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			Wat het avondmaal des Heeren laat zien

			Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:26)

			Het avondmaal dat Christus instelde, heeft iets heel teers. Het gaat heel nadrukkelijk over Hemzelf. Andere dingen gaan over de waarheden die Hij onderwees, of over de zegeningen die Hij verwierf, of over de plichten die Hij voorschreef. Maar het avondmaal gaat hoofdzakelijk over onze Heere Jezus Christus Zelf.

			Het is waar, we ontdekken kostbare leerstukken als we over het avondmaal denken en spreken en we worden aangespoord tot werken van dankbaarheid. Maar de centrale gedachte aan deze tafel gaat over onze Heere Zelf, en wel over dat deel van Hem dat wij ons het gemakkelijkst kunnen voorstellen. Het gaat over Zijn vlees, waarmee Hij ons zo teer aanraakt door Zichzelf been van onze beenderen en vlees van ons vlees te maken. Het gaat over Zijn bloed, dat Hem zo nauw met ons verwant maakt. Hij wil door bloedbanden een zijn met zondaren.

			Het is echt een zegen om aan Christus herinnerd te worden, en dan vooral aan dat deel van Christus waar we het gemakkelijkst bij kunnen. Zijn Godheid is ver boven ons, maar Zijn mensheid is dicht bij ons. En ik denk dat het avondmaal extra teer is door het feit dat we er de dood van onze Heere mee vieren. Als vrienden van ons heengegaan zijn, is het hun dood die ons hart het meest raakt. Wat is de herinnering aan hun laatste momenten ons dierbaar! Hun laatste woorden klinken voor ons als had een profeet ze gesproken. Woorden die voorheen heel gewoon waren, worden gouden woorden als onze geliefden ze spreken bij hun heengaan. De tranen zitten hoog en het hart klopt sneller dan gewoonlijk wanneer we terugdenken aan onze innig geliefde vrienden en aan het indrukwekkende moment van hun dood. 

			Aan het avondmaal gaan we er niet aan voorbij dat onze gezegende Meester verhoogd is en dat Hij zit aan Gods rechterhand. Ook worden we er krachtig aan herinnerd dat Hij terugkomt op de wolken van de hemel met alle luister en roem van het hof van Zijn Vader. Maar het hoofddoel van ons samenzijn rond de tafel is om Zijn dood te verkondigen. Dat is het belangrijkste punt. Neem dus alles wat u denkt en alles wat u overweegt bij elkaar, geliefden, en leg het als één geheel aan de voet van het kruis, terwijl u ‘dit brood eet en deze beker drinkt.’ 

			Het is voor mij een bijzonder tere gedachte dat er een beroep op u en mij wordt gedaan om dit aandenken in stand te houden. Het is alsof onze Heere ons dit avondmaal gegeven heeft met de opdracht dat ieder van ons erop moet toezien om Zijn nagedachtenis altijd in ere te houden. Ik wilde bijna zeggen: ‘om Zijn graf netjes te houden’, maar zo is het niet. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. Maar we moeten in elk geval de letters op dit monument altijd diep ingekerfd en leesbaar laten blijven door Zijn dood te verkondigen. Aan iedereen die langskomt, iedereen die over de begraafplaats dwaalt en stilstaat bij dit open graf en dan vraagt wie hier gelegen heeft, laten we zo weten: het is Jezus van Nazareth. Hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen, onze volkomen en aanbiddelijke Zaligmaker. Hij is gestorven, begraven en weer opgestaan op de derde dag, naar de Schriften.

			U ziet dus dat het avondmaal over de Heere Jezus gaat en vooral over Zijn dood. U moet deze plechtigheid bijwonen. Zo moet u de herinnering aan Hem Die heengegaan is, levend houden. 

			Zou het niet makkelijker zijn om dat te doen als u bedenkt dat Hij niet ver weg gegaan is? Voordat ik opstond om tot u te spreken, dacht ik bij mezelf dat ik Zijn voetstap kon horen op dit podium. Ik verwachtte bijna dat ik de Meester zou zien toen ik mijn ogen opendeed na het gebed van mijn broeder. Maar Hij is hier niet op die manier. En toch, wie durft mij tegenspreken als ik zeg dat de Heere hier is? Hij is weggegaan op een manier alsof Hij er nog is, en Hij is er nog alsof Hij weg is. Maak van dat raadsel wat u ervan maken kunt. Velen van u begrijpen deze gezegende paradox.

			De geestelijke nabijheid van onze Heere zijn we niet kwijtgeraakt, maar we verlangen naar Zijn lichamelijke aanwezigheid. En volgens mij is Hij al zo dichtbij dat het ons niet zou verrassen als Hij plotseling in ons midden verscheen. We zouden allemaal in onze handen klappen en zeggen: ‘Welkom, langverwachte Heere! We wisten dat U zou komen en we voelden dat U aanwezig was. Dat wat komen ging, had zijn stralen over ons geworpen. We wisten dat U Zich haastte om naar ons toe te komen, want ons hart was brandend in ons. We voelden dat U dichterbij kwam en dat de dagen van Uw roem zouden aanbreken.’

			Laten we dit alles in gedachten houden.

			Nu gaan we overdenken wat de apostel over het avondmaal heeft gezegd. 

			I. Eerst vraag ik u na te denken over de terugblik in deze inzetting: ‘verkondig de dood van de Heere.’

			II. Ten tweede vraag ik u te luisteren naar de stem van deze inzetting op dit moment om te proberen te horen wat hij ons nu in het oor fluistert.

			III. Ten derde zal ik spreken over de profetische blik van deze inzetting, omdat de tekst ons zegt dat we daarmee ‘de dood van de Heere verkondigen totdat Hij komt.’ Dus er is in deze inzetting een doorkijkje naar de toekomstige glorie van Christus, een straaltje van dat langverwachte licht.

			I. Laten we dan eerst nadenken over de terugblik in deze inzetting. 

			Ze was bedoeld als aandenken aan het belangrijke feit van het leven van Christus. En ik denk dat u het allemaal met me eens bent dat het een zeer doeltreffend aandenken is. Mensen die het kunnen beoordelen, zeggen dat er geen beter aandenken aan een gebeurtenis is dan de viering van een feestdag als deze. Als je er een verslag van schrijft in een boek kan dat boek zo op een plank gezet worden. Misschien blijft het wel ongelezen. Of het vergaat en er blijft geen exemplaar van over. Als je een stenen of koperen zuil opricht en er bij wijze van aandenken een paar woorden in graveert, dan kan die zuil wel voor een ander doel worden gebruikt en kan het gebeuren dat men helemaal vergeet waarom hij aanvankelijk werd opgericht. Ik heb marmeren zuilen gezien met Romeinse overwinningen erop die in huizen van Italiaanse boeren waren verwerkt. Misschien hebt u zoiets ook weleens gezien. Gebrandschilderde ramen kunnen breken, en zelfs massief koper verslijt.

			Hoe kun je iets bewaren op de gedenkplaat van het menselijk geheugen? Soms gebeurt er iets en is iedereen daar dagenlang vol van. Denkt u dat het eeuwenlang blijft bewaard? Zelfs niet in oude aangevreten boeken, of vastgelegd op perkament! Zouden ratten het archiefbureau niet binnendringen? Is het niet vaak zo gegaan, zodat zelfs de best bewaarde documenten verloren gegaan zijn? Nee, stel dan een maaltijd in zoals het Heilig Avondmaal. Overal waar de volgelingen van Christus samenkomen, zijn bij zo’n maaltijd een stukje brood en een beetje wijn voor hen onmiddellijk voldoende om de dood van Christus te gedenken. Dan heb je een gedenkteken ingesteld dat graniet overleeft en koperen gedenktekens in hun gezicht uitlacht. Wie heeft het over onvergankelijk marmer? Hier heb je iets dat veel duurzamer is. Negentien eeuwen lang heeft de Kerk van God de herinnering van Christus’ dood levend gehouden door dit heilige feestmaal. Christus heeft het ons in Zijn wijsheid gegeven. Laten wij niet zo wijs – of liever zo dwaas – worden om het te veronachtzamen.

			Als we letten op de terugblik in deze inzetting, dan zien we dat het niet alleen een zeer doeltreffend aandenken is, maar ook een heel leerzaam teken. Want waar bestaat deze maaltijd uit? Eenvoudigweg uit brood en wijn. 

			Het brood moet gebroken worden. Is er een betere voorstelling van lijden denkbaar dan dat? Als je het goed bekijkt, blijkt brood zelf één brok lijden. Het zaad wordt geworpen in de grond, die door de scherpe ploegschaar opengereten is. Het ligt een poosje begraven in de kou. Als het opkomt, moet het eerst de vorst en al de beproevingen van het winterweer doorstaan en vervolgens de hitte van de zomer. En als het rijp is, wordt het afgesneden met een scherpe sikkel. De schoven drukken op elkaar. Ze worden op de dorsvloer gegooid en het kostbare graan wordt gedorst met felle slagen. Vervolgens wordt het naar de molen gebracht om geplet te worden tussen grote stenen. En als het uiteindelijk tot fijne bloem is vermalen, moet het gekneed en tot deeg gemaakt worden. Dan moet het in de oven worden gebakken. En het heeft zijn lange proces van lijden pas voltooid als het ten slotte op tafel wordt gelegd, in stukken wordt gebroken en dan verder kapotgemaakt met de tanden, zodat het bij de mensen naar binnen kan en hun tot voedsel dient. En zo is het gebroken brood een bewonderenswaardig symbool van het kostbare lichaam van onze Heere Jezus Christus, waarin alle soorten leed werden samengebald totdat de ‘Man van smarten’ uiteindelijk werd gegeten.

			En kijk ook eens naar de wijn in de beker. Wijst die ook niet op pijn en lijden? Heb je ooit een wijnstok gezien, vooral in landen waar wijn geproduceerd wordt? Heb je gezien hoe hij afgekapt wordt, zozeer dat hij in de winter niet meer lijkt dan een oude dode stronk? Wat wordt hij sterk besnoeid en besneden als het een goede wijnstok is! En als hij dan ten slotte zijn trossen draagt, worden de druiven verzameld, in de wijnpers geworpen en geplet onder de stampende voeten van de arbeiders. Het rijkelijk vloeiende sap van de druiven is een afbeelding van Christus’ offer, het overgeven van Zijn leven, het uitgieten van het kostbare bloed van Jezus.

			Nu moet u de twee tekenen afzonderlijk nemen. Je kunt die twee niet samenvoegen in het avondmaal van de Heere. Je moet ze allebei hebben, maar je moet ze wel uit elkaar houden. Want als het bloed van het vlees gescheiden wordt, dan treedt de dood in. Dus aan de tafel heb je niet alleen twee tekenen van intens lijden, maar ook een zeer duidelijk en leerzaam symbool van de dood doordat die twee los van elkaar zijn. Dit is precies hoe de Heere het bedoeld heeft. Als we hier komen, kunnen we niet anders dan aan Zijn dood denken, zo duidelijk wordt deze ons voorgesteld. Ik weet niet wat de mis wil zeggen, met al z’n rituelen en vertoningen. Wat dat met Christus te maken heeft, kan ik niet vertellen. Maar hier, zoals Christus de plechtigheid heeft ingesteld, hebt u een helder teken en symbool van Zijn gebroken lichaam en van Zijn vergoten bloed en daarin van Zijn dood.

			Er is nog iets in het avondmaal. En dat is een zeer blijde verheugende uitbeelding van het gevolg van die dood. Onze goddelijke Meester is gestorven. ‘Ach, ach’, huilen we, ‘dat de Lieveling van de hemel toch dood in het graf moest liggen!’ Ja, maar kijk eens wat er uit Zijn dood voortkomt. Mensen worden nu uitgenodigd om feest te vieren met God. Onze Heere Jezus heeft door Zijn dood voorzien in dit heilige voedsel, waardoor hongerige zielen gevoed worden, zelfs tot verzadiging, en ze worden uitgenodigd om te komen en te nemen van dat wat klaarstaat, de goede spijs van de hemel, het brood dat het mensenhart versterkt en de wijn die zijn geest beslist blij maakt. Ja, de mens is nu geen verworpene meer. Hij verlangt niet langer naar de zwijnendraf om zijn buik te vullen – die kan hem niet verzadigen. Maar hij zit aan de tafel en een feest van heerlijkheden is hem bereid, noodzakelijk voedsel, maar ook lekkernijen, brood en wijn waarin voor hem voorzien is in Christus. Voor allen die het willen zien, wordt dat duidelijk uiteengezet in het avondmaal. En dit is nog niet alles.

			Er is in het avondmaal een persoonlijke en toch ook gezamenlijke belijdenis en getuigenis van Christus. Het kan moeilijk lijken om deze twee te combineren, want godsdienst is een persoonlijke zaak. Als ik door Christus gered moet worden, moet ik mij persoonlijk voeden met Hem. En toch is godsdienst ook een gemeenschappelijk gebeuren. Als ik door Christus gered moet worden, moet dat gebeuren in verbinding met het geheel van Zijn Kerk, die Hij heeft verlost met Zijn zeer kostbare bloed. Nu is het zo dat hier aan de tafel het eten een individuele handeling is. Niemand kan eten of drinken voor zijn medemens. En zo laat ieder zien dat hij vanuit zijn eigen hart, uit eigen beweging, door zijn eigen geloof Christus ontvangt als zijn Zaligmaker. En toch, aangezien niemand in zijn eentje het avondmaal des Heeren kan vieren, maar er ten minste twee of drie personen moeten zijn, wordt daardoor het grote feit aangetoond dat wij niet in ons eentje gered worden, maar gered worden als leden van een lichaam, de Kerk van God, die Hij vrijgekocht heeft door zo’n prijs.

			Let eens op hoe de eenheid in de massa is opgegaan. Of nee, niet opgegaan. Zij is er nog steeds, en toch is zij niet langer op zichzelf. 
Het avondmaal laat dat allemaal zien. Kom daarom, geliefden, tot deze plechtigheid, die zo’n rijke betekenis in zich draagt dat de enkele woorden die ik gesproken heb maar het oppervlak van het onderwerp raken. Kom, zeg ik, en denk aan uw Geliefde. Hij is gestorven. Hij is gestorven voor u. Dat geliefde lichaam van Hem, zwart en blauw van de wrede striemen en karmozijnrood van Zijn eigen bloed, is gestorven opdat het leven eruit voort zou vloeien. En ook al was dat voor heel Zijn volk, toch was het speciaal voor u, mijn broeder, voor u, mijn zuster.

			U hebt Christus niet zien sterven. Maar als uw geloof in een goede conditie is, kunt u Hem als het ware symbolisch zien sterven. U kunt Zijn dood levendig voorgesteld zien, op een treffende manier, in deze symbolen op de tafel. God geve u de genade om het te zien en om te antwoorden met des te meer liefde voor Hem Die stierf op Golgotha, voor u! O, als u Hem had zien sterven, dan zou de aanblik u met ontzetting hebben vervuld. En in plaats van zoete gedachten van aanbidding, zoals u zich misschien voorgesteld had, zou waarschijnlijk verschrikking u overweldigd hebben. Maar nu kunt u Hem in de symbolen van het lichaam en bloed van Christus, als door een kijker, in een zachter licht zien. De ontzetting hoeft u niet terneer te drukken, maar u kunt in uw kerkbank zitten en Hem zien Die voor u stierf. U kunt Hem zien met een heilige vreugde dat Hij u liefgehad heeft en Zichzelf voor u heeft gegeven.

			U bent het die aan Hem moet denken. U bent het die het lichaam van de Heere moet onderscheiden. U bent het die op waardige wijze moet eten en drinken, met uw hele hart, en Christus’ dood moet verkondigen. U bent het die Hem moet vertegenwoordigen, u, met al uw broeders en zusters, maar toch net zo echt alsof u alleen was. ‘Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere.’

			Dat is de terugblik in deze inzetting. Moge Gods Geest u in staat stellen om op dit moment zo terug te blikken.

			II. En ten tweede, lieve vrienden, neig uw oor een beetje en luister kort naar de stem van deze inzetting op dit moment. Wat zegt die op dit tijdstip?

			Die stem zegt mij, en mijn hart zal het horen, dat Christus’ dood nog steeds op de voorgrond gehouden moet worden. Ik moet ‘de dood van de Heere verkondigen totdat Hij komt.’

			Ik kan veel vergeten, maar dát moet ik onthouden. En het avondmaal is ingesteld met het doel dat ik dat doen zal. O mijn hart, u moet zich altijd een stervende Christus voor ogen houden! Christus op de voorgrond voor mezelf! Christus op de voorgrond in mijn onderwijs! Christus op de voorgrond in al mijn gebeden! Christus op de voorgrond, overal! O mijn geheugen, laat geen andere naam dan de Zijne in mijn hart vastgelegd zijn! Wat er ook moge komen of gaan, mijn hart, het is u gezegd dat u zich voortdurend Zijn dood moet herinneren, en zorg dat u die voor alles voor ogen houdt!

			Maar over de tafel hoor ik een fluisterende stem: ‘U hebt nog steeds behoefte aan dit gedenkteken.’ We moeten ons Christus niet alleen herinneren, we moeten ‘dit doen’ tot Zijn gedachtenis. Deze inzetting is bedoeld om onze herinnering te helpen. Is het mogelijk dat wij de dood van onze Heere kunnen vergeten? Ach, als het niet mogelijk was en zelfs waarschijnlijk zou zijn geweest dat we die niet zouden vergeten, dan zou er geen behoefte geweest zijn aan het avondmaal. Maar het is ingesteld omdat wij van nature vergeetachtig zijn. We zijn ondankbaar genoeg om zelfs de beste dingen te laten glippen. Onze aardse geliefden die van ons weggenomen zijn, vergeten we niet. De naam van het geliefde kindje is in het hart van zijn moeder gegrift. De man is zijn vrouw niet vergeten. Maar toch worden we vergeetachtig als het gaat om onze Heere, en daarom heeft Hij ons deze heerlijke vergeet-mij-niet nagelaten. Hij zegt ons als het ware: ‘Nee, mijn geliefde, Ik zal je Mij niet laten vergeten, Ik zal je iets geven dat je regelmatig aan Mij zal herinneren. Kom vaak aan Mijn tafel en denk daar steeds weer en steeds opnieuw aan Mij.’ 

			Wat zegt deze inzetting nog meer? Ze zegt: ‘In dit avondmaal heb ik gemeenschap met de eeuwen die voorgingen en die volgen.’ Toen onze Heere tegen Zijn eerste discipelen zei: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’, gaf Hij dat bevel inderdaad aan ieder van ons die in Hem gelooft. Maar ook gaf Hij het aan al de heiligen die ons voorgegaan zijn en allen die na ons zullen komen. Vindt u het geen aantrekkelijke gedachte dat u eet zoals Paulus dat deed en zoals Jakobus en Johannes dat deden? Dat u in gemeenschap staat met de martelaren en belijders, de kerkvaders en de reformatoren en dat we in deze inzetting de grote wolk van getuigen binnengaan en daar deel van uitmaken?

			Sommigen lijken het avondmaal als een onbelangrijke plechtigheid te beschouwen. Ik kijk ernaar als naar een zeer verheven en gewijde zaak, als ik bedenk hoeveel handen zich verenigd hebben om dit brood te breken en hoeveel lippen hebben deelgehad aan deze drinkbeker. En zo zal het zijn in de toekomst, als u en ik slapen met onze vaders. Als Christus nog lang, heel lang niet komt, zal deze inzetting nog steeds nageleefd worden door de gelovigen. Zou Zijn komst tienduizend jaar worden uitgesteld (wat God verhoede!), dan zou nog de avondmaalstafel gedekt worden en liefdevolle harten zouden zich eromheen scharen om dit aandenken levend te houden op aarde ‘totdat Hij komt.’ 

			Ziet u wat deze gemeenschap in feite is? Zij is een diamanten brug. Ze komt voort uit de dood van onze Heere en met één grote boog overspant zij de tussenliggende tijd ‘totdat Hij komt.’ Gezegend zijn zij die die roemrijke brug betreden en erop lopen, gewassen in het bloed van Zijn dood, totdat ze de witte klederen van Zijn overwinning zullen dragen op de dag van Zijn verschijnen.

			Ik denk dat ik nog een stem hoor vanuit de diepte van de drinkbeker. Die zegt: ‘Hij zal komen. Hij zal komen.’ En o, gezegende zekerheid, Hij moet Zich aan Zijn afspraak houden. Het avondmaal is Zijn onderpand, en Hij zou wel wreed met ons spotten als Hij nooit zou komen. Hij moet komen. Mijn broeders, het is bijna negentien eeuwen geleden dat Jezus tegen Zijn discipelen zei: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh. 14:2). En Hij zal komen. Word niet moe. Raak niet in twijfel als u flauw wordt van het lange uitzien en wachten. Hij zal komen.

			Uw vaders dachten dat Hij in hun tijd zou komen Sommigen van hen achtten zichzelf zeer wijs en probeerden profetieën te interpreteren die nooit kunnen worden uitgelegd totdat ze vervuld zijn. Ze verloren zichzelf in eindeloze doolhoven van giswerk. Doe dat niet. Maar anderzijds, smijt ook mét uw speculatie uw geloof niet weg. Geloof en hoop en wacht geduldig en kijk elke dag uit naar de Christus Die komen zal, want Hij zou best kunnen komen voor de klok morgen het middaguur slaat. Hij zou best kunnen komen voordat het middernachtelijk uur valt over de stilte van deze grote stad. Nog voordat het woord dat ik aan het spreken ben deze lippen verlaat en uw oren bereikt, zou Hij kunnen verschijnen, want ‘die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet’ (Matth. 24:36). Maar wat wij moeten doen, is waken en wachten en hopen, want het avondmaal zegt ons dat Hij zeker terugkomt.

			Er komt nog een andere boodschap tot mij van dit gebroken brood, en dat is dat Zijn eerste komst ons gereedmaakt voor de tweede. Is het niet zo? ‘Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Het feit dat Hij eenmaal kwam om te sterven, houdt u voor uw geestesoog, met het doel dat u vreugde voelt in het feit dat Hij wederkomt, niet om te sterven, maar om voor eeuwig en altijd te regeren. In gedachten hoor ik de talloze trompetten, en zie ik de doden opstaan en aanschouw ik de Koning, vergezeld van tienduizend maal tienduizend koningen. Koningen, zei ik? Ze lijken me als sterren, nee, als zonnen, want ‘dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader’ (Matth. 13:43). Hun Heere is gekomen en Zijn heiligen zijn tot Hem verzameld. Allen zijn ze opgenomen in de wolken. De levenden zijn bij Hem en de doden zijn opgestaan en hebben zich bij hen gevoegd. O, de glans van die geweldige dag! Hoewel we niet weten wanneer die dag zal zijn, weten we wel dat hij zal komen. De engelen gaven deze belofte aan de Galilese mannen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’, en die zal vervuld worden. Op de wolken van de hemel, met grote pracht, zal Hij verschijnen, en als we aan deze tafel van gemeenschap komen, moeten we denken aan die luisterrijke verschijning van onze Heere.

			III. Nu moet ik ten slotte spreken over de profetische blik in deze inzetting. Ik heb het er gedeeltelijk al over gehad, want de ene gedachte in onze tekst mengt zich met de andere. De profetische blik onthult ons het feit dat Christus terug zal komen. We moeten het avondmaal vieren ‘totdat Hij komt.’ Dus Hij zal komen. Val niet in slaap, maagden, want te middernacht zal de roep gehoord worden: ‘Zie, de Bruidegom komt’ (Matth. 25:6). O, u die Hem dient, begin niet uw medeslaven te slaan en dronken te worden (Matth. 24:49), want Hij zal komen en Hij zou weleens spoedig hier kunnen zijn! Door het avondmaal worden we verzekerd dat Hij zal komen. ‘Maar’, zegt u misschien, ‘Zijn heiligen hebben al bijna tweeduizend jaar op Hem gewacht.’ Wat is dat? Tweeduizend jaar? Denk eens aan degenen die vierduizend jaar gewacht hebben voordat Christus hier kwam om te sterven. Dan beschouw ik tweeduizend jaar wachten op de tweede komst van onze Heere als een kleinigheidje vergeleken met vierduizend jaar wachten op Zijn eerste komst. Want weet u, van die eerste komst hing het behoud van heel Zijn volk af. De ouden mochten wel vragen: ‘Zal Hij komen om te sterven?’ O, mijn broeders, als Abraham en de patriarchen en de profeten in twijfel waren geweest over Zijn komen om te bloeden en te sterven, zou ik niet zo verbaasd hebben gestaan. Vierduizend jaren gingen voorbij, en nog was Hij niet gekomen. Zou dan niet iedereen zijn hart vasthouden van vrees dat Hij niet zou komen, dat er geen verlossing zou zijn, geen uitgieten van de grote prijs waardoor mensen bevrijd zouden worden? Vierduizend jaar om daarop te wachten! Nou, als wij dan veertigduizend jaar moeten wachten op Zijn tweede komst, hoeft dat niet zo’n beangstigende tijd van wachten te zijn, omdat we mogen verwachten dat Hij komt in Zijn glorie. We mogen verwachten dat Hij komt om bewonderd te worden door allen die geloven. We mogen verwachten dat Hij komt om voor eeuwig en altijd te regeren. We kunnen er zeker van zijn dat Hij Die de draak verslagen heeft, komen zal om de buit te verdelen. Hij Die dood en hel verslagen heeft, zal komen om de gevangenis gevangen te nemen en voor eeuwig en altijd te regeren, Hij, de Koning der koningen en Heer der heren. U zit niet te wachten in de nacht. Want de Morgenster is opgegaan. U zit niet te wachten in de dikke duisternis. De dageraad is over u aangebroken. Christus is eenmaal verschenen. U bent verlost door Zijn bloed, u bent kinderen van de levende God. Wacht dan geduldig, want Hij zal zeer zeker komen. Elk uur brengt Hem dichterbij. 

			Wat zegt deze inzetting mij verder? Wel, natuurlijk dat Christus’ komst beter is dan inzettingen. Want wanneer Hij komt, zullen er geen avondmaalsdiensten meer zijn, aangezien we Hem dan zullen zien. En het is een regel van het Koninkrijk dat het altijd van goed naar beter gaat, en van beter naar best. God zet nooit de beste wijn eerst voor en daarna de mindere (Joh. 3:10), maar het is altijd beter en beter en beter. Dus wat moet de komst van Christus dan wel zijn? 

			Broeders, gemeenschap met Christus in Zijn inzettingen is zeer, zeer aangenaam. O, soms hebben we zo’n vreugde, zo’n verrukking, zo’n vervoering ervaren aan de tafel van onze Heere, dat we het bijna niet meer konden verdragen! Op zulke momenten heb ik weleens meegevoeld met Petrus toen hij drie tenten wilde maken (Matth. 17:4) en op de berg der verheerlijking wilde blijven. Het is makkelijk genoeg om tot grote hoogte te komen, maar helaas, wat gaan we gauw weer naar beneden. Ik wilde wel dat we in de geestelijke dingen altijd konden doen wat ik vandaag gedaan heb in tijdelijke dingen. Ik loop zo moeilijk en het kostte me vanmorgen zo’n moeite om het podium op te komen, dat ik zei: ‘Zo God wil, zal ik, als ik eenmaal op het podium ben gekomen en gepreekt heb, er niet meer afkomen tot ik de avondpreek gedaan heb.’ Dus ben ik de hele dag hier boven gebleven. Eenmaal boven bleef ik boven. Wel, denk erom dat u dat doet in geestelijke zaken. Weet u, kreupel volk, als u naar beneden gaat, kon u weleens niet meer in staat zijn weer omhoog te komen. Dus blijf hoog wanneer u hoog bent en probeer te blijven genieten van de aanwezigheid van uw Heer en Meester. 

			Maar als de tijden van het avondmaal van de Heere en gemeenschap met Christus in uiterlijke inzettingen al zo aangenaam zijn, en als we doorgaan naar iets dat nog beter is wanneer de Heere Zelf komt, wat zal dat dan een buitensporige verrukking zijn! O, om toch een glimpje van Hem op te vangen! Als de voeten van Zijn dienaren op de bergen lieflijk zijn, hoe moet Zijn eigen lieve gezicht dan zijn, als Hij hier beneden in de valleien komt, te midden van ons. O, als het geluid van Zijn Evangelie is als zilveren klokjes, hoe zullen dan de uitspraken van Zijn eigen lieve lippen zijn, wanneer Zijn woorden zijn als lelies die druipen van heerlijk ruikende mirre. Ja werkelijk, er is iets voor u op komst, gelovige, waarvan u nu nog maar weinig weet. Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen (1 Kor 2:9) om die dingen te kennen, maar God heeft ze u geopenbaard door Zijn Geest. U kent ze tot op zekere hoogte, maar nog niet geheel, want hier zien we ten dele, en begrijpen we slechts ten dele, maar daar zullen we kennen, zoals we zelf gekend zijn (naar 1 Kor. 13:12). Wees goedsmoeds, broeders en zusters. Ontvang al de zoetheid die u krijgen kunt uit het avondmaal, zolang als het duurt, maar vergeet niet dat er iets beters dan dat is, wat nog geopenbaard zal worden. Deze inzetting is maar als een kaars of een sterretje. Als Christus komt, zult u het niet nodig hebben, want Hij is de Zon.

			Verder, aangezien het avondmaal een blik in de toekomst werpt, vertelt het ons dan niet dat de tijd komt dat we van alle zwakheden af zullen zijn? Waarom hebben we behoefte aan het avondmaal? Toch alleen omdat wij zo’n flauw, zwak geheugen hebben? Wanneer het weggenomen wordt, is dat een teken dat we een goed geheugen hebben, een geheugen waaraan niets ontgaat, maar dat voor eeuwig en altijd onthoudt wat goed en heilig is. Wanneer deze gemeenschap niet langer beoefend hoeft te worden, is dat een heerlijk teken dat we tot volmaaktheid gekomen zijn.

			Hier zal ik eindigen, maar in het eindigen zeg ik u als het ware: ‘Dit is een soort voorwoord.’ In mijn oude puriteinse boeken vind ik vaak een voorwoord van de hand van een ander, om het geschrift van de auteur in te leiden. Zo is dit mijn voorwoord om u dit prachtige boek voor te stellen: de gemeenschap, het feest van liefde, het avondmaal van de Heere. Er is nergens zo’n onderwijs als dit. Het is nu al jaren mijn gewoonte om elke eerste dag van de week naar de tafel van de Heere te komen. Ik heb het nooit overgeslagen, alleen als ik te ziek was om me te verplaatsen. Heeft het iets van zijn frisheid verloren? Geen sprake van! Het is een preek die altijd van kracht is, en die meer onderwijs bevat dan boeken vol preken van mensen. Ik weet niet hoe degenen die maar één keer in het kwartaal of één keer per jaar avondmaal houden, het kunnen uithouden. Paulus zegt: ‘Zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt.’ Volgens de gewoonte van sommigen had hij moeten zeggen: ‘Zo zelden als u die drinkt.’ Er is geen wet die zegt hoe vaak het gevierd moet worden, behalve de zoete wet van de liefde die lijkt te zeggen: ‘Als dit het raam is waardoor Christus uitkijkt, laat ik er dan vaak naartoe gaan. Als dit de deur is waardoor Hij tot mijn hart komt, laat ik dan vaak bij deze deur staan.’ ‘Vaak’ – regelmatig, ik denk dat het goed voor ons is om minstens één keer per week tot de tafel van de Heere te komen.

			Maar sommigen van u zijn nog nooit naar deze tafel gekomen. Als u niet Gods volk bent, kom dan niet. Het zou u geen goed doen, het zou u eerder schaden als u deel zou nemen aan deze tekenen. Als u niet gelooft in de Heere Jezus Christus, kom dan niet tot Zijn tafel. U zou schijnheilig zijn of een insluiper. Maar als u oprecht gelooft in Christus, hoe kunt u dan wegblijven? Hij zegt: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’ (Luk. 22:19). Stelt u zich voor dat uw Heere zou komen en u zou nooit gedaan hebben wat Hij u bevolen heeft. Wat zou u tot Hem zeggen? U zegt: ‘Het is zoiets eenvoudigs.’ Ja, in zekere zin is dat zo. Dus neem eraan deel. U zegt dat u eraan deel zou nemen als het iets was wat uw ziel aanging en u zonder dat niet gered zou kunnen worden. Meent u dat? Wat een verschrikkelijke zelfzuchtigheid! Is dat alles waarvoor u leeft? Dat u behouden zult worden? Bent u het werkelijk waard om gered te worden, zo’n ellendig schepsel als u bent? U lijkt me een te armzalig ding om verlost te worden. 

			Als u bent wat u zou moeten zijn, dan gelooft u in Christus en dan bent u behouden en dan zegt u nu: ‘Wat kan ik doen om mijn 
dankbaarheid te laten zien aan Hem Die mij verlost heeft?’ Uw hart breidt zich uit, uw geest is verruimd, en wat Christus opdraagt als een bewijs van liefde tot Hem zult u graag doen, of het nu klein is of groot. Wenst u soms niet dat Hij u iets heel moeilijks te doen zou geven, een of andere moeizame onderneming? Bent u nooit jaloers geweest op mensen die voor Hem gestorven zijn op de brandstapel? O, wat moet het groot zijn om zo bewijs te leveren van liefde tot Hem! Maar Hij zegt: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht’ (Joh. 14:15), en dit is een van Zijn geboden: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis.’

			Kom nu, echte vrienden, tot deze tafel van gemeenschap, om uw Heer en Meester te zoeken. Dat u Hem vinden mag en uw harten blij gemaakt mogen worden! 

			Amen

			Voorbereiding is noodzakelijk

			Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. (1 Korinthe 11:28)

			Het lijkt ons niet juist om iedereen zonder onderscheid toe te laten aan des Heeren avondmaal. We geloven dat de tafel van de Heere de plek is waar we gemeenschap hebben met elkaar, en dat kunnen we niet hebben met mensen die geen ware broeders en zusters in Christus zijn. We kunnen gemeenschap hebben met iedereen die de Heere Jezus Christus liefheeft, hoezeer zij ook anders kunnen denken over bepaalde punten in de leer. Zolang het maar enigszins mogelijk is om hen als broeders en zusters te aanvaarden, geloof ik dat het onze plicht is om hen te verwelkomen aan het avondmaal van de Heere.

			Maar het is onze plicht om iedereen van het avondmaal te weren die onwaardig tot de tafel nadert. We kunnen echt geen gemeenschap hebben met mensen die onheilig leven, die God niet vrezen of die onzuiver zijn in de fundamentele waarheden van het Evangelie. Dit gezag heeft God aan Zijn kerk gegeven. Ze zouden zichzelf een oordeel eten en drinken, zoals vers 29 zegt.

			In onze baptistengemeenten, die naar ik meen wat meer volgens de Schrift zijn vormgegeven dan een aantal andere christelijke gemeenten die we kennen, handhaven we de tucht in ieder geval enigermate. Van degenen die lid willen worden, vragen we een bevredigend bewijs van hun bekering, want zij zijn degenen aan wie het straks als leden van de kerk wordt bevolen om gemeenschap in het avondmaal te oefenen. En als zij eenmaal lid zijn, vragen we van hen dat hun gedrag overeenstemt met de wet van Christus. Wie niet leeft en spreekt in overeenstemming met het Evangelie van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, kunnen we niet aanvaarden als lid. En als zo iemand al lid zou zijn, zou het niet lang duren voor we hem uit ons midden wegdeden door het Bijbelse proces van de tucht.

			Wij schermen de tafel van de Heere af met de uiterste zorg en waarschuwen u voortdurend om ons niet te bedriegen en om uzelf niet te bedriegen, omdat u God niet kunt bedriegen. Toch, broeders, dan zijn we ons zeer bewust dat het belangrijkste deel van de tafelwacht bij uzelf ligt. We geloven dat het onze plicht is om door de genade van God er zo veel als mogelijk voor te zorgen dat onwaardige mensen niet aan de tafel van de Heere worden ontvangen. Maar wij zijn sterfelijke mensen, feilbaar en vol vergissingen. Wij kunnen geen definitief oordeel over u vellen. We moeten het grootste deel van het onderzoek voordat u aan de heilige tafel van de Meester komt, aan u overlaten. 

			Bedenk dus, lieve vrienden, dat de erkenning van de dominee of de aanvaarding van de diakenen of ouderlingen geen goede reden is om aan de tafel van de Heere te komen als u niet echt bekeerd bent. Het is waar dat u er niet kunt komen als de kerk u niet toelaat. Maar de kerk neemt uw verantwoordelijkheid niet over. De kerk zegt tegen u: ‘U mag deelnemen. Maar als u ons hebt bedrogen, is de zonde op uw eigen hoofd. En als u niet bent wie u belijdt te zijn, een ware gelovige in Christus, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw onwettige deelname aan deze instelling, evenals voor al uw andere overtredingen.’ 

			Daarom waarschuw ik nu als herder van de gemeente iedereen die op het punt staat om tot de tafel te naderen, ernstig en dringend in de naam van deze kerk. Wie geen kinderen van God zijn en geen geloof hebben in Christus, moeten stoppen voor zij dit heilige maal aanraken met heiligschennende handen. Zij moeten weten dat het hun geen goed zal doen. Het zal hun zonde slechts vergroten en hun schuld vermeerderen als ze na deze waarschuwing toch komen tot de tafel van de Meester, zonder dat zij zichzelf van tevoren hebben onderzocht en zonder dat zij in hun hart grondig zijn nagegaan of zij uit God geboren zijn. Laat die gedachte zwaar wegen op de ziel van iedereen die wil aangaan. En als sommigen vanwege deze afscherming van de tafel afblijven, ben ik blij dat zij zo eerlijk zijn om het goede te doen.

			I. Voorbereiding is noodzakelijk om het avondmaal des Heeren op de juiste wijze te ontvangen.

			In sommige formalistische kerken met mensen die slechts in naam religieus zijn en met een grote nadruk op de liturgie, is het een gewoonte om een hele week apart te zetten voor de voorbereiding.1 Misschien herinnert u zich de Village Dialogues van mr. Rowland Hill. Hij vertelt daarin over mevrouw Tegoed. Ze was een hele week druk met de voorbereiding voor het avondmaal. Toen hoorde ze dat het avondmaal pas een zondag later gehouden zou worden. Ze werd woest! Ze begon te vloeken en te zweren en riep dat ze een week verspild had. Ik weet zeker dat er mensen zijn die zich hypocriet voorbereiden. Dat zou beter achterwege gelaten kunnen worden. Tot zoiets roep ik u niet op.

			Maar als iets goeds wordt misbruikt, is dat nog geen reden om het niet op de juiste manier te gebruiken. Voordat we tot het avondmaal des Heeren komen, moet ieder van ons met de hulp van de Heilige Geest zijn hart voorbereid hebben om op de goede manier deel te nemen. We mogen niet naar de tafel van de meester rennen zoals een paard de strijd in rent, zonder te weten waarheen het gaat. We mogen dit heilige feestmaal niet gebruiken zoals de maaltijd in ons eigen huis. We mogen de tekenen van het lichaam en bloed van Christus niet nuttigen zoals we eten en drinken aan onze gewone tafels.

			We moeten hier komen met heilige ernst en gepaste voorbereiding. We kunnen geen zegen verwachten bij het gebruik van deze maaltijd als we ons niet op de goede manier hebben voorbereid voordat we kwamen. Helaas! Dit wordt te vaak vergeten. Mensen denken dat ze zonder enige voorbereiding tot God kunnen naderen. Zo ging het niet bij de heiligen in de oudheid. Toen Jakob een altaar bouwde en de Heere offerde in Bethel, voelde hij de noodzaak om zijn gezin te gebieden om alle vreemde goden weg te doen. Toen God bij de Sinaï verscheen, gebood Hij het volk om zich te reinigen, want Hij zou tot hen naderen.

			Zo moest het niet alleen in de oudheid, zo moet het nu ook. We mogen niet haastig en zorgeloos tot God naderen. We moeten Salomo’s waarschuwing ter harte nemen: ‘Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet dat zij kwaad doen’ (Pred. 4:17). Mozes deed zijn schoenen van zijn voeten, omdat de plaats waarop hij stond heilige grond was. Zo moeten wij, broeders, alle vleselijke gedachten en alle wereldlijke dingen afleggen als wij deze meest heilige kring binnengaan – een kring die nog heiliger is dan de grond rondom de brandende doornstruik. Want deze kring is de grond om het kruis van Golgotha, de plaats waar onze Heere en Meester is gestorven.

			Zoete ogenblikken, rijk in zegen,
die ik doorbreng voor het kruis,
vol van leven, heling, vrede,
van de stervende Vriend van zondaren.

			Hier zal ik zitten, eeuwig zien op 
de stroom van genade in stromen van bloed;
dierbare druppels! Dauw op mijn ziel.
Ze pleiten, vereisen mijn vrede met God.

			Zo gezegend lig ik op die plek
laag voor het kruis,
waar ik het goddelijk erbarmen
zie vloeien uit Zijn brekend oog.

			Dit is voor mij de hemel, dit staren naar het kruis.
Heb ik veel lief? Mij is zo veel vergeven…
Een wonder van genade, 
dat is wat ik ben.

			Dit is wat blijft, nog steeds geniet ik
van Jezus, altijd ga ik weer,
en vind dan meer genezing in Zijn wonden,
en ken Hem dagelijks meer.

			Laat me u nu twee of drie gedachten in overweging geven over wat noodzakelijk is voor een juiste voorbereiding op het avondmaal.

			1. In de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is dat we ons bezighouden met bezinning en meditatie voordat we aan de tafel van de Heere zitten. We horen daar niet te komen zonder gepaste overdenking van wat we aan het doen zijn.

			In de eerste plaats moeten we bedenken dat we in de meer onmiddellijke nabijheid van God komen. Het is waar dat de Allerhoogste tijdens de godsdienstoefening in het huis van God ook op een bijzondere manier aanwezig is. Maar als we ’s avonds het avondmaal van de Meester gebruiken, komen we dichter bij Hem dan in enige andere religieuze oefening. De enige uitzondering is de instelling van de doop van de gelovige. Deze gemeenschapsmaaltijd is zo intens, zo teer, zo vol broederschap en brengt ons zo dicht bij Christus, terwijl Christus zo dicht bij ons komt, dat we er niet zouden moeten komen zonder gevoel dat we het hemelse hof binnengaan. De engelen bedekken hun aangezicht met hun vleugels als ze God aanschouwen. Dan moeten wij zeker tot deze tafel komen met grote eerbied en een ernstig gemoed.

			Ook moeten we voordat we komen, overdenken op welk gezag we deze instelling houden. U maakt een fout als u tot de tafel komt omdat ik die bedien, of omdat uw ouders aangaan, of omdat de oude orthodoxe leer van de baptistengemeenten zegt dat het avondmaal een goddelijke instelling is. Het is uw plicht om te overdenken waarom u het avondmaal van de Heere of de doop mag gebruiken. U moet zeker weten dat u Gods wil doet door hier te komen. Dat u doet wat God u heeft geboden. Als u niet deelneemt met als reden dat het een goddelijke instelling is, komt u niet op de juiste manier. Als u deze maaltijd slechts als een formaliteit gebruikt, in plaats van in de wetenschap dat God deze vorm heeft geboden en dat Zijn Zoon Jezus Christus erin wordt belichaamd, hebt u zich niet op de juiste wijze voorbereid om hier te komen.

			Vervolgens, voordat u aangaat, behoort u te overdenken hoe groot de afstand is tussen u en God. Ook al hebt u nu zo’n gezegende en heerlijke
omgang met de Heere Jezus, bedenk dat dit avondmaal u herinnert aan uw schuld. Het is waar dat u hier ziet hoe uw zonden werden weggenomen door het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. Maar laat juist dat bad waarin u werd gereinigd u herinneren aan uw onreinheid. En, broeders, als we hier zitten, laten we dan niet opzichtig eten en drinken, alsof we daarom moeten worden geprezen. Maar laten we het doen alsof we niet waardig zijn om op de achterste stoel in Christus’ kerk te zitten. God geve dat dit een moment mag zijn waarop we onszelf vernederen en onszelf in het stof voor Hem neerwerpen! In plaats van aan de tafel van de Heere hadden we kunnen liggen op de pijnbank, we hadden de beker van de duivelen kunnen drinken en gemeenschap kunnen hebben met Belial. Maar genade, vrije genade, heeft ons hier gebracht. Laten we ons verootmoedigen in de aanwezigheid van God. Laten we onszelf voor Hem vernederen. En laten we, terwijl we door het geloof worden gevoed met het lichaam van onze Meester, voelen hoe ons eigen trotse broddelwerk eruit wordt geknipt en hoe we worden vernederd door de gemeenschap met Christus, onze Verlosser.

			Onze overdenking voordat we aangaan moet nog verdergaan. We behoren een juiste blik te hebben op de Zaligmaker. Het avondmaal betekent Zijn lichaam en bloed. Ik denk dat we niet zouden moeten komen tot deze instelling als we niet in ieder geval enige tijd eerbiedig hebben nagedacht over het gebroken lichaam, het vergoten bloed, het lijden, de doodsstrijd, het sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Laten we allen, voordat we aan deze tafel aanzitten, bedenken Wiens dood we hier gedenken. We moeten de Zaligmaker aanschouwen als de Zoon van God, en vervolgens ook als de Zoon des mensen, geboren uit de maagd Maria. We moeten op Hem zien terwijl Hij Zijn lijdensweg gaat. We moeten er door intensieve meditatie naar streven om Hem voorovergebogen in de hof te zien, om Zijn bloedige striemen te zien op Gabbatha en Hem te aanschouwen terwijl Hij sterft onder vreselijke pijnen op de heuvel Golgotha. Als we dit niet doen, mijn broeders, of als we niet door Gods Geest op een bijzondere manier in staat gesteld worden om het nu te doen, moeten we niet verwachten dat we ook maar enig voordeel hebben van het eten van het brood en drinken van de wijn. U mag thuis eten. U kunt een gewone maaltijd houden. U mag uw brood breken en uw bekers drinken in uw eigen huizen. Maar wat zou het u baten? Het zou het avondmaal des Heeren niet zijn. Zo zal ook het avondmaal van de Heere geen avondmaal voor u zijn, tenzij uw harten bezet zijn met heilige overdenking van de aanwezigheid van God, van uw eigen nietigheid voor Hem en van het heerlijke offer en de verzoening door Jezus Christus die hier zo aan u worden voorgezet.

			2. Niet alleen overdenking, maar ook smeekbeden moeten een deel zijn van onze voorbereiding voor dit avondmaal.

			Als het goed is, komen we nooit naar de kerk om een preek te horen zonder dat we daarvoor bidden. Als onze harten in de juiste geestelijke conditie verkeren, zullen we onze huizen nooit verlaten om naar het huis van gebed te gaan zonder God eerst te smeken om de prediker te helpen en om onszelf te helpen. We zullen de tenten van Jakob nooit verlaten zonder te vragen of de wolkkolom duidelijk mag worden gezien als hij op de tabernakel van Israël rust. We zullen een gebed uitzuchten als we Gods heiligdom binnentreden, we zullen roepen tot de Heilige Geest om deze dag op ons te rusten. En, als we het gebed al nalaten bij het verrichten van onze heilige plichten, dan zeker niet voor deze heilige maaltijd. O mijn broeders, ik vrees dat velen van ons de zoetheid van deze instelling niet ervaren omdat wij vergeten te bidden om een zegen!

			Vandaag nog betrapte ik mezelf erop dat ik me voorbereidde om naar deze plek te komen zonder dat ik de omgang met Jezus had gezocht. Ik schrok en voelde me zo verdrietig dat ik de schuld op me geladen had dat ik de ernst vergeten was waarover ik juist zou gaan preken. Onmiddellijk probeerde ik enige tijd door te brengen in stille meditatie en gebed tot God. Dat moet elk kerklid doen. O, wat een gezegende gemeenschapsmaaltijden zouden we dan hebben! We zouden niet leeg en koud terugkeren van de tafel van de Heere, zoals we zo vaak doen. We zouden de predikant niet beschuldigen dat hij niet genoeg woorden vond om uw hart te raken en de heilige delen niet gepast genoeg 
uitdeelde, terwijl de fout in onszelf zat, en niet in de dominee. We aten en dronken onwaardig. Als oordeel over die verkeerde staat van ons hart vonden we de tafel van de Heere leeg. Het was geen koninklijk banket, geen feestmaal met uitgelezen gerechten (Jes. 25:6).

			II. De tekst reikt ons de beste voorbereiding aan, namelijk zelfbeproeving. 

			‘Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker’ (1 Kor. 11:28). Hoeveel van ons hebben zichzelf zo beproefd? Ik vrees dat de meesten van ons hier gekomen zijn zonder enige zelfbeproeving. Nou, laten we onszelf dan onmiddellijk gaan onderzoeken. Misschien is het op zijn plaats om gedurende de korte tijd tussen deze preek en de bediening van het avondmaal het lied te lezen dat we soms zingen. Daarin komt helder naar voren welke vragen we onszelf moeten stellen en wat de kenmerken zijn van degenen die het recht hebben om aan te zitten aan de tafel van de Heere.

			Het heilig Woord verklaart dat hij…
Wiens hart door Gods genade is veranderd,
die slechts vertrouwt op Jezus’ bloed en Zijn gerechtigheid,
de waarheid kent en op de weg van heiligheid zijn voeten zet,
gemeenschap liefheeft met de heiligen,
de plaatsen schuwt waar spotters samenkomen,
die geen genoegen neemt met wat er vroeger was,
maar altijd zoekt naar groei in heiligheid,
volhardend in gerechtigheid,
in alles wat hij doet en alles wat hij zegt…
degene is die God Zelf nodigt.

			De kerk let niet op rang of stand,
voor slaaf en vrije, rijk en arm,
zet zij haar deuren open.

			Dit lied brengt een paar ernstige vragen onder onze aandacht. Niemand van ons behoorde hier binnen te komen zonder deze te hebben beantwoord. En ik denk dat velen van ons ze gemakkelijk beantwoorden kunnen. Mijn broeders, zijn wij niet veranderd door vrije genade? Kan niet ieder van ons zeggen: ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)? Ik ben niet meer wat ik was?’ Tenzij we afschuwelijk misleid zijn, kunnen we met ongeveinsde lippen spreken: ‘Ik weet Wie ik geloofd heb (2 Tim. 1:12) en ik ben ervan overtuigd dat ik opnieuw geboren ben. Als we dat niet kunnen zeggen, mijn vrienden, als iemand van u dit niet kan zeggen, dan bid ik u voor het aangezicht van God, van Jezus Christus en van de uitverkoren engelen. Als u niet kunt zeggen dat u gelooft en weet dat u opnieuw geboren bent, kom dan niet! Ontheilig de tafel van de Meester niet door het te wagen om tussen de heiligen te gaan zitten terwijl u niet vernieuwd bent, niet opnieuw bent geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Petr. 1:3).

			Hoeveel van u kunnen worden omschreven als mensen die slechts vertrouwen op Jezus’ bloed en Zijn gerechtigheid? Ik weet dat velen door Gods genade zo zijn. Ik heb geen andere hoop. Er is geen rots, geen schuilplaats voor mijn vermoeide ziel dan in de verzoening die Jezus aanbracht. Ik vertrouw dat u hetzelfde kunt zeggen, mijn lieve vrienden. Maar als u dat niet kunt, als u op iets anders rust dan op Jezus, als u vertrouwt op formaliteiten en rituelen of op goede werken, dan spoor ik u aan, bij de Rechter van levenden en doden: nader niet tot deze tafel om het avondmaal des Heeren te ontvangen. Want als u dat doet, eet en drinkt u onwaardig, zonder geloof in Jezus en vertrouwen op Zijn kostbare bloed.

			En kunt u zeggen dat u de waarheid kent en op de weg van heiligheid uw voeten zet? Ik vrees dat we het geen van allen doen zoals we zouden willen. Maar laten we onszelf toch op dit punt beproeven. Kom vrienden, het is een maand geleden dat u voor het laatst aan deze tafel zat. Wat heeft u in die tijd gedaan? Waar bent u geweest? Hoe heeft u gepraat? Wat heeft u voor God gedaan? Wat voor de mensen? Blader in uw agenda eens terug door de bladzijden van de laatste maand. 
Kom broeders en zusters, laten we onszelf beproeven en laten we zo van dit brood eten en van deze beker drinken. Het kan geen slechte oefening zijn die onze tekst gebiedt. Laten we dus gehoorzamen.

			Laten we onszelf nu bevragen: zijn wij werkelijk van de Heere? Als Hij tegen ons zou zeggen, zoals tegen de discipelen: ‘Een van u zal Mij verraden’ (Joh. 13:21), wat zouden we dan zeggen? Laat ieder van ons zich deze vraag nu stellen: ‘Heere, ben ik het?’ Beramen we net als Judas plannen tegen de Meester? Beroven we de Heere van Zijn schatten, omdat we Hem onthouden wat we bij onze belijdenis beloofden? Onthouden we Hem de tijd en de dienst die we ernstig beloofden Hem te zullen geven?

			Laten we opnieuw naar het lied kijken. Hebben we de afgelopen maand de gemeenschap met de heiligen verbroken? Hebben we door boosheid, wraak en bitterheid ons geestelijk leven besmeurd en lelijke dingen gezegd over kinderen van God? Hebben we gevoeld dat we de heilige band verbraken die ons met hen verbond? Hebben we de afgelopen maand de voeten van de discipelen gewassen? Of hebben we hun naam bevuild door zelf te dwalen en hen te verleiden? Hebben wij deze maand onszelf vernederd? Hebben we de doek genomen en ons net als Jezus aangegord om slavenwerk in de kerk te verrichten?

			Is er niet te veel trots geslopen in onze dienstbaarheid? Heeft dat niet al onze daden bevlekt en onze beste inspanningen bedorven? En wat te zeggen van onze gebeden? Zijn we niet jammerlijk nalatig geweest in die heilige bezigheid? En wat betreft de liefde tot onze Meester, was ons hart niet veel te vaak koud voor Hem, Die Zijn hart voor ons liet breken, zodat al het bloed eruit liep als één grote stortvloed omwille van ons?

			O vrienden, ik kan niet alle vragen opsommen die u zichzelf moet stellen om uzelf zo te beproeven als onze tekst wil. Begin bij de laatste avondmaalsdienst en ga de zondagen na, de maandagen, dinsdagen, woensdagen. Ga de week door en u en ik zullen zeker genoeg werk hebben om het volgende uur te vullen met zelfbeproeving. Ach! 
Dat hadden we eerder moeten doen. Dan hadden we ons nu veel ernstiger aan de gemeenschap in het avondmaal kunnen wijden in plaats van aan de zelfbeproeving.

			Maar nu spoor ik u opnieuw aan om trouw te zijn aan mijn God, want dat is mijn plicht. Als u onze Heere Jezus Christus liefhebt, als u trouw bent aan de waarheid, als u werkelijk bekeerd bent, als u de Heilige Geest ontvangen hebt, dan nodig ik u aan de tafel van de Meester. Dan rust de Geest van God op u! Maar als dienaar moet ik eerlijk zijn. Ik waarschuw u die niet bent wat u zou moeten zijn, om niet naar deze tafel te komen. O, als iemand van u slechts een uiterlijke belijder en een hypocriet is, dan gebied ik u om hier niet te komen! Ik vermaan u, raak het brood niet aan met onheilige lippen, nip niet van de wijn. Straks op uw sterfdag zult u zich al uw vormengodsdienst en schijnheiligheid herinneren. Neem het niet, totdat u voelt dat u Gods Geest in u hebt en werkelijk verenigd bent met het Lam.

			Ik vrees dat hier sommigen al maandenlang de tekenen ontvangen, maar ze deze avond voor het eerst niet zullen aanraken, als ze zichzelf tenminste werkelijk kennen. Ik betreur het dat ik het moet zeggen. Maar er zijn er in deze gemeente met wie ik maar heel weinig gemeenschap kan onderhouden, vanwege de harde woorden die zij soms uiten over een aantal van ons omdat ze een beetje van mening met hen verschillen. En er zijn vele anderen die in het geheel niet kunnen deelnemen, omdat hun levens zo onheilig zijn en hun gedrag zo onchristelijk. Ze zijn weliswaar zuiver in de leer, maar we kunnen ons slechts verwonderen dat ze zo veel van de waarheid weten en toch zo weinig hebben van de Geest van Christus.

			Ach lieve vrienden! Het is niet alles goud wat er blinkt. Niet alle belijders zijn bezitters. In elke kerk van Christus zijn er die de kerk zouden kunnen scheuren door hun bitterheid, wraak en roddel. Ook hier zijn er – God geve dat ik deze gemeente niet naar de mond praat. En er zijn anderen die Gods toorn over ons afroepen door hun onheilige leven. Ja, hebben zelfs de besten onder ons, de Johannessen en de Henochs, geen reden om zichzelf te verootmoedigen vanwege hun veelvuldige 
tekortkomingen en zonden? Laten alle belijders van de godsdienst zichzelf onderzoeken, zodat ze erachter komen of ze zichzelf hebben bedrogen en anderen eveneens. Of op zichzelf hebben vertrouwd dat ze rechtvaardig zijn, terwijl ze niet van dood levend zijn gemaakt.

			Ach vrienden! Ik kan u niet zo ernstig aansporen als ik in dit geval zou willen. Ik kan niemand van u van deze tafel weghouden, en God verhindere dat ik dat doe. Kom, wees welkom, ieder die de Heere Jezus liefheeft! Ik kan geen onbekeerden terugsturen en ik kan niemand tegenhouden die als lid van deze gemeente het recht heeft om te komen. Toch zal ik met alle invloed die mij als mens gegeven is u ernstig waarschuwen om niet deel te nemen tenzij u werkelijk wedergeboren bent door de Heilige Geest. Ik heb liever zes leden in mijn kerk die levende zielen zijn in Sion, dan zeshonderd die slechts uiterlijke belijders zijn.

			O Heere God, zift en zuiver deze kerk opnieuw! Blaas het kaf weg, of maak het tot Uw koren, zodat het in Uw schuur gedragen zal worden en niet zal worden verbrand in het onuitblusbare vuur. O Heere, maak ons allemaal eerlijk. Druk de ernst van deze maaltijd op ons gemoed. En als we tot Uw tafel naderen, mag het dan onder Uw bijzondere glimlach zijn en met Uw zegen door Jezus Christus, onze Heere. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

			Amen

			Jezus alleen

			Jezus alleen. (Markus 9:8)

			Dit was het laatste wat de discipelen zagen op de berg, en het lijkt me dat het ook het beste was. Ze zagen ‘Jezus alleen.’ Jezus was vaak onder de mensen, Hij was gewoonlijk omringd door Zijn discipelen, maar ze zagen Hem niet vaak als ‘Jezus alleen.’ Waarschijnlijk kwam het in dit geval doordat Hij vergezeld was geweest door twee grote en voorname personen, die zich plotseling hadden teruggetrokken. En daarna ‘zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.’ De discipelen hadden gezien dat hun Heere van gedaante was veranderd en dat Hij in het gezelschap was van Mozes en Elia, die de wet en de profeten vertegenwoordigden. Plotseling verdwenen Mozes en Elia uit het zicht en toen ‘zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.’

			Geliefden, we zullen nooit ‘Jezus alleen’ zien, totdat we, net als de discipelen, ook Mozes en Elia hebben gezien. Er was nooit een oog dat ‘Jezus alleen’ zag, voordat het eerst Mozes had gezien. We moeten eerst onder de gestrengheid van de Sinaï en de angst van de wet door. We moeten eerst het vreselijke gelaat van die ontzagwekkende Wetgever aanschouwen, Wiens woorden donder zijn en Wiens spraak vuur is. We moeten ertoe gebracht worden om te beven onder de beschuldigingen van de goddelijke wet, en beschaamd, versteld en verbaasd staan, terwijl de donders van Gods toorn over onze hoofden rollen. We moeten eerst Mozes zien, anders zullen we nooit ‘Jezus alleen’ zien. We zullen vertrouwen op onze eigengerechtigheid en iets bij Christus voegen, zodat het Christus en ‘zelf’ wordt, totdat Mozes binnenkomt en de eigengerechtigheid aan scherven gooit en ‘zelf’ bevlekt met het vuil en slijk van de straten. Het afgebroken worden door Mozes hebben wij nodig, de verpletterende hand, het verschrikkelijke conflict dat de wet in het geweten teweegbrengt, of anders zullen we nooit weten hoe heerlijk het is om ons geheel op Jezus te verlaten en ons vertrouwen op Hem alleen te stellen.

			En merkt u op, geliefden, op een andere manier zullen we nooit ‘Jezus alleen’ zien tot we iets van de profeten begrijpen. We moeten Elia zien, of anders zullen we niet ‘Jezus alleen’ zien. Er zijn wel mensen die Elia nog niet hebben gezien. Zij begrijpen de profetieën niet. Zij denken dat ze in de toekomst een grote vooruitgang in de beschaving aan zien komen en ze verwachten de verspreiding van het Evangelie te zullen zien. Ze verwachten te horen dat er grote zendingsbureaus worden opgericht en dat vele predikanten uitgaan om het Woord te prediken. Ze verwachten te horen dat de wereld zich geleidelijk bekeert tot de dienst van Christus. Maar hij die de profeten begrijpt en Elia gezien heeft, gelooft niet in de onmiddellijke bekering van de wereld of in wereldomvattende vrede. Hij gelooft in ‘Jezus alleen.’ Hij verwacht dat eerst Jezus zal komen. En voor hem is de komst van de Zoon des mensen de grote hoop voor de toekomst. ‘Ik weet’, zegt hij, ‘dat God alles zal omkeren, omkeren, omkeren, totdat Degene zal komen Die het recht heeft om te regeren. Ik weet dat koninkrijken zullen wankelen op hun grondvesten en dat de wereld heen en weer bewogen zal worden van angst en schrik, totdat Hij zal verschijnen Die de naam Melchizedek draagt, de Koning der gerechtigheid, en de Koning van vrede, Die Zijn hand op de stromen zal leggen en Zijn rijk op de rivieren zal vastzetten’ (vgl. Ps. 24:2) en zal heersen ‘van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde’ (Ps. 72:8).

			We zullen ‘Jezus alleen’ pas zien als de grote Bevrijder van de wereld, als de enige Verlosser van de zondaar, als de heldere Zon van de wereld en ook als zijn Morgenster, als we de profetieën hebben bestudeerd en gezien hebben hoe ze er allemaal over spreken dat Jezus nog komen zal. We zullen Mozes en Elia eerst zien. Als we hen gezien hebben, zal hun gezamenlijke getuigenis ons ertoe brengen ‘Jezus alleen’ te zien.

			En nu, geliefd kind van God, staan we op het punt tot de tafel van de Heere te naderen. Ik zal nog enkele gedachten uitspreken die u straks kunnen helpen in uw overdenkingen. Als we aan de avondmaalstafel komen, moeten we aan ‘Jezus alleen’ denken. We hebben vanavond nergens mee te maken dan met ‘Jezus alleen.’ We moeten vergeten dat we een vrouw en kinderen hebben, dat we een huis of een stal hebben, akkers of een winkel, hier moeten we helemaal niet aan die dingen denken. Wat we moeten doen, zover we kunnen, is zeggen:

			Verdwijn, ijdele wereld, ver van mijn gedachten; 
blijf van mijn gewijde tijd af!
Mijn ogen zouden graag mijn Zaligmaker zien:
ik wacht, Heere, op Uw bezoek.

Mijn hart begint te gloeien van heilig vuur,
en wordt ontstoken in zuiver verlangen;
kom, mijn lieve Jezus, van omhoog,
en voed mijn ziel met hemelse liefde.

			Vanavond heeft u door Gods genade niets te maken met welke andere groep mensen onder de hemel dan ook. Bedenk dat u aan de tafel van de Heere komt, eenvoudigweg als Gods heiligen. Er zijn veel godsdienstige geschillen die de wereld in beroering brengen, maar daar heeft u nu niets mee te maken. Als u aan de tafel van de Heere komt, heeft u niets te maken met de vraag of de doop door onderdompeling of door besprenging moet gebeuren. U heeft niets te maken met de vraag of de kerkregering episcopaal dan wel presbyteriaans behoort te zijn. U heeft er niets mee te maken wat anderen op de wereld geloven. Al zijn ze arminiaans, u kunt hen ergens anders bestrijden, maar niet hier.

			U hoeft vanavond nergens aan te denken, behalve aan deze twee dingen: u, een zondaar, wordt geliefd door een genadige Verlosser. Probeer, als u kunt, uw gedachten op deze feiten te richten: ‘Ik was verloren, ik ging onder, kapot door mijn eigen zonden. Maar, eer aan God, de genoegzame verzoening van de Heere Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt en me een erfgenaam van de hemel gemaakt.’ O! Maak ‘Jezus alleen’ het onderwerp van uw gedachten en uw vertrouwen. Gooi aan deze tafel alles aan de kant en kom zoals u bent tot Hem. Dan zal het voor u werkelijk een kostbaar avondmaal van de Heere zijn.

			Ik zal tot u spreken over ‘Jezus alleen’ en u laten zien dat het 
I. ‘Jezus alleen’ moet zijn voor uw rechtvaardiging.

			II. ‘Jezus alleen’ moet zijn in uw heiliging.

			II. ‘Jezus alleen’ moet zijn als uw levensdoel.

			III. ‘Jezus alleen’ moet zijn voor uw hoop op de hemel.

			I. Als eerste moet het ‘Jezus alleen’ zijn voor uw rechtvaardiging.

			Wij zijn geboren dwazen en we zullen dwazen blijven tot we naar de hemel gaan. Een van de dwaze dingen die altijd uit ons zullen voortkomen, is ons verlangen om iets aan Christus toe te voegen in de zaak van onze rechtvaardiging. U zegt wel dat u dat nooit doet, maar ik weet zeker dat u het doet. U kunt de meest verlichte en intelligente heilige zijn, maar onbewust zult u heel vaak iets bij Christus voegen en zo een antichrist in uw ziel plaatsen. Hoe vaak geeft zelfs de meest orthodoxe prediker geen uiting aan gevoelens die met de grote waarheid lijken te strijden dat Christus Jezus de enige rechtvaardigheid is die ons vrijspreekt! Het is heel moeilijk om vast te houden aan deze grote, fundamentele waarheid – ‘Jezus alleen’ – als rots en fundament van ons behoud. Bedenk, christen, dat de verdienende oorzaak van uw behoud niet in de kleinste mate afhankelijk is van uzelf. Hij is afhankelijk van ‘Jezus alleen.’ Uw verantwoordelijkheid is opgegaan in de goddelijke verantwoordelijkheid van Christus voor u. De Heere Jezus heeft Zich ter wille van u verbonden om

			Voor de heerlijkheid van Zijn gezicht
U onbevlekt en volmaakt
voor te stellen,
vol goddelijke vreugde.

			O geliefde! Stel uw vertrouwen altijd waar het behoort te rusten: op ‘Jezus alleen.’ En als u uzelf vol zonde en slechtheid bevindt, betreur dat dan. Maar denk niet dat de grond van uw hoop er ook maar een beetje minder vast door wordt. Als zonde de overhand heeft en uw schuld groter wordt, bedenk dan dat, zoals uw gerechtigheid de gerechtigheid van Christus niet groter kan maken, uw zonde er niets van af kan doen. En hoewel u zwart van zonde bent, bent u met Zijn gerechtigheid bekleed. U kunt, met diep berouw, en toch met heilig geloof, roepen:

			Als ik verrijs uit het stof van de dood
om mijn hemelse paleis te bezitten,
dan zal mijn enige pleitgrond zijn:
Jezus leefde en stierf voor mij.

Op die grote dag zal ik moedig staan
voor hen die geen beschuldiging kunnen inbrengen,
want door Christus’ bloed ben ik vrij
van de immense vloek en schaamte van de zonde.

			En zou u zich nu alstublieft willen herinneren dat al uw goede werken u op geen enkele manier helpen? Als u zou sterven op het moment dat u tot geloof kwam en u zou nooit één goed werk hebben gedaan, dan zou u even zeker van de hemel zijn als wanneer u leefde om uw Maker lief te hebben en te dienen met heel uw ziel en al uw kracht. Bedenk dat de heilige die elke dag alles aan Christus toewijdt, alles geeft en zelf vergaat in dienst van zijn Meester, meer vreugde heeft dan de heilige die minder liefheeft. Maar hij is niet zekerder gered. Wees werkzaam en u zult gelukkig zijn. Maar werk niet voor uw behoud. De erfgenaam van de hemel is niet veiliger als hij overvloedig is in goede werken en ijverig in de dienst van God, voor zover het zijn uiteindelijke redding betreft, dan wanneer hij terugvalt en verzwakt in de zaken die God aangaan. Want onze zekerheid ligt niet in iets dat we doen of laten. Ze ligt alleen in het verbond van vrije, soevereine genade. De enige basis voor ons behoud is dat Christus voor ons gestorven is, ‘ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit’ (Rom. 8:34).

			Ik wil ook dat u eraan denkt dat al uw lijden u niet veiliger stelt. Het loutert u, door Gods genade. Maar het maakt u niet zekerder van de hemel. Uw pijn heeft niets verdienstelijks. Mensen zitten er vaak naast wat betreft hun problemen. Ze denken dat die een straf voor hun zonden zijn. Laat kinderen van God eraan denken dat God Zijn kinderen nooit straft om hun zonden. Hij tuchtigt hen erom, maar nooit met de vergeldende straf van een rechter. Gods volk wordt eens en voor al gestraft in de persoon van hun Zondebok en Zekerheid, Jezus Christus. En God zal dezelfde overtreding nooit tweemaal straffen.

			De tuchtigingen van Gods voorzienigheid zijn vaderlijke liefdedaden. Ze zijn niet de wrekende daden van de gerechtigheid. Als rechtvaardige Rechter kan God u en mij niet straffen als wij in Jezus geloven. Als Degene Die de scepter van gerechtigheid houdt, kan Hij het zwaard niet uit de schede trekken tegen de gelovige. Hij heeft onze zonden gestraft aan de Heere Jezus. De schalen van Zijn toorn werden volledig uitgegoten op het hoofd van Christus. Ze kunnen u en mij niet meer raken. Maar, als Vader, gebruikt God de roede. Als een liefdevolle en tedere Vader gebruikt Hij tucht. En als een vriendelijke arts geeft Hij ons bittere medicijnen om in te nemen.

			Maar, om uw bestwil, en omwille van Christus, lieve broeders en zusters, voeg uw eigen lijden niet samen met dat van de Zaligmaker. Bedenk dat al uw lijden, al leed u nog zo veel, geen verzoening voor uw zonden is en ook geen straf daarvoor. Tenzij u een van degenen bent die niet verlost zijn en die daarom de straf op hun eigen zonde moeten dragen en eeuwig zullen vergaan. Rut, als kind van God, verlost en uitverkoren vat van genade, jouw lijden is geen vergelding. En of je nu lijdt of niet, de verzoening van Christus is genoeg voor je. Je moet zeggen: ‘Jezus alleen is de grond van mijn rechtvaardiging. Ik zal daarop rusten, en nergens anders op.’’

			Maar nu wil ik u vragen, geliefden. U voelt zich goed en u heeft goed kunnen bidden op de gebedsbijeenkomst. U heeft de armen kunnen helpen en de dominee heeft u een klopje op uw schouder gegeven en gezegd dat u een goede kerel bent. De diakenen hebben u lief aangekeken
en gezegd dat u zo’n bruikbare man bent. En op de zondagsschool2 maakte u een goede beurt. En Mary James schreef u een brief om u te vertellen dat zij werd bekeerd door middel van uw onderwijs. En toen kwam u thuis en u kon niet vertellen hoe het kwam, maar binnen een dag of twee werd u zo ellendig en neerslachtig. U wist niet wat er met u aan de hand was.

			Heeft u nooit bedacht wat de oorzaak hiervan is? U verloor al uw hoop en vertrouwen en u werd gedwongen om als een schuldige zondaar te komen aan de voetbank van Christus’ genade om Zijn liefde en bloed te nemen als uw enige vertrouwen. Weet u waarom u zo neerslachtig was? Om deze reden. Onbewust was u een beetje gaan leunen op uw eigen goede werken. U zei tegen uzelf: ‘Nou, ik begin toch echt te denken dat ik zeker kan zijn van de hemel. Zijn dit niet de vruchten van de Geest? O! Mag ik niet blij vertrouwen? Ben ik nu niet zeker gered? Zeker, ik ben veilig! Gisteren heb ik zo gebeden! Wat had ik een gezegende tijd in mijn persoonlijke gebed, gisteravond! Nu weet ik dat ik op Christus kan vertrouwen.’ Stop, vriend. U moet zeggen: ‘Ik weet dat ik mijzelf nu kan vertrouwen.’ Dat is hier goed Engels voor.

			En toen voelde u zich lange tijd zwaar en ellendig, alleen om u deze twee woorden te leren spellen: ‘Jezus alleen.’ Hij zal zorgen dat u ze kunt spellen, totdat u niet anders kunt dan zeggen, elke dag, door de dwang in uw hart en geweten, dat het daar en daarop alleen is dat u uw vertrouwen kunt stellen.

			Dat was het eerste punt: ‘Jezus alleen’ voor uw rechtvaardiging.

			II. Vervolgens moet het ‘Jezus alleen’ zijn in onze heiliging.

			Sommige belijders zullen dat niet zeggen. ‘We zijn door God gerechtvaardigd’, zeggen ze, ‘maar we moeten zelf aan onze heiliging werken.’ Ze geloven in wat zij ‘groei in heiligheid’ noemen. Is dat Bijbels of niet? Nou, ik heb altijd gedacht dat heiliging steeds doorgaat, maar ik ben er niet zeker van dat onze heiligheid groeit. Veel godzalige mensen hebben als vaststaande waarheid opgeschreven dat Gods volk groeit in heiligheid en dat ze heiliger worden naarmate ze langer op aarde zijn. Heeft een van hen ooit de moeite genomen om aan een oude gelovige te vragen of dat waar is? Ik heb het aan velen gevraagd. En ik heb een eerbiedwaardige grijsaard met zilveren haar horen zeggen: ‘Ik denk dat mijn hart nog even slecht is als altijd. En als dat niet echt zo is, denk ik toch dat het zo is, en het plaagt me meer dan ooit.’

			Het is gewoon om te bidden of God jongemannen behoedt op de glibberige paden van de jeugd. Maar waarom? De paden van de ouderdom zijn even glad. De hele weg naar de hemel bestaat uit glibberige paden. De oude natuur blijft nog in ons, onveranderd, onveranderbaar, en er zal een strijd moeten zijn tussen de nieuwe natuur en de oude natuur, tussen het huis van David en het huis van Saul, tot uiteindelijk het huis van David zal overwinnen en we geheel vrij zullen zijn van de zonde. Geliefden, kijk niet naar grote vooruitgang als het gaat om uw heiliging. Verwacht dat die voortgaat, elke dag. Maar verwacht niet dat uw oude natuur elke dag wat heiliger wordt. Laat het motto voor uw heiliging ‘Jezus alleen’ zijn.

			Als u Christus niet kunt zien in uw gebeden en in uw goede werken, weg ermee! Uw goede werken zijn zonden, tenzij Christus Jezus erin is. Tenzij u uw werken doet door Hem en voor Hem, zijn uw beste werken slechte werken. Bedenk dat niet de uiterlijke vorm, maar de innerlijke geest het is die het werk goed maakt. Het is daarom ook niet slechts de uiterlijke schijn van heiligheid, het is de innerlijke geest ervan die het echte heiliging maakt. Jaag dus, als u naar heiliging jaagt, niet naar de deugden van een Paulus, niet naar de eer van een evangelist, niet naar de geweldige uitnemendheid van sommige van Gods heiligen. Jaag, eerst en uiteindelijk, naar het karakter van Jezus in al zijn stralende volmaaktheid. En jaag naar de Geest van Jezus om u te heiligen. Want ‘Jezus alleen’ is genoeg in de heiliging als het patroon dat u moet volgen en als de Enige Die, door Zijn Geest, u gelijkvormig kan maken aan Hemzelf.

			Houd uw oog op uw Zaligmaker, evenveel voor uw goede werken als voor uw slechte. Na uw gebeden moet u op het kruis zien, net zo goed als na uw zonden. Na het avondmaal van de Heere moet u op het kruis zien, net zo goed als wanneer u bent gevallen. Kijk evenveel naar de Zaligmaker als u aalmoezen geeft, als u Bijbelleest, als u preekt, als wanneer u naar Hem kijkt voor uw rechtvaardiging. Want tenzij u dat doet, zullen uw zonden u ontmoedigen en u opnieuw terneerslaan door de een of andere verdrietige val om u de waarheid van dit motto ‘Jezus alleen’ te leren.

			III. In de derde plaats, lieve vrienden, wil ik spreken over ‘Jezus alleen’ als het doel van ons leven.

			Vanmorgen had ik het voorrecht om tot een gemeente te spreken over de tekst: ‘Mijn ziel, wacht alleen op God’ (Ps. 62:5, Eng. vert.). De meesten van u waren erbij. Nou, als u wilt, kunt u de kern van de preek van vanmorgen nemen en daar dit derde punt mee vullen. Laat ‘Jezus alleen’ het doel van uw leven zijn. O! Ik bid de Heilige Geest om zo in ons hart, ons verstand, ons geweten, ons beoordelingsvermogen en onze genegenheden te komen dat de liefde die zo afgodisch is en alle genegenheid voor alles dat geen Christus is, uit ieder weggedaan zal worden die behoort tot het huisgezin van de Heere. En dat alle genegenheden zich verzamelen om Jezus op de troon van het hart te zetten en daarmee elke rivaal vernietigen.

			O broeders, uiteindelijk hebben we Jezus Christus nauwelijks lief! O! Als we de oceaan zagen van Christus’ liefde die tot ons stroomt, en daarnaast het sijpelende stroompje van onze liefde dat naar Hem vloeit, wat zou dat contrast schokkend voor ons zijn. Daar is Zijn liefde: ik kan er niet overheen kijken. Het is een zee zonder oever. De vleugels van de verbeelding hangen uitgeput neer voordat zij die oeverloze zee overgevlogen zijn. Daar is Zijn liefde: ik kan die niet peilen. De ankerketting is te kort. Maar o! Kijk naar onze liefde: het is zo’n klein stroompje. Het ligt haast droog. De hitte van werelds plezier slurpt het soms op, zodat de stenen in de bedding van het kleine beekje droogvallen en smerig worden. O! Het is zo klein dat het soms een uur duurt voor je een kopje vol krijgt om aan het arme gezin van de Heere te geven. Misschien duurt het wel een week voor we maar een beetje zeker zijn dat we Christus liefhebben. En urenlang kunnen we samen zingen:

			Dit verlang ik te weten,
zo vaak vraag ik mij angstig af:
O, heb ik de Heer lief of niet,
ben ik van Hem, of ben ik dat niet?

			Dat komt doordat we zo weinig liefde hebben. Anders zouden we weten of we Hem liefhebben of niet. Als we Hem meer liefhadden, zouden we er minder aan twijfelen. Maar we hebben Hem zo weinig lief dat we reden hebben om te roepen: ‘O, Jezus, vul ons hart met Uw liefde. Kom in onze ziel en regeer daar voor altijd!’ Ik smeek u, lieve vrienden, wees niet tevreden met dat kleine beetje schamele liefde dat u bezit. Vraag Hem Die u dat kleine beetje gaf om u duizendvoudig meer te geven. Zing niet: ‘Had ik tienduizend tongen, ze zouden zich alle voegen bij het gezang.’ Wens niet zo veel tongen te bezitten. Zeg niet: ‘Had ik tienduizend harten, lieve Heere, ik zou ze U alle geven.’ Probeer Hem dat ene te geven dat u heeft, dat is genoeg voor u.

			Vraag of uw hele hart op het altaar mag worden geofferd, dat uw hele tong God mag worden gewijd en dat uw hele lichaam, ziel en geest een brandoffer mag zijn dat geheel verteerd wordt, aangenaam voor God, aan Hem voorgesteld als uw redelijke godsdienst. ‘Jezus alleen.’ Schrijf het op uw banier en strijd voor ‘Jezus alleen.’ Beijver u niet voor een sekte of partij. Beijver u niet voor uzelf of voor familie. Beijver u niet voor uw eigen grootheid of rijkdom, maar heilig alles wat u doet, in de godsdienst en in de wereld, met dit motto: ‘Ik doe het voor Jezus alleen.’

			IV. En om te besluiten: ‘Jezus alleen’ is onze enige hoop op de hemel.

			Wat hoop ik te hebben als ik sterf? In de woorden van mijn tekst zou ik kunnen antwoorden: ‘Jezus alleen.’ ‘Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde’ (Psalm 73:25). 
Word niet misleid door dichterlijke visioenen van de hemel. De dichter vertelt u over een hemel van het verstand, een hemel van de verbeelding. Word niet, als kinderen, afgetrokken door zo’n fictief paradijs. De hemel van uw hart, en de enige hemel die het kan bevatten, is ‘Jezus alleen.’ Het is het hoogste streven van de gelovige om in Zijn omarming te liggen, aan Zijn boezem te worden gedrukt, de kussen van Zijn lippen te voelen, de wijn van Zijn eeuwige liefde te drinken, voor eeuwig vervuld te worden door de oceaan van Zijn genade, Zijn hart te kennen, Zijn gezicht te aanschouwen, Zijn schoonheid te bewonderen, opgeslokt te worden door Zijn heerlijkheid.

			Er is niets in de hemel aan Christus gelijk. Er is geen bloem in alle tuinen van het paradijs die zo heerlijk bloeit als de Roos van Saron. Geen edelsteen aan de kronen van de verheerlijkten glinstert ook maar half zo heerlijk als het oog van Christus. In de paradijselijke oorden is er geen schittering, hoe goddelijk ook, die maar half zo majestueus is als dat hoofd van Hem, waarvan de lokken ruig en ravenzwart zijn. Laten we zingen:

			Wanneer zal ik Uw glimlach zien,
dat gezicht dat ik zo vaak zag?
Rijs hoog, Zon der gerechtigheid,
drijf de wolken tussen ons weg.

			En:

			Wanneer, o, stad van mijn God,
zal ik tot uw poorten naderen?
Waar gemeenten nooit uit elkaar gaan,
waar de sabbat nooit meer stopt.

			O, wanneer zal ik mijn Zaligmaker aanschouwen en Zijn omhelzing om mij heen voelen? Wanneer zal ik voor eeuwig zijn gezegend? Zo is ‘Jezus alleen’ onze enige hoop op de hemel.

			Arme christen, deze kostbare erfenis bezit u, toch? Ik vroeg me af hoe iemand zich zou voelen als hij kon zeggen dat hij niets in de wereld had, behalve ‘Jezus alleen.’ U weet het niet en ik weet het niet. U heeft op het moment een redelijk inkomen. U bent aardig goed af en u bent sterk van lijf en leden. U kunt werken en uw eigen kost verdienen. Maar denk u dit geval eens in. Stel dat er een man is, ergens op aarde, die zeggen kan: ‘Nou, kijk, ik heb nog geen vod of een korstje brood. Wat ik heb is minder waard dan een cent. Ik ben niet gezond. Ik ben zo ziekelijk als maar mogelijk. Ik heb geen roem. Vuile lasteraars hebben mijn naam bevuild. Ik heb geen vrienden. Ik heb mijn laatste familielid begraven. Ik heb geen hoop op aarde, geen perspectief. Alles wat ik heb, is ‘Jezus alleen’! Ik kan me voorstellen, nee, het is mijn stellige overtuiging, dat deze arme bedelaar zijn armoede, naaktheid, gebrek aan familie en hopeloosheid zou vergeten. Dat zou het gevolg zijn als hij zich bewust was dat hij Jezus bezat. Die ene gedachte zou al zijn ellende opslokken. ‘Ik heb Christus. Hoe kan ik nog arm zijn als ik Hem heb?’

			Maar nu een ander geval dat u zich moet indenken. Misschien is er vanavond zo iemand. U bent rijk. U hebt genoeg geld voor wat u nodig hebt. U hebt vrouw en kinderen. U hebt huizen, land, een naam, eer en een reputatie. U schijnt alles te hebben. Wat is er dat u niet heeft? Ik ga naar uw voorraadkast – die is vol. Ik ga naar uw woonkamer – die is goed gemeubileerd. Ik ga naar uw schatkamer en zie uw geldkisten. Er is overvloed. Uw kantoren en warenhuizen zijn gevuld met goederen. Van de zolder tot de kelder is iedereen druk en dagelijks stroomt de welvaart naar u toe.

			U hebt alles wat uw hart begeert, behalve Christus. Ik kan op geen enkele manier aan u denken als aan een gelukkig mens. Ik hoef er geen moeite voor te doen om te bedenken dat die arme, bezitloze bedelaar uiteindelijk gelukkig is. Maar ik kan me niet voorstellen dat u gelukkig kunt zijn terwijl u weet dat u zonder Christus bent. Bedenk eens een moment wat er met u zal gebeuren als u met zo’n leven doorgaat. U zult sterven en uw ziel zal in de hel geworpen worden. Binnenkort zullen uw rijkdommen vleugels krijgen en wegvliegen. Uw familie zal sterven, en als zij dat niet doet, zult u zelf sterven. U kunt uw geld niet meenemen. Al werd u in een gouden kist begraven, het zal u niet rijker maken. Uw land zal een ander toebehoren. De ogen van een ander zullen uw landerijen beschouwen. De handen van een ander zullen het fruit van uw bomen plukken.

			Denk hierover na. En bedenk dat u ondertussen in de hel zult zijn – gepijnigd! Ik kan niet aan u denken als aan een gelukkig mens. Ga naar huis, neem uw wijn en zie in de droesem uw verdoemenis. Ga naar huis, loop over uw erf en zie de dood in de modder en verdoemenis in de weiden. Ga naar huis, naar uw woning, ga de zolder op en kijk uit over uw bezittingen. Zie dat het herfst wordt en bedenk dat wij afvallen als een blad. En als we niet in Christus zijn, zullen onze overtredingen ons wegvoeren als de wind. Ga naar huis en laat de gedachte aan het eeuwige vuur zich vermengen met alles wat u hebt. U hebt alles, behalve Christus. Ga dan, en steek uw vrolijkste pleziertjes aan met het perspectief op de eeuwige toorn. En als u dan nog gelukkig kunt zijn, bent u geen mens. U moet wel een beest zijn.

			Maar als u ‘Jezus’ kunt zeggen, wees dan niet bang om ‘Jezus alleen’ te zeggen. Als u voorziet dat u alles eens zult verliezen, geef het dan blijmoedig op voor Christus. Als u bang bent dat u niet genoeg zult hebben, wees er dan zeker van dat u genoeg hebt als u Jezus hebt. Bedenk dat u als de moeilijkheden zich opstapelen en u in de gevangenis gegooid wordt, zonder een bed om op te liggen en zonder een korstje brood, en u hebt Jezus bij u, dat u dan in uw gevangenis net zo gelukkig bent als een engel. Maar als u al de rijkdommen van India bezat, bent u net zo ellendig als een duivel als u Christus niet hebt. O! Neem de schatten van de tekst en maak ze waar voor uzelf: ‘Jezus alleen.’

			En u, arme ziel, die ernaar verlangt om de weg naar de hemel te kennen, bedenk dat er slechts één ladder is die u daar kan brengen. De treden ervan zijn gemaakt door soevereine genade. Die ladder wordt Jezus genoemd. De voet ervan rust op de aarde, in Zijn mensheid. De top leunt op de hemel, op Zijn godheid. Arme zondaar, ren de sporten op! Bent u bang dat u zo zwaar bent dat de treden het niet houden? O, nee! Een aantal moedige, oude zondaren ging u voor. Vaak heeft een schuldige zich de treden op gehaast met een zondepak dat genoeg woog om de hemel in de hel te laten storten als God zijn zonde daar had neergelegd. Maar de ladder is nog nooit gebroken en zal ook nooit breken! Ga omhoog, zondaar! Al zijn uw voeten nog zo zwart, ze besmeuren de ladder niet. Ren omhoog, met al uw zonden, zorgen en pijn. Kom tot de Heere Jezus. U zult niet uitgeworpen worden, want Hij heeft gezegd: ‘Wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37).

			Amen

			Stralende eenvoud

			Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:25-26)

			Het zou een grote tijdverspilling zijn als ik zou proberen om alle misvattingen op te sommen over het avondmaal van de Heere. Bovendien zou het onze gemeenschap met Christus alleen maar in de weg staan. Onder ons zijn er gemeenten – en het lijken er meer te worden – die de gemeenschapsmaaltijd veranderen in een altaar, en het brood en de wijn, die slechts een gedenkteken zijn, in iets dat lijkt op een offer. Ik zeg slechts dat we in hun mysteries nooit zullen delen en dat we ons nooit zullen verenigen met hun samenkomsten. Want hun tafel is afgoderij en hun altaar is weinig beter dan een offer aan de duivelen. Zulke offers kunnen God niet behagen, want degenen die ze brengen verlaten de eenvoud van de waarheid voor de hocus pocus van de antichrist.

			Het eenvoudige feest van het avondmaal des Heeren, dat bestaat uit het breken en eten van brood en het uitgieten en drinken van wijn, gaat duidelijk over twee dingen. Het is bedoeld om Christus te gedenken en het is bedoeld om ons geloof in Christus en de dood van Christus te verkondigen aan anderen. Dit zijn de twee doelen: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’ en ‘verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’

			I. We bezien het avondmaal van onze Heere als een gedenkteken van Hem.

			Als zodanig is het eenvoudig en heel belangrijk. Wat zet het de vleeswording van Christus duidelijk uiteen. We nemen het brood. Dat brood, waardoor wij worden gevoed en dat in ons vlees wordt opgenomen, is een beeld van de vleeswording van de Zaligmaker, Die Zijn heerlijkheid verborg in ons menselijke stof. Hetzelfde gebroken brood wordt het beeld van het lichaam van de Zaligmaker zoals Hij in doodsstrijd werd gescheurd. Daar zijn de spijkers, de gesel, het kruis, allemaal worden ze getoond in die eenvoudige handeling van het breken van het brood.

			En als de wijn wordt uitgegoten, is dat geen geheimenis, maar veeleer de openbaring van een geheim. Het betekent het bloed van Hem Die bloed aannam om één bloed te worden met ons, Zijn volk van vlees en bloed. ‘En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Fil. 2:8). Evenals de wijn uit de tros wordt geperst en in de beker wordt gegoten, werd Zijn bloed uitgeperst in de wijnpersbak van de goddelijke toorn en uitgegoten om verzoening te doen voor de zonden van de mensen.

			Als een kind bij de avondmaalstafel staat en aan zijn vader vraagt: ‘Wat betekent deze instelling?’ kan het antwoord kort zijn: ‘Mijn kind, we breken dit brood om te laten zien hoe Jezus Christus leed in Zijn lichaam. En we gieten deze wijn uit als teken dat Jezus Christus het bloed van Zijn hart uitgoot voor de zonden van de mensen.’ Het is wonderlijk dat mensen zo veel dingen van eigen uitvinding hebben toegevoegd om deze eenvoudige en daardoor zo heerlijke instelling te verbergen.

			Broeders, laten we komen tot deze twee tekenen en het lichaam van Christus onderscheiden dat werd verbroken voor onze zonden. En laten we Zijn bloed zien dat stroomt voor onze redding. Het teken laat zo veel zien! Het laat niet alleen het lijden van Christus zien, maar ook wat het uitwerkt. Het laat zowel het doel als het middel zien. Want als ik het brood neem en dat eet, en de beker en daaruit drink, breng ik me in herinnering – mijzelf en anderen – niet alleen dat Christus leed, maar ook dat Hij leed voor mij en dat ik daar belang bij heb.

			Geloof me, geliefden, deze waarheid is zo eenvoudig dat ik me onder het spreken voorstel dat sommigen van u zeggen: ‘Waarom vertelt hij ons niet iets nieuws?’ Maar laat me u zeggen: deze waarheid is altijd nieuw en er is geen waarheid die het hart van een christen gemakkelijker vergeet. O, dat ik altijd kon voelen dat Hij mij liefhad en Zichzelf voor mij overgaf! Ik weet dat Hij dat deed, het is lang geleden dat ik hieraan twijfelde, maar ik denk er niet altijd aan. Als we de wereld intrekken, vergeten we zo gemakkelijk om de liefde van de Zaligmaker te gedenken! De liefde van onze vrouw of man volgt ons als onze eigen schaduw. De liefde van een lief kind omringt ons als de atmosfeer waarin we leven. Maar Jezus Christus is hier niet zichtbaar aanwezig en daarom vereist het gedenken van Hem geestelijk denken. En wij zijn vleselijk. Te vaak zijn wij nog maar baby’s in de genade. En daarom vergeten we Zijn lijden.

			En nog erger, we vergeten het belang dat we erbij hebben. O, kon het kruis maar aan de binnenkant van mijn ogen worden geschilderd! Ik zou alles zien door het lijden van mijn Zaligmaker heen. O Jezus, zet Uzelf als een zegel op mijn hand en als een merk op mijn arm, daar waar het altijd in het oog zal springen. Gelukkig de christen die zeggen kan: ‘Dat gedenkteken heb ik haast niet nodig.’ Maar ik ben zo niet. En ik vrees, mijn broeders, dat de meesten van ons door te eten en te drinken steeds aan hetzelfde herinnerd moeten worden, namelijk dat Hij stierf voor ons.

			Ik wil vanavond helemaal niet welsprekend zijn, ik wil geen omhaal van woorden gebruiken om u te imponeren. Ik wil zo duidelijk zijn dat degenen onder u die geen christen zijn, zullen zeggen dat het een saaie, droge preek was. Ik maak me niet druk om wat u zegt of voelt, als ik de gelovigen maar zover krijg dat ze hierover na zullen denken en zich dit zullen herinneren: ‘De Heere van de heerlijkheid heeft mij lief en gaf Zichzelf voor mij. Dat hoofd, dat nu met heerlijkheid is gekroond, was eens gekroond met dorens – gekroond met dorens voor mij.

			Ik weet dat u geneigd bent om te denken dat Hij voor zovelen stierf dat het niet Zijn speciale doel was om voor uw verlossing te sterven. Maar iemand heeft ooit een prachtige uitspraak gedaan. Christus’ liefde is oneindig. Als je oneindig deelt door een willekeurig aantal (het maakt niet uit of dat tien is of twintig miljoen), dan is de uitkomst nog steeds oneindig. Zo kunnen we ons voorstellen dat de oneindige liefde van Jezus Christus onder ons gedeeld kan worden en ieder van ons wordt dan oneindig geliefd. Dat leert de wiskunde ons. Maar o, als we de oneindige diepte, de wonderlijke afgrond van de liefde van Jezus voor ieder van ons zouden kennen door ondervinding, dan zouden onze zielen getroost zijn en zich verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Het teken is dus belangrijk.

			Maar in de tweede plaats is het waard om op te merken dat het gedenkteken dat we vanavond zullen vieren gezamenlijk is. Ook al is het verdrietig als een vader sterft, het is iets moois als de kinderen samenkomen om hem gezamenlijk te begraven. Veel familietragedies zijn genezen toen de familieleden elkaar vonden bij het gedenken van hun vader. Met name het armeluisgraf spreekt mij aan. De zoons en dochters schrapen hun spaarcenten bij elkaar om een graf en een doodskist te kunnen kopen. Bij de graven van de rijken wordt nogal eens gesteggeld over de erfenis, maar armen hoeven daar niet over te vechten. De man stierf zonder één cent en John, Mary, Thomas, ze komen allemaal. Ze proberen te doen wat ze kunnen om hun vader een graf te geven, de een nog meer dan de ander. En als er een grafsteen komt, wordt die niet door een van hen betaald, maar leggen ze hun geld bij elkaar, zodat ze allen een aandeel hebben in die gedenksteen.

			Ik houd van die gedachte! In deze instelling gaat het net zo. ‘Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood’ (1 Kor. 10:17). En we zijn wel met velen, maar we hebben deel aan dezelfde beker. Broeders, ik kan niet zonder u. Als ik de dood van de Heere wil vieren, kan ik dat niet in mijn kamer doen en daar in mijn eentje een stukje brood en de beker nemen om deze instelling te vieren. Ik moet jullie erbij hebben. Ik kan niet zonder jullie. En als de meest geestelijken onder jullie de superheilige monnik gaan spelen en zich terugtrekken in hun cel, dan kunnen zij deze instelling niet onderhouden. U móét gemeenschap onderhouden met andere gelovigen, u moet u onder de heiligen mengen, want onze Zaligmaker heeft ons dit gedenkteken gegeven dat niet kan worden gevierd zonder dat gezamenlijk te doen door met z’n allen bij elkaar te komen. Wij, christenen, moeten samenkomen om dit brood te breken en deze beker te drinken. ‘Doen jullie dat, zo dikwijls als jullie die drinken, tot Mijn gedachtenis.’3

			Voorzag de Meester dat wij zo geneigd zijn om onszelf in groepen op te splitsen? Wist Hij dat we zo gemakkelijk individualistisch denken, zodat we vergeten om elkaars lasten te dragen? En heeft hij daarom deze maaltijd gezamenlijk gemaakt, terwijl onze doop persoonlijk is, evenals onze geloofsbelijdenis? Want zo worden we gedwongen om samen te komen. Door zachte aandrang worden we bijeengedreven om elkaar te ontmoeten op dezelfde plek en in eenzelfde gezindheid. Alleen zo kunnen we Zijn dood gedenken.

			Het is een gezamenlijk gedenken. Daar heeft u over nagedacht. Laten we dus proberen onze harten aan elkaar te verbinden. Zijn er vanavond geschillen tussen ons? Geliefden, ik ben me niet bewust van enig geschil met een van u. Als ik dat was, dan zocht ik genade om het van me af te schudden. En als u zich vanavond bewust bent van iets dat u hebt tegen een broeder met wie u aan de tafel zult zitten, ik bid dat u het allemaal wegdoet voordat u hier komt. Bedenk dat u juist samen met die vriend tegen wie u nu iets hebt, moet eten en drinken. Ruim dus uw ruzie op en kom samen. God heeft u zo veel vergeven, dit kleine beetje kunt u uw broeder ook wel vergeven (als ik er even van uitga dat hij u iets misdaan heeft). Kom dan samen, geliefden. Laten we samen feestvieren.

			Tegelijk moet ik niet vergeten om u eraan te herinneren dat het weliswaar een gezamenlijk gedenken is, maar dat het ook heel persoonlijk is. Ook al komen we allemaal bij elkaar, het kan geen avondmaal van de Heere zijn tenzij iedereen persoonlijk het brood in zijn mond stopt en tenzij ieder van ons de wijn zelf drinkt. Dat kan niet gezamenlijk gebeuren. Het brood wordt rondgedeeld en ieder moet het apart ontvangen. Laten we onszelf dus niet in de massa verliezen. We zijn druppels in een grote zee, maar niettemin moeten we eraan denken dat we druppels zijn. En zoals er geen druppel zeewater zonder zout is, laat zo niemand van ons zonder de zoutende invloed zijn van ware gemeenschap met Jezus.

			Lieve vrienden, ik kan niet voor u gemeenschap oefenen en u kunt het niet voor mij. Als jullie allemaal gelukkig zijn, ben ik blij, maar het zal me weinig goed doen als ik niet ook de Zaligmaker zie. En zo zal het met ieder van u zijn. Laat me u daarom bidden dat u God aanroept dat Hij u geeft dat u nu persoonlijk de Heere Jezus Christus zult gedenken – Zijn liefde voor u, Zijn dood voor u, Zijn opstanding voor u. ‘Hij had mij lief en gaf Zichzelf voor mij.’ Laat die gedachte nu vooropstaan.

			Ik moet verder niet vergeten u eraan te herinneren dat dit gedenken van Christus wel heel ernstig is, maar ook bijzonder blij. Christus heeft geboden dat we zijn dood zouden gedenken met, met wat? Ha, met een feest! Niet met een begrafenis. Niet met een bijeenkomst om over Zijn verwrongen lichaam te weeklagen, of om naar Zijn graf te gaan en daar te wenen. Dat zou ook gedenken zijn. Maar we hebben een beter gedenken. We hebben een blij gedenken. Het is heel belangrijk dat de discipelen na de maaltijd een gezang zongen. Toen zingen? O, ja, zingen! Vreugde wordt een feest en het is een vreugde om de pijn van Jezus in herinnering te brengen.

			De houding waarin we de tafel van de Heere behoren te bezetten, suggereert ook dat Christus wilde dat we blij zijn. Heeft Hij bevolen dat we knielen? Nee, daar is geen aanwijzing voor. Wilde Hij dat we staan? Geen lettergreep daarover. Hoe werd het avondmaal van de Heere voor het eerst ontvangen? De gasten rustten rond de tafel, met hun hoofden aan elkaars boezem. Dat was de gemakkelijke houding waarin oosterse volken gewoonlijk feestvierden. De meest gepaste houding voor ons (we zouden niet gemakkelijk rond de tafel kunnen liggen) is om in de makkelijkst mogelijke houding te gaan zitten. Kies zelf maar. Maak u niet druk om wat de mensen zeggen over eerbied. De hoogste eerbied is een vertrouwelijke omgang met Jezus. Zet uw lichaam aan de gemeenschapstafel in de meest ontspannen houding en rust. Dan heeft u het ideaal van Christus bereikt. Het is een feest waar u volledig op uw gemak moet zijn.

			Let op de tegenstelling met het Pascha. Daar stonden de Israëlieten, hun lendenen omgord, hun hoed op en hun staf in de hand. En ze aten inderhaast. Ze moesten de woestijn nog door. Nou, wij zijn de woestijn al door. Wij die geloven zijn de rust ingegaan. Ons Pascha is geslacht. We vrezen de engel van het verderf niet. Hij is ons voorbijgegaan. We zijn Egypte uit. We zijn Kanaän binnengegaan. De Kanaäniet is nog wel in het land, maar we drijven hem uit. We eten het Pascha nu niet meer met haast en vrees en verwarring. Dit is het avondmaal van de Heere, een maal van rust en vreugde en vrede. Want ‘gerechtvaardigd uit het geloof, hebben wij vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1). Het is een blij gedenken. Blijdschap straalt van het gezicht van ieder die vanavond, of op een ander moment, tot de tafel komt.

			Als het gedenken van Christus dus het doel is van het avondmaal van de Heere, dan mag u hier alleen komen om Hem te gedenken. Ik bid u om elke andere gedachte weg te doen. Heeft u moeite met de leer? Laat het rusten tot morgen. Heeft u een ziek kind of gaat het slecht met uw zaak? U zult er niets aan verhelpen door dit heilige uur ermee te ontheiligen. Werp deze lasten op Hem Die voor u zorgt. U heeft maar met één ding te maken: Jezus Christus en Die gekruisigd – gekruisigd voor u en ontvangen door u. Blus andere sterren uit en laat deze ster alleen schijnen aan de hemel – de Ster van Bethlehem. Zeg elke liefde vaarwel en behoud Jezus’ liefde. Neem afscheid van elke gemeenschap en heb gemeenschap met Hem. Vraag de Heere om van uw hart een pijl te maken, die op Zijn boog te leggen en hem recht naar Christus in de hemel toe te schieten.

			‘Zet uw genegenheid op de dingen die boven zijn’ (Kol. 3:2, Eng. vert.). Veel mensen citeren dit vers verkeerd: ‘Zet uw genegenheden.’ Dat schrijft Paulus niet! ‘Zet uw genegenheid’ – bind al uw genegenheden samen en maak er één genegenheid van. Zet die op de dingen die boven zijn. Laat uw hele hart aan de boezem van de Zaligmaker liggen. Ik bid de Meester dat we niemand van u weerhouden. Ook u niet, mevrouw Vrezend, of u, Kleingeloof, en u, Klaar-om-te-stoppen. Mocht u uw krukken maar vergeten en slechts denken aan Hem Die alles in allen is, voor zowel de sterke als de zwakke.

			De sterke, de zwakke en de struikelaar,
zijn nu één in Jezus.

			Laten zij het weten als zij hier aanzitten en Hem gedenken.

			II. Het tweede doel van deze gemeenschapsmaaltijd is het verkondigen van Zijn dood totdat Hij komt.

			‘Totdat Hij komt.’ Daar moet ik niets over zeggen, behalve dat Hij komen zal. En ik denk dat dat genoeg zou moeten zijn voor christenen. Ik ben erg geschrokken van twee of drie exemplaren van een traktaat dat mij deze week werd gestuurd. De titelpagina beweerde dat het door mij geschreven was. Het traktaat voorspelde de komst van de Heere in het jaar 1866. Nu zou u kunnen denken dat ik, terwijl ik in Bedlam ben, bij monde of met mijn pen aan zulk afval een gezicht geef. Ja, de Heere zou in 1866 kunnen komen. En ik zal blij zijn Hem te zien. Maar ik geloof niet dat Hij dan komt. En een reden daarvoor heb ik u al eerder gezegd: omdat al deze goedkope leugenprofeten het beweren. Als zij zouden zeggen dat Hij niet kwam, zou ik beginnen te geloven dat Hij kwam. Maar omdat ze met z’n allen roepen dat Hij in 1866 of 1867 komt, ben ik geneigd te denken dat Hij dan niet zal komen.

			Het schijnt me toe dat er nog heel veel profetieën moeten worden vervuld voordat Christus komt. Die zijn vast niet binnen twaalf maanden vervuld. Bovendien, geliefden, geef ik de voorkeur aan de positie van iemand die de dag noch het uur weet waarin de Zoon des mensen komt en die altijd uitkijkt naar Zijn verschijning, maar zich afzijdig houdt van al die data en schema’s. Het lijkt me passend speelgoed voor jongedames die niets te doen hebben en die zich ermee bezig kunnen houden in plaats van met de romannetjes die ze lezen. En misschien ook voor bepaalde vromen die door hun kennisvoorraad aan gezonde leer heen zijn. Ze staan op en verwerven een klein beetje kortstondige populariteit door tekstgedeelten te schudden, alsof het zigeuners zijn die hun kaarten schudden.

			Laat de profeten de buit maar verdelen die ze van uilskuikens krijgen. En u, zie uit naar de komst van Christus, of het nu vandaag of morgen zal zijn. Maak geen beperking, noem geen datum of tijd. Werk terwijl het dag is. Werk zo dat als Hij komt, Hij u zal vinden als trouwe slaven, klaar om de bruiloft met Hem te vieren. ‘Totdat Hij komt’, moet het avondmaal van de Heere dus Zijn dood verkondigen.

			Laten we er nu op letten hoe we die verkondigen.

			Ik denk dat we die aan onszelf verkondigen. Het avondmaal van de Heere kan zonder toeschouwers worden gevierd. Waar mogelijk moet het in het publiek, maar als er niemand is om toe te kijken, kan het ook anders. In Venetië, Milaan, Parijs en andere rooms-katholieke steden zijn we met vijf of zes mensen samengekomen op onze hotelkamer om het avondmaal van de Heere daar te vieren, ook al was er niemand om toe te kijken. En als die er in sommige van die steden waar we het gebruikten wel waren geweest, hadden we misschien niet al te wettisch geweest. Het avondmaal is een verkondiging van Christus’ dood aan onszelf. We zien het brood gebroken worden. We zien de wijn uitgegoten worden. En symbolisch zien we hierin zelf Christus’ kruisdood. Als we eten en drinken zien we als voor onze ogen ons deel in het offer op Golgotha.

			Maar vervolgens verkondigen we het ook aan God. Eigenlijk zeggen we voor Jehova, Die alles ziet: ‘Grote God, in Uw illustere aanwezigheid breken we dit brood als teken dat we geloven in Uw geliefde Zoon. En we drinken deze wijn ernstig voor Uw aangezicht, Doorzoeker van de harten, om opnieuw tot U te zeggen: “We zijn van U, gewassen in Jezus’ bloed, schoongewassen.”’ We laten de dood van Christus zien aan God.

			Verder verkondigen we het aan onze medechristenen. We zeggen tegen hen die met ons aanzitten: ‘Kom, broeders en zusters, laten we samenkomen. Wij komen bij jullie, jullie komen bij ons. We zeggen tegen jullie: “We hebben Hem lief” en jullie zeggen hetzelfde tegen ons. We geven elkaar de hand en vernieuwen onze christelijke gemeenschap met elkaar door onze gemeenschap met onze Heere Jezus Christus te vernieuwen.’ We onderwijzen elkaar als het ware, we sporen elkaar aan, we troosten elkaar als we zo de dood van de Heere verkondigen.

			We verkondigen Christus’ dood dus aan onszelf, aan God en aan onze medechristenen, maar we verkondigen deze ook aan de wereld. Eigenlijk zeggen we tegen de wereld: ‘Hier laten we zien dat we geloven in Hem Die jullie gekruisigd hebben. Hij moest de stad uit, de Man van Nazareth, veracht en afgewezen door de mensen. Hij is onze Meester. U mag op uw eigen filosofieën vertrouwen, maar wij vertrouwen op Hem. U mag rusten op uw eigen verdiensten, offers en verworvenheden, maar wat ons betreft, wij zijn afhankelijk van Zijn vlees en bloed. Als we dit brood eten en deze beker drinken, laten we aan u zien dat Christus Jezus alles in allen voor ons is – het brood dat ons geestelijk leven onderhoudt, de wijn die ons vreugde geeft, een heilige dronkenschap en plezier.’

			En behalve aan de wereld zeggen we dit ook aan zondaars die mogelijk aanwezig zijn en voor wie het gezegend zou kunnen worden. Hoe vaak heeft God niet binnen deze muren het breken van het brood gezegend tot bekering van zielen! Laat me de herinnering eraan verlevendigen. Sommigen van u keken vanaf de galerijen toe. U durfde niet naar beneden te komen met het volk van God, maar u wilde ook niet weggaan. En terwijl u zat en keek, watertandde u, niet vanwege brood en wijn, maar om Christus. U wilde Hem hebben, en langzamerhand werd u als een roodborstje op een koude winterdag. Eerst tikte u als het ware zachtjes tegen het kerkraam. Maar u was bang en u stapte weer terug. Maar de wereld was zo koud en nergens was een kruimeltje te vinden. Toen zag u het open raam van een genadige belofte. ‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37). En door absolute noodzaak gedrongen kwam u tot Jezus. U kwam in het huisgezin van het volk van Jezus Christus en u feestte mee. En vanavond bent u gelukkig.

			Lieve vrienden, als we aan de tafel samenkomen, verzamelen we de toeschouwers die nog niet tot Christus zijn gebracht. We zullen aan hen denken en dit gebed zuchten: ‘Heere, red hen! Als we Christus verkondigen, help hen dan om Hem te zien. Mogen ze zeggen: ‘Ja, Zijn lichaam werd voor zondaren verbroken. Zijn bloed werd voor zondaren vergoten. Zo zullen we Hem vertrouwen.’ En als ze Hem zo vertrouwen, zullen ze worden gered.

			Laten we deze twee dingen dus doen: Christus gedenken en Zijn dood verkondigen. Dat kunnen we alleen door Zijn Geest. Laten we met gebogen hoofd om die Geest vragen. Laten we ernaar streven om Christus in geest en waarheid te aanbidden als we de uiterlijke symbolen van Zijn lijden ontvangen.

			Amen

			Neem, eet

			En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. (Mattheüs 26:26)

			We zijn het allemaal eens over dit ene punt, dat het avondmaal van de Heere een teken is van de dood van Jezus Christus en van de manier waarop wij voordeel van Hem verkrijgen. Het brood betekent Zijn gebroken lichaam, en de beker Zijn vergoten bloed. Dat deze twee los van elkaar zijn, beeldt Zijn dood uit. De manier waarop wij dit brood en deze wijn ontvangen, is door te eten en te drinken, en dit laat zien op welke wijze wij de verdienste en de heiligheid van de Heere Jezus Christus ontvangen. We ontvangen die door een geloof dat is als eten en door een vertrouwen dat is als drinken. We ontvangen Christus geestelijk in onze harten, zoals we het brood en de vrucht van de wijnstok natuurlijk ontvangen in onze lichamen.

			Welnu, deze twee woorden, ‘neem, eet’, zijn de praktische aanwijzingen met betrekking tot het avondmaal van de Heere. Geestelijk verstaan zijn ze het Evangelie van de genade van God. Elke discipel van de Heere Jezus mag een geestelijke stem horen, die tegen hem zegt: ‘Neem, eet’, en dat gaat over Christus. En u die vreest dat u niet Zijn discipelen bent – als u dat wel wilt zijn, als er een hunkering in uw hart is om Hem te bezitten, als u begint naar Hem te zoeken –, dan waag ik ook tegen u te zeggen: ‘Neem, eet.’ Dit is de manier om Christus te hebben, Hem te nemen, deel aan Hem te hebben, en Hij is de uwe.

			U kent waarschijnlijk het bijzondere verhaal over de bekering van Augustinus, die na een leven vol zonde getroffen werd door gewetenswroeging. Zijn hart was erg verdrietig, en hij kon geen vrede vinden totdat hij een stem hoorde, misschien van een kind aan de andere kant van de muur – wie zal het zeggen –, maar hij hoorde een stem die iedere keer maar weer zei: ‘Tolle, lege; tolle, lege; tolle, lege’, dat is: ‘Neem en lees; neem en lees.’ En hij nam het Boek en las het, bestudeerde het gelovig en vond vrede met God. 

			Ik heb gebeden dat hier vanavond een jonge Augustinus mag zijn. Als die aanwezig is, kun je hem wel de naam Walgelijk geven, want hij leeft in zonde en ongerechtigheid. Ik bid dat hij verontrust mag worden in zijn geweten, en dat hij tot Christus mag worden geleid door deze woorden van de tekst: ‘Neem, eet.’ Ik wens dat dit bevel bij u binnenkomt, en dat u het aangrijpt en in praktijk brengt. Ik wens dat mijn Meester van een grote zondaar een grote heilige maakt, ja, een Augustinus, die het Evangelie van Gods genade krachtig verdedigt, ook al zondigt hij op dit moment vreselijk tegen almachtige Liefde! O, dat het zo moge zijn!

			Met dat doel voor ogen kom ik tot mijn tekst. We kunnen hem niet in veel punten verdelen, toch? Er zijn maar twee woorden waarover ik in het bijzonder wil spreken, dus die zijn de punten van mijn preek. Ten eerste ‘Neem’, en ten tweede ‘Eet.’

			I. Het eerste woord waarop ik wil dat u let, is: ‘Neem.’

			Net als een dokter aan het begin van een voorschrift kan schrijven: ‘Neem dit of dat’, zo zei de Heere Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Neem.’ Dat woord is in ons Nieuwe Testament vaak vertaald met ‘ontvangen’ (vgl. Joh. 20:22). Jezus steekt het brood dat Hij in Zijn hand heeft uit en zegt: ‘Ontvang het. Laat het in je hand komen.’ ‘Jezus nam het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het.’ Toen stak Hij het uit naar de discipelen en zei: ‘Neem, neem, neem’, en ze namen het aan, en het brood werd van hen. Zo krijgen ze heilige zegeningen. Ze nemen ze aan. Zo krijgen ook zondaren zegeningen. Door de genade van God nemen zij ze aan. Ze maken ze niet, ze verdienen ze niet, ze hebben er geen recht op, maar ze nemen ze aan. Jezus Christus zegt tegen hen: ‘Neem’, en ze gehoorzamen Zijn stem en nemen.

			Niemand aan de tafel zei: ‘Heere, ik durf niet te nemen.’ Toen Jezus zei: ‘Neem’, namen ze. Misschien voelden ze allemaal: ‘Ik ben het niet waard om te nemen.’ Toch zei niemand dat. Toen Jezus zei: ‘Neem’, namen ze. Als je iets goeds wordt aangeboden, is het altijd het beste om dat aan te nemen. Stel, u bent een heel arme man en iemand biedt u een geldstuk aan. Dan waag ik het u deze raad te geven: neemt u hem aan. U moet daar niet staan en tegen hem zeggen: ‘Mijn beste meneer, ik denk dat kritiekloze milddadigheid fout is. U hebt nooit navraag gedaan naar mijn karakter, u weet niet eens of ik wel echt werkloos ben.’ Als er een geldstuk naar u uitgestoken wordt, mijn vriend, dan moet u hem aannemen. Als u erge honger hebt en er is brood, dan moet u het eten als het u gegeven wordt. Als het u voor niets aangeboden wordt, neem het ook zo. Als ik in die situatie was, zou ik geen vragen stellen, niet alleen om het geweten, maar ook omwille van mijn nood. En dat zou ik zeker doen als de Heere Jezus Christus Zelf mij door Gods genade de gave aanbiedt. Als Hij zegt: ‘Neem’, dan neem ik het.

			Er is niets vrijer dan een gift, dat is zeker, behalve misschien dat ik vrijer ben om te nemen dan om te geven. Onze armzalige natuur is namelijk gebonden, en we zijn niet altijd vrij om te geven. Maar zelfs als we zelfzuchtig zijn, zijn we beslist vrij om te nemen. Een heilige begeerte naar uw eigen welzijn en uw eigen behoud moge u aansporen om te zeggen: ‘Ach Heere, als U voor niets geeft, zal ik het zonder vragen zo aannemen!’

			En ik denk niet dat de Meester dat stuk brood een halfuur naar Petrus stond uit te steken. Hij zei: ‘Neem’, en Petrus nam het. ‘Neem’, zei Hij tegen Johannes, en Johannes nam het. ‘Neem’, zei Hij tegen Filippus, en Filippus nam het direct. Gezegend zijn zij die Christus aannemen, de eerste keer dat ze over Hem horen. Gezegend zijn allen die Hem überhaupt aannemen. Maar driemaal gezegend zijn degenen die als Hij zegt: ‘Neem’, door Zijn genade onmiddellijk antwoorden: ‘Ach Heere, dat zal ik doen, en ik dank U van harte!’

			Denk terug aan de woorden die we zo vaak hebben gezongen:

			Het leven wordt alleen in Jezus gevonden
alleen daar wordt het u aangeboden – 
aangeboden zonder prijs of geld.

			Het is de gave van God, die gratis gezonden wordt.
Neem het behoud,
neem het nu en wees verheugd.

			Iemand zal misschien zeggen: ‘Zal ik Jezus Christus dan krijgen door Hem alleen maar te nemen?’ Precies. Hebt u een Verlosser nodig? Daar is Hij. Neem Hem. Wenst u bevrijd te worden van de kracht van de zonde? Hij kan u bevrijden. Neem Hem en Hij zal het doen. Wenst u een heilig, godvruchtig leven te leiden? Hier is Iemand Die u kan wassen en u in staat kan stellen zo te leven. Neem Hem. Hij is net zo gratis als de lucht: u hoeft voor Christus niet meer te betalen dan voor de volgende ademhaling die uw longen binnengaat. Neem Hem in bezit, neem Hem in bezit. Dat is alles wat u moet doen. Ik hoor u zeggen: ‘Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik Christus mag aannemen, ik, een arme, onwaardige zondaar, zoals ik ben en niet anders dan ik ben.’ Ik antwoord: ‘Dat is het Evangelie dat ik u moet brengen, want Jezus zei: ‘Neem, eet.’’

			De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam.’ Dus kijk om te beginnen eens hoe kosteloos Christus is voor zondaren omdat Hij een lichaam had. Eerst had Hij geen lichaam. De gezegende Zoon van God was louter Geest. Maar Hij daalde af om uit Maria geboren te worden. Ik zie Hem voor me als een baby die in een voerbak gelegd is. De Heer van allen boog Zich zo laag neer dat Hij aan de borst van een vrouw lag en toestond dat Hij werd ingebakerd als iedere andere baby. De Heer van het leven en van de heerlijkheid heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij woonde in Nazareth als een kind, Hij groeide op als een arbeider, de vermeende Zoon van een timmerman. Arbeider, uw God werd een Timmerman voor u! Neem Hem aan. Het feit alleen al dat Hij onder de mensen kwam en een lichaam als het onze aannam, moet ons beslist aanmoedigen om te beseffen dat we Hem zo aan mogen nemen. Zijn naam is Immanuël, God met ons. En als Hij God met ons is, been van onze beenderen en vlees van ons vlees, als Hij hier helemaal gekomen is om ons te zegenen, laten wij dan niet twijfelen of we zomaar mogen nemen wat Hij is komen brengen.

			Hij heeft dus een lichaam aangenomen. Denk er dan verder aan dat Hij in dat lichaam geleden heeft. Als ik u moest vertellen dat Jezus Christus zal sterven om u te verlossen, stelde ik uw geloof misschien op de proef. Maar ik moet u vertellen dat Hij is gestorven, dat het werk van uw verlossing volbracht is, dat Jezus uitgeroepen heeft: ‘Het is volbracht’, voor Hij Zijn hoofd boog en de geest gaf, dat Hij uw schuld tot de laatste penning heeft betaald, en uw zonde in Zijn eigen lichaam gedragen heeft aan het kruis. Dit is werkelijk goed nieuws! Want het leidt mij er verder toe om te zeggen dat, nu Hij dit alles gedaan heeft en gestorven is – ‘de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen’ –, wij Hem dan vrijmoedig mogen aannemen, wees gerust. God heeft Zijn Zoon geopenbaard om een verzoening te zijn voor de zonde. Laten we daarom luisteren als Hij zegt: ‘Neem, neem, neem’, en laten we aannemen wat ons zomaar wordt aangeboden.

			Mijn lieve vrienden, u moet ook het volgende bedenken. Aangezien Christus een lichaam had en in dat lichaam stierf, moet het doel van dat sterven buiten Hemzelf liggen. Hij zou geen mens hebben kunnen worden om er iets mee te winnen. Hij zou niet hebben kunnen sterven voor enig doel dat met Zijn eigen roem alleen te maken had. Hij had het Zelf totaal niet nodig om de pracht van Zijn Godheid te verhullen in een sterfelijk lichaam en in dat lichaam te sterven. Dus moet Hij voor andere mensen gestorven zijn. Daarom, neem Hem, neem Hem. 

			Ziet u niet dat deze vruchten niet aan de boom hangen voor de boom zelf, maar voor de voorbijganger die, als hij hongerig is, zijn hand mag opheffen en nemen en eten? 

			O, dat u de gevoeligheid mag hebben om te zien dat Christus gestorven is om te boeten voor zonden die niet de Zijne waren, en dat u Hem daarom mag aannemen, ja Hem zeer vrijmoedig mag aannemen!

			Trouwens, Jezus Zelf geeft wat ons bevolen wordt te nemen. Let eens op hoe dit vers gaat: ‘Jezus nam het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet.’ Wat Jezus geeft, mag u echt nemen. Ik mag de spullen van iemand anders niet nemen, maar ik mag aannemen wat hij me geeft. Als ik gearresteerd word vanwege diefstal en ik kan terecht zeggen: ‘Deze man heeft het aan mij gegeven’, dan ben ik geen dief, toch? En als Jezus Christus u genade geeft en u neemt die aan, dan bent u geen dief. In feite grijpt niemand ooit Christus aan zonder een wettig recht om dat te doen. Als een hond een slagerij binnenrent en een stuk vlees steelt, zal de slager het misschien van hem afnemen en hem niet laten opeten wat hij gestolen heeft. Maar het is nog nooit gebeurd dat er een hond-van-een-zondaar kwam en Christus’ genade aangreep en dat Christus die dan van hem wegnam. Neem haar, zondaar, en u hebt haar bemachtigd. Als u de genade durft te grijpen, maakt God het grijpen-door-het-geloof tot iets gepasts, want Hij beveelt u dat te doen. U hebt nooit enig recht op Christus dan dit recht, dat Hij overvloedig geeft aan degenen die het nodig hebben, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (vgl. Ef. 1:7). Daarom, hoor dit woord dat zegt: ‘Neem, neem, neem.’ Ontvang, aanvaard, grijp, eigen toe, neem.

			Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen: ‘Neem.’ Hij was hun Meester en Christus’ woord was wet voor de discipelen. Niet een van hen kon zeggen: ‘Ik neem het niet aan’, of hij zou zich schuldig maken aan ongehoorzaamheid. O, dat een arme ziel hier vanavond mocht zeggen: ‘Is er een Redder? Dan wil ik Hem hebben, ik zal Hem aannemen.’ Moge de Geest van oneindige liefde uw geest ertoe bewegen om te zeggen, als door een soort heilige wanhoop: ‘Ik zal Hem nu terstond aannemen. Of het mag of niet, ik neem Hem aan. Al zegt mijn zondebesef: ‘Dat moet je niet doen’ en al zegt de duivel: ‘Dat durf je niet’, toch zal ik Hem aannemen. Ik geloof, ik wil geloven, ik moet geloven dat Jezus voor mij gestorven is. En ik zal Hem aannemen als mijn Redder. Ik zal mezelf geheel op Hem verlaten, op Hem alleen.’ Als u dit doet, zult u nooit omkomen. Want voor u en voor ieder die Christus’ discipel is of Zijn discipel wil worden, komt er dit woord van bevel: ‘Neem, neem, neem, neem, neem.’ O, gezegend nieuws en heerlijk bevel! Moge de Goddelijke Geest u nu leiden om het te gehoorzamen, en Christus aan te nemen als uw Redder!

			II. Het tweede punt van de preek is ‘eet’: ‘Neem, eet.’

			Eten is zo simpel dat ik niet ga proberen het uit te leggen. Ga naar huis voor uw avondeten, en u zult het begrijpen; elk hongerig mens, nee, elk levend mens weet wat eten is. Nou, wat is eten? Eten is de meest intieme vorm van ontvangen. Het is het voedsel dat je is voorgezet in je diepste zelf opnemen. Dus, neem nu Christus tot u, u die Zijn discipelen bent. Neem Christus Zelf, Zijn werk, Zijn bloed, Zijn gerechtigheid. Neem die helemaal in u op. Zeg: ‘Dit is voor mij. Ik neem het voor mezelf.’ In wat ik eet heb ik geen deelgenoot. Wat ik gegeten heb, heb ik voor mezelf gegeten. U kunt niet eten voor uw vrouw of uw kind. U moet dat doen voor uzelf. Welnu, lieve ziel, wees dapper genoeg om Christus helemaal voor uzelf aan te nemen. Zeg: ‘Deze stervende Redder is van mij, deze opgestane Redder is voor mij. Ik hoop dat menigten andere mensen Hem zullen krijgen, maar wat mijzelf betreft, ik zal Hem zeker krijgen.’ Als ik eet, ben ik iets aan het doen voor mezelf. Dat moet wel. En nu neem ik door het geloof deze gezegende Zoon van God aan, Die Mens werd, levend, stervend, opgestaan; ik neem Hem voor mezelf tot mezelf. Ik verzoek u dringend dat vanavond ook te doen. U zegt: ‘Dat is een zelfzuchtige handeling.’ O, maar het is een noodzakelijke handeling! U hebt persoonlijk gezondigd en u moet persoonlijk Christus aannemen. U hebt persoonlijk honger en u moet persoonlijk eten. Wie zal u daarvoor veroordelen? U kunt niets onzelfzuchtigs doen tegenover anderen als u zelf niet eet, want dan zult u niet lang genoeg leven om hetzij zelfzuchtig of onzelfzuchtig te zijn. Neemt u dit dan in acht: ‘Neem, eet.’ Ontvang Christus op de meest intieme manier.

			Eten is ook een heel gewone manier van ontvangen. Het is iets dat zowel een arbeider als een edelman kan uitvoeren. Sterker nog, ik denk dat de arbeider het vaak nog beter kan dan de edelman. Wat kunnen sommige arbeiders eten! En wat kunnen eenvoudigen van hart eten, als ze tot Christus komen! Als u wilt zien eten, moet u geen deftige dames en heren meebrengen naar een banket met uitgelezen delicatessen. Nee, nodig dan een heleboel arme, hardwerkende mensen uit, ik bedoel mensen die een maand lang niet genoeg te eten hebben gehad. Daar zijn er genoeg van. Zet hen aan een flink stuk vlees en kijk eens hoe ze eten. Eten is een heel gewone handeling. En daarom zeggen we als het gaat om de grote verlossing door Jezus Christus: ‘Neem, eet.’ Neem Hem helemaal in u op. U kunt dat doen, als u uw maaltijden neemt, als u, begerige uitgehongerde mensen, uw voedsel verslindt, dus neem de Heere Jezus Christus tot u, vol vertrouwen, ontvang Hem in uzelf, en zeg: ‘Hij is helemaal van mij en zal dat altijd zijn.’

			Nu is het zo: als voedsel gegeten wordt, neemt men het niet alleen tot zich, maar het moet ook gekauwd worden. Het wordt in de mond om- en omgekeerd, zodat men de smaak ervan onderscheidt. Welnu, denk op deze manier veel over de Heere Jezus Christus en Zijn verzoeningswerk. Lees, heb aandacht voor en leer de waarheid en verwerk die vanbinnen. Als u voelt dat u niet kunt geloven, denk dan veel aan wat men moet geloven en aan Hem in Wie u moet geloven. Dat kauwen zal een uitstekende manier zijn om gevoed te worden met het hemelse voedsel. Jezus is gestorven voor zondaren, Jezus is gestorven voor zondaren, Jezus is gestorven in plaats van zondaren. Kauw die grote waarheid, en keer haar om en om. Kauw dat grote leerstuk met de kiezen van uw gedachten, net zolang tot u het diepste merg en wezen ervan in uw ziel ontvangt.

			Vervolgens wordt men vanbinnen één met het voedsel. Als het naar ons binnenste gegaan is, begint het ons lichaam op te bouwen, totdat het voedsel, dat zojuist nog brood was, vlees en bloed wordt. Houd Christus vast in uw gedachten, in uw geloof, in uw hart, tot Christus ten slotte één wordt met u en uw ziel voedt, net zoals uw voedsel uw lichaam opbouwt. ‘Neem, eet.’ 

			Weet u, met eten gaat het er uiteindelijk om dat het eten in uzelf komt. Dat is het belangrijkste punt, dat het zo in uzelf komt dat het uw eigendom wordt en deel van uzelf wordt. Goed, doe dat met de gezegende Heere Christus en heel Zijn geweldige werk voor zondaren. Neem het totdat het echt in uzelf komt en part en deel van uzelf wordt en u daardoor leeft. ‘Neem, eet.’ 

			Ik stel me voor dat ik iemand hoor zeggen: ‘O, maar het lijkt me te bijzonder dat ik, een arme, onwaardige, Christus als de mijne tot me moet nemen, net zoals ik een stuk brood als voedsel tot me neem!’ Luistert u eens, Hij beveelt u het te doen. Dan bent u voldoende gemachtigd. Al ben ik de meest onwaardige die nog buiten de hel is, als Jezus mij beveelt Hem te vertrouwen, dan mag ik Hem vertrouwen. Zijn bevel is voldoende machtiging voor mij om het te doen. O kind van God, o, u die verlangt Zijn kind te zijn, Hij beveelt u te eten. Ik smeek u, aarzel niet, maar laat Zijn bevel uw machtiging zijn!

			Jezus Christus daalt af en vergelijkt Zichzelf met brood. Maar wat is het nut van brood, toch alleen dat het gegeten wordt? Waarom is het tot brood gemaakt, toch alleen om het te eten? Waarom ligt het in rijen in de bakkerij? Om naar te kijken? Wat?! Hongerige mensen in de straten en dan brood als een versiersel om naar te kijken? Nee! Brood wordt juist gemaakt als voedsel voor de mensen. En wanneer de Heere Jezus Christus Zichzelf met brood vergelijkt, wil Hij zeggen dat Hij Zichzelf in het genadeverbond in zo’n toestand en vorm heeft gebracht dat Hij de bedoeling heeft dat wij Hem ontvangen. Brood dat niet gegeten wordt, wat kan daarvan worden? Het manna in de woestijn dat niet opgegeten, maar bewaard werd, bracht wormen voort en stonk. Onze Heere Jezus Christus heeft geen nut tenzij zondaren door Hem worden behouden. Een Redder Die niemand redt?! Die is toch als een man die een winkel opent en nooit goederen verkoopt? Of een dokter die naar een stad komt en nooit een patiënt heeft? Christus moet zondaren behouden, Hij zoekt zondaren, Hij verlangt ernaar zondaren te behouden. Kom dan en neem Hem. Kom, en eet van dat brood, dat zijn doel en bestemming en resultaat mist als het niet gegeten wordt. Christus als brood dat niet gegeten wordt, wordt een onteerde Christus!

			‘Neem, eet.’ Nou, wat betekent dit, dit eten? Ik zal het u vertellen. Als twee mensen in het Oosten een stuk brood namen en dat braken en de een at een stuk en de ander het andere stuk, dan betekende dat vriendschap.
Ik ga een tent van een Arabier binnen en ik kan niet zeggen wat voor kerel het zal zijn. Hij zou me in de nacht kunnen doden en beroven. Maar als hij me een stuk brood aanreikt en ik met hem eet, zal hij me geen kwaad doen. De wetten van de gastvrijheid verzekeren mijn veiligheid, er is vriendschap tussen hem en mij. Kijk nu eens. God vindt grote vreugde in Jezus Christus. Vindt u ook vreugde in Hem? Ziet u, dan hebt u samen met God brood gebroken, want u verheugt zich samen in dezelfde Persoon. God vertrouwt Zijn eer aan Christus toe. Vertrouwt u uw ziel aan Christus toe? Dan hebt u brood gebroken met God Zelf. ‘Neem, eet’, zegt Jezus, en op het moment dat u het hebt gedaan, is daar de vriendschap, nee, het verbond opgericht tussen u en de grote Vader. Ik weet dat God Jezus Christus meer liefheeft dan ik. Maar ik denk dat ik bijna kan zeggen dat Hij Hem niet waarachtiger liefheeft dan ik. O, wat een Christus is Hij voor mijn ziel. En God heeft Hem ook lief, want Hij en ik zijn het over één ding eens. Wij zijn het eens over een kostbare Redder, en er is een plaats waar wij elkaar een hand geven en we voor altijd vrienden zijn. Ons verbond is gesloten op grond van het offer van Christus. Op het moment dat u door het geloof gegeten hebt van Christus, is er een eeuwige vriendschap gesloten tussen u en uw God.

			Nogmaals, als Jezus zegt: ‘Neem, eet’, dan zeggen Zijn woorden ons dat Hij het ware voedsel van onze ziel moet worden. Zielen moeten gevoed worden door de waarheid van God, dat is hun geestelijk voedsel. En als we aan de Heere Jezus Christus denken, over Hem mediteren, in Hem geloven en Hem ontvangen, wordt Hij het eten van ons hart, het voedsel van onze ziel. Denk dan veel aan Hem, vertrouw Hem zeer, mediteer veel over Hem. Want zo zult u sterk worden in de Heere en opgebouwd worden om de gestalte van een volwassen man te bereiken (vgl. Ef. 4:13). Dat is wat bedoeld wordt met de tekst ‘Neem, eet.’

			Dit beeldt ook de wonderlijke eenheid uit die er is tussen Christus en Zijn volk. Dat waarmee een mens zich voedt, wordt onlosmakelijk één met hemzelf. Je kunt niet bij hem weghalen wat hij gisteren heeft gegeten, het is deel van hemzelf geworden. Ik heb gehoord van een priester die een Nieuwe Testament afpakte van een Iers jongetje. Het jongetje zei: ‘Er zijn tien hoofdstukken die u me niet af kunt pakken.’ ‘Waarom niet?’ vroeg de priester. ‘Omdat ik ze uit m’n hoofd heb geleerd.’ Zo is het ook als u Christus in uw hart ontvangt. Hij kan u niet afgenomen worden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Er is zo’n eenheid tussen Christus en de gelovige dat er geen scheiding tussen hen kan zijn zonder dat Christus wordt vernietigd, en de mens ook. Ze zijn zo verweven, vervlochten en vermengd dat ze met geen mogelijkheid gescheiden kunnen worden. Dus de Heiland zegt tegen u die Zijn discipelen bent en tegen u die wenst aan te gaan: ‘Neem, eet.’ Zoals u ons hier aan de avondmaalstafel het brood ziet nemen en eten, neemt u zo Christus en voedt u met Hem, want Hij beveelt u dat te doen. ‘Neem, eet.’ Lieve zielen, er wordt niets gezegd over verdienen, niets gezegd over kopen, niets gezegd over er klaar voor zijn. Kom dan, neem de Heere Jezus Christus en Hij is de uwe.

			‘O!’ zegt iemand, ‘ik zal Christus vertrouwen, ik zal Hem nu aannemen.’ Jullie jonge mannen en jonge vrouwen hier vanavond, op de eerste rustdag nadat ik ben teruggekeerd na mijn rustperiode, het zou een zeer blijde avond voor me zijn als jullie Christus zouden durven aannemen. 

			Toen ik in zielennood was, leek het me dat ik Christus niet moest aannemen. Jaren geleden, toen ik een jongen van vijftien was, was dat mijn probleem. Ik durfde niet te denken dat Christus voor mij gestorven was en ik was bang om mijn ziel aan Hem toe te vertrouwen. Langzamerhand begon het me te dagen dat als ik het durfde doen, ik het mocht doen. En dat als ik het zou doen, het gedaan zou zijn en nooit ongedaan gemaakt zou worden. Als Jezus voorbijkwam en ik zou de gelegenheid aangrijpen en de zoom van Zijn kleed aanraken, ook al zou het naar het leek een afschuwelijk staaltje van aanmatiging zijn, toch zou het een heilige en gewijde aanmatiging zijn. Christus zou daarover niet boos op me worden. En ik weet dat toen ik begon te geloven, ik het idee had dat ik een dief was en een geneesmiddel had gestolen. Maar daarna heeft de Heere Jezus het nooit van me afgenomen. Ik waagde het, ik nam het risico, ik durfde te zeggen: ‘Ik geloof dat Hij mij kan redden, en dat Hij mij gered heeft.’ Ik liet mezelf rusten op Hem en toen vond ik vrede. Doe vanavond hetzelfde. 

			Jezus zei: ‘Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’ (Joh. 6:47). Hij heeft het nu en het is eeuwig, hij zal het nooit verliezen. Hij die gelooft in Jezus Christus wordt niet veroordeeld, ondanks al zijn vroegere schuld en zonde. ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’ (Mark. 16:16). Nu heb ik u het hele Evangelie gegeven. Dat is hoe de Meester het stelde en ik heb er geen zin uit weggelaten. ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid’ (Rom. 10:9, 10). ‘Neem, eet. Neem, eet. Neem, eet.’ Ik zou deze woorden zo willen zeggen dat u, mensen daar boven op de galerij, ze over twintig jaar nog hoort, als u dan nog leeft. Zodat u, als u zich deze lampen voor de geest haalt en deze banken vol mensen, als het ware nog steeds een stem hoort roepen, misschien vanuit mijn graf: ‘Neem, eet.’ Maar wacht geen twintig jaar. ‘Neem, eet’, doe het vanavond. God helpe u allen om het te doen, om Jezus’ wil!

			Amen

			Waar het Heilig Avondmaal over gaat

			Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:26)

			Het lijkt me dat het avondmaal van de Heere vaak moet worden gebruikt. De apostel zegt in onze tekst: ‘Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt.’ En bij de instelling van deze inzetting zegt de Heere: ‘Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.’ Ik zeg niet dat deze woorden per se aangeven dat we vaak naar de tafel van gemeenschap moeten komen. Maar ik denk wel dat ze een aanwijzing zijn dat het goed is om het avondmaal van de Heere vaak bij te wonen. Een- of tweemaal per jaar is nauwelijks voldoende om de gedachtenis aan zo’n dierbaar Persoon levend te houden.

			Het is mogelijk dat ze in de Vroege Kerk het brood dagelijks braken. De uitdrukking ‘terwijl zij van huis tot huis brood braken’ (Hand. 2:46), zou dat kunnen aanduiden. Uit aantekeningen in de Handelingen van de apostelen blijkt dat de heiligen elke eerste dag van de week samenkwamen en dan gewoonlijk brood braken. En als er al een regel kan worden gegeven voor het moment waarop deze inzetting gebruikt moet worden, is dat in ieder geval de dag des Heeren. Maar laat het in ieder geval vaak gebeuren. Lieve vrienden, blijf niet lang weg van de tafel. Let erop dat u het avondmaal vaak viert, want onze Heere heeft deze maaltijd ingesteld omdat het een nodige en heerlijke herdenking is van Zijn dood.

			Deze maaltijd moet door alle christenen worden gebruikt, blijkt uit het voorgaande vers. ‘Doet u dit, zo dikwijls als u die drinkt’ (Hand. 11:25, Eng. vert.). Het gaat hier niet om de apostelen of om een paar mensen die het aandurven om zichzelf priester te noemen. Het gaat om de leden van de kerk in Korinthe. En impliciet gaat het om de leden van alle christelijke kerken als de apostel schrijft: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Al zou het maar om een half dozijn van de allerarmste en meest ongeletterde christenen gaan die samenkomen om het brood te breken, dan zou dat helpen om Christus’ dood te verkondigen totdat Hij komt. Het is de plicht en het voorrecht van heel het volk van God om deze instelling te gebruiken, niet van slechts enkelen van hen. 

			Het moet worden gebruikt door eten en drinken, niet door eten alleen, zoals in de Roomse Kerk. ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Het is heel vreemd dat de papen de beker van de zogenaamde ‘leken’ hebben afgenomen. Want onze Heere zei nooit alleen van het brood tot Zijn discipelen: ‘Eet allen daarvan.’ Maar alsof Hij voorzag dat deze dwaling op zou komen, zei Hij ook over de beker, terwijl Hij hem aan Zijn discipelen gaf: ‘Drink allen daaruit.’ Als u de beker wegneemt, doet u de instelling geweld aan. En vandaag zal ik u laten zien dat u het avondmaal dan berooft van een belangrijk deel van zijn betekenis. In de Roomse Kerk – zeg ik Roomse? Waarom?! Er is een andere kerk, dichter bij huis, haar tweelingzus, die er erg op lijkt. En ook daar wordt geleerd dat kijken naar de beker de toeschouwers goed doet. Het is niet nodig dat u ‘communiceert’, want als u de ‘priester’ de beker ziet opheffen, zal het u veel goed doen. Dit is werkelijk een nieuwe manier om zielen te zegenen! De zaligheid was altijd uit het gehoor van het Woord. Maar nu moet het zijn door het zien van heerlijke gezichten. Maar de apostel zegt: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt’ – niet zo dikwijls u als toeschouwer kijkt, maar zo dikwijls als u daadwerkelijk deelneemt aan dit symbolische eten – ‘verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’

			U ziet dat onze vertalers deze zin in de stellende wijs hebben gezet,4 maar de lezing in de aantekening bij de vertaling is wellicht beter. Daar staat: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Beijver u om dit te doen – realiseer u dat u het doet – laat uw gevoelens passen bij de betekenis van de instelling ‘verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Zo vaak ware gelovigen samenkomen om dit brood te eten en deze beker te drinken, verkondigen ze zowel aan zichzelf als aan ieder die toekijkt de dood van de Heere Jezus Christus.

			Let er in het voorbijgaan ook nog even op dat het brood is dat ze eten en wijn die ze drinken. Er wordt hier niets gezegd over transsubstantiatie. Maar ‘zo dikwijls als u dit brood eet’ – en het is brood, niets anders dan brood –, ‘en deze drinkbeker drinkt’ – het blijft gewoon een beker en de inhoud ervan is hetzelfde als daarvoor –, ‘verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’

			Tot zover de woorden van de tekst. Het leerstuk dat ik eruit wil lichten is dat we, altijd wanneer we samenkomen aan de tafel, de dood van Christus verkondigen. Dat is het grote doel en het onderwerp van het avondmaal van de Heere – om te laten zien, om opnieuw uit te roepen – om weer fris de dood van de Heere Jezus Christus te verkondigen.

			I. Laten we overdenken hoe deze inzetting de dood van Christus verkondigt.

			II. Laten we overdenken waarom de Heere tekenen gebruikte om deze waarheid duidelijk te maken.

			III. Laten we overdenken dat dit een blijvende inzetting is en waarom ze altijd gevierd moet blijven worden.

			IV. Laten we bedenken dat we eraan moeten deelnemen.

			I. Laten we eerst overdenken hoe deze inzetting de dood van Christus verkondigt.

			Het is allemaal heel eenvoudig. Er is niets anders dan gebroken en gegeten brood en uitgegoten wijn, die vervolgens wordt gedronken. Hoe kan dat de dood van Christus verkondigen?! Nou, het doet het. Het heeft dat altijd gedaan sinds het werd ingesteld. En er zijn menigten gelovigen die zich verheugen in de dood die ze erin zien.

			Ten eerste laat het de pijnlijke dood van Christus zien. De tekenen vertegenwoordigen dood. Want er is brood en er is wijn, los van elkaar. Zolang vlees en bloed in een mens samen zijn, tonen ze geen dood. Maar het brood, dat het lichaam vertegenwoordigt, is los van de wijn, die het bloed vertegenwoordigt. En dat is een beeld van de dood. Dood in een wrede vorm – door verwonding, door bloeden. Iedere toeschouwer ziet hier dat het leven gevende bloed gescheiden is van het lichaam.

			Het brood, als we het breken, schijnt mij te zeggen: ‘Zo wordt Christus ons voedsel.’ Brood moet een pijnlijke weg gaan voor het voedsel voor ons wordt. Het graan werd in de grond gezaaid. Het werd begraven. Het schoot op en werd blootgesteld aan koude winden en hete zonneschijn voor het rijpte. En toen werd het afgesneden door een scherpe sikkel. Nadat het werd afgesneden, werd het gedorst. Het werd tot meel vermalen en het deeg werd tot een brood gekneed. Dat werd gebakken in een oven en gesneden met een mes. Al die processen kunnen worden gebruikt als beelden voor lijden. Zo laat het gebroken brood, dat we aan het avondmaal eten, het lijden van Jezus zien.

			Ook het druivensap laat lijden zien. Want de trossen van de wijnstok worden samen in de wijnpers gesmeten en door mensenvoeten vertreden. Of ze worden op een andere manier geperst, zodat hun levensbloed eruit spuit. Zo werd ook de Zaligmaker geperst in de perskuip van Jehova’s wraak, tot Zijn bloed werd uitgegoten ter wille van ons. Dit avondmaal laat aan ieder die toekijkt, zien hoe pijnlijk Christus’ dood was.

			Vervolgens laat het zien dat het een bijzonder soort dood was, een dood voor anderen, zoals het brood voor ons is om te eten en de beker voor ons is om er deel aan te hebben. Zo zeggen we door deze instelling tegen iedereen die toekijkt en in het bijzonder tegen onszelf: ‘Toen de Heere Jezus stierf, stierf Hij voor heel Zijn volk.’ Wij verklaren hier dat we geloven in plaatsvervanging – dat Christus stierf, ‘Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petr. 3:18). En dat Hij ‘Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout’ (1 Petr. 2:24). Dat is het onderwijs van dit avondmaal: Christus’ dood was een pijnlijke dood en een dood voor anderen.

			Dit avondmaal laat ook zien dat we geloven dat de dood van Christus voor God aanvaardbaar was. Waarom dekken we deze tafel hier op deze plaats waar we gewoonlijk samenkomen voor de eredienst? We zouden deze gedenktekens van de dood van Christus niet voor de Vader durven neerleggen als we niet wisten dat de Vader Zijn dood had aanvaard. Maar ‘het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen’ (Jes. 53:10) en Hij was blij met het offer van Zijn Zoon. Daarom, willen we Hem op de meest nederige wijze eren, en op de meest ernstige manier, dan zeggen we tot de Heere: ‘We weten dat U de verzoening van Uw lieve Zoon hebt aanvaard. En we stellen Hem aan de hele mensheid voor als het offer dat aanvaard werd voor het aangezicht van Zijn Vader.’

			En ik denk dat we met deze instelling ook bedoelen te zeggen dat Christus’ offer compleet en volkomen is. We zouden het niet aan anderen willen laten zien als het het niet waard was om naar te kijken. Als het offer onvolkomen was, zouden we het maar beter op de achtergrond kunnen houden tot Christus het had volmaakt. Maar omdat de roep ‘Het is volbracht’ van de lippen van de stervende Lijder op Golgotha kwam, zijn we blij om Zijn dood te laten zien aan ieder die hier langskomt: ‘Aanschouw en zie dat Hij de prijs niet maar voor een deel heeft betaald. Hij heeft alles betaald. Kijkt u hier! Hij heeft Zijn verzoenende werk zo volbracht dat Hij een feest heeft klaargemaakt waar Zijn dienaren mogen komen en zich mogen verheugen met een onuitsprekelijke vreugde.’ Als het offer niet was volbracht, zou het nog geen tijd voor feest zijn. Maar het is compleet, en daarom laten we het op deze wijze zien.

			Een andere grote waarheid die we aan iedereen onderwijzen die ons ziet zitten aan de tafel, is dat Jezus Christus is gestorven en dat wij leven door Zijn dood. Het brood en de wijn zijn tekenen van Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. En daarom eten wij het en drinken wij het en zeggen tegen u dat Christus’ dood ons leven is. Altijd als wij geestelijk sterker willen worden, voeden we ons met de waarheid dat Christus voor ons stierf. Ontkent iemand van u de leer van de plaatsvervanging? We zeggen u dat dit de uiteindelijke kern van ons wezen is. Dit is voor ons geworden tot een fontein van leven. We zouden niet gelukkig kunnen zijn – we zouden geen vrede hebben – als dat van ons afgenomen werd.

			Mijn hart spreekt nu woorden van waarheid en ernst. Ik zeg u: ‘Ik zou geen enkele waarheid durven ontkennen, maar als het gaat over deze waarheid van het plaatsvervangende offer van Jezus Christus is het absoluut onmogelijk voor me om eraan te twijfelen.’ Pijn en slagen zouden mijn hart kunnen breken, maar niets kan de greep verslappen waarmee ik Jezus Christus mijn Heere aangrijp. Nee, het Lam van Golgotha, bloedend in plaats van ons, is wezenlijk geworden voor ons hele bestaan. En we kunnen, we mogen, we zullen die gezegende leer van Zijn plaatsvervangende offer niet bekladden. Is het niet alles in allen voor ons?

			We zeggen met dit feest ook tot alle lieve vrienden die toekijken dat de dood van Jezus Christus voor ons de bron van onze hoogste vreugde is geworden. We zijn geen begrafenis aan het houden. Als we aan deze tafel komen, komen we niet in een treurige stemming. Ik weet dat het de leiders van bepaalde kerken behaagd heeft om mensen te laten knielen voor wat zij het altaar noemen. Maar waarom moeten ze knielen? Is er ergens in de Schrift een gedeelte dat zelfs maar de schaduw heeft van een leer die er zo uitziet? Bij het Pascha stonden de Israëlieten met hun lendenen omgord en hun staven in hun hand. Waarom? Omdat zij verwachtten dat zij uit Egypte zouden worden geleid en op dat moment nog niet uit het land van slavernij waren vertrokken. Hij die onder de wet is, eet zijn Pascha. Hij moet het eten met zijn lendenen omgord en zijn staf in zijn hand.

			Maar hoe aten de discipelen het avondmaal van de Heere? Ha, ze rustten in de makkelijkste houding die maar mogelijk was. Het was een heel ernstig avondmaal, maar het was een avondmaal. Het was een gewone maaltijd die door de Heere geheiligd werd tot het grote doel om Zijn dood te verkondigen. En als wij gedwongen worden om te knielen als wij het ontvangen, wordt in mijn ogen een belangrijk stuk onderwijs eruit weggenomen. We moeten aan het avondmaal zo veel mogelijk op ons gemak zitten – zoals we zouden doen aan onze eigen tafel. Want ‘wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen’ (Hebr. 4:3). Een onderdeel van het onderwijs van het avondmaal van de Heere is dat we nu in Christus volkomen vrede hebben en dat we in Hem rusten wanneer we ons met Hem voeden. Deze instelling is een feest, geen onderwerp om je zorgen over te maken. Het is iets om je in te verheugen.

			Bovendien, geliefden, laten we zien dat we één zijn in de gemeenschap met Christus als we tot de tafel van de Heere komen. Het punt waar christenen zich verenigen, is de dood van de Heere Jezus Christus. Ik ben bang dat het vele lange jaren zal duren voor we alle gelovigen op één lijn hebben over de doop. Ik hoop dat het juiste inzicht in die instelling terrein zal winnen, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat alle christenen zich op dat punt zullen verenigen. Maar als het gaat om de dood van de Heere zijn alle mensen die werkelijk tot Zijn volk behoren het eens. Als we in Hem zijn, verheugen we ons in die grote, fundamentele waarheid ‘dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften’ (1 Kor. 15:3). En we verblijden ons als we eraan denken dat Hij door Zijn dood ons van de dood gered heeft.

			Dus, lieve broeders en zusters, als u uw medechristenen niet kunt vinden in bepaalde leerstukken omdat sommigen van u sterke mannen in Christus zijn en anderen nog maar baby’s, en omdat baby’s geen harde noten kunnen kraken en geen zwaar varkensvlees kunnen verdragen, kunt u toch één zijn in Christus. Hij is als het manna dat geschikt was voor alle Israëlieten in de woestijn. Jong en oud, allen konden zich voeden met het manna. Zo kunnen alle heiligen zich voeden met Christus. En als we aan de gemeenschapsmaaltijd zitten, zeggen we tegen de hele wereld: ‘We zijn allemaal één in Jezus Christus. We komen hier niet als baptist, episcopaal, methodist of presbyteriaan. We komen hier eenvoudigweg als mensen die samen één lichaam in Christus zijn. Als mensen die samenstemmen om aan de hele mensheid de dood van onze aanbiddelijke Heere te verkondigen.’

			II. Laten we ten tweede overwegen waarom de Heere tekenen gebruikte om deze waarheid te verkondigen.

			Er zijn heel veel belangrijke waarheden in de Bijbel, en elke waarheid moet in gedachtenis gehouden worden. Maar niet voor elke waarheid heeft de Heere een instelling gegeven om die te gedenken. De leer van de verkiezing is er een waar we sterk van overtuigd zijn. Maar we hebben geen speciaal teken, symbool of voorbeeld gekregen om het te verkondigen.

			Het is de dood van Christus die wordt getoond in deze gedachtenismaaltijd. Waarom werd die gekozen? Ik antwoord dat dat is omdat het de allerbelangrijkste van alle waarheden is. Als het gaat om het offer van de dood van Christus mag er geen enkele discussie in de christelijke kerk worden toegelaten. Dat moet voor eeuwig vaststaan als een vaste waarheid van het Evangelie. Neem de verzoenende dood van Jezus Christus weg en u hebt de zon uit de kerkelijke hemel gehaald. U heeft zelfs de hele bestaansgrond van Christus’ kerk weggenomen.

			Ik denk dat het dr. Priestly was, een unitariër. Hij had een broer die predikant was en gezond in de calvinistische leer. Die kwam bij hem op bezoek en dr. Priestly stemde erin toe dat zijn broer in zijn plaats zou preken op een zondagochtend. Wel stelde hij de voorwaarde dat zijn broer geen enkel controversieel onderwerp aan zou roeren. De goede man beloofde het, maar kreeg al snel spijt dat hij dat had gedaan. Toch speelde hij het klaar om zijn belofte waar te maken en zijn geweten schoon te houden. Want die zondagmorgen preekte hij vanuit de tekst: ‘En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees’ (1 Tim. 3:16). Met deze tekst bewees hij dat de godheid van Christus een waarheid is waarover geen strijd mag worden gevoerd.

			De leer van het plaatsvervangende offer plaatsen we in dezelfde categorie. Er is geen waar christendom zonder deze leer. Als u deze grote, centrale waarheid wegneemt, laat u ons zitten met de schillen en de doppen. Aan Gods rechtvaardigheid werd voldaan door de dood van Zijn lieve Zoon. En op die grond werd door Gods genade vrijspraak uitgeroepen voor de grootste der zondaren die in Hem gelooft. Deze leer, door sommigen verguisd en afgewezen, is de absolute kern van het Evangelie van Christus. We stellen de waarheid ervan niet ter discussie en ook spreken we er niet met ingehouden adem over. Want onze Heere Jezus stelde dit avondmaal in om deze waarheid in de gedachten van de mensen te bewaren. Het is bij uitstek wezenlijk voor het Evangelie.

			Een andere reden waarom de Heere tekenen gebruikte, is dat zovelen deze leer bestrijden. Het is het Hougoumont van de grote slag bij Waterloo5 die tegen Christus werd gevochten. Al Zijn vijanden spannen samen tegen deze waarheid. Als iemand onzuiver wordt op andere punten, zult u, als u diep genoeg graaft, merken dat hij onzuiver is geworden op het stuk van de verzoening. Het plaatsvervangende offer van Christus is het enige wat Zijn vijanden werkelijk omver willen werpen. Ze kunnen het niet verdragen. Ze zeggen zelf dat ze zich verschrikkelijk ergeren omdat wij het woord ‘bloed’ zo vaak gebruiken. Toch is dat een woord met een van de diepste betekenissen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dus zullen we blijven zeggen: ‘Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats’ (Hebr. 9:22), en: ‘het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Deze tafel laat het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker, zien. Zo brengt het Zijn verzoenende offer in de gedachten van de mensen. Zo laat Zijn kerk Christus’ dood zien tegenover al haar tegenstanders, zo vaak zij deze instelling houdt. Dit zal zij doen ‘totdat Hij komt.’

			Zonder twijfel stelde de Heere een teken in om deze waarheid te behouden en uit te dragen, omdat ze bijzonder zegenrijk is voor zondaren. Arme zielen, er is geen troost voor u totdat u weet dat Christus in uw plaats stierf. Uw geweten, als het werkelijk is ontwaakt, zal nooit tot rust komen door ceremoniën. Het zal ook niet tevreden zijn met morele voorschriften die u niet uit kunt voeren. Ook zal het niet in slaap gewiegd worden met het idee dat uw godsdienstigheid u zal redden. 
Uw ontwaakte geweten doet u vragen: ‘Hoe kan een rechtvaardige God mij vergeven?’ En het is het lijdende lichaam van onze Heere dat die vraag beantwoordt.

			Totdat ik zie op God als mens,
vind ik geen troost.
Driemaal heilig en rechtvaardig,
angstwekkend is Hij voor mijn ziel.

			Maar als u komt om Christus aan het kruis te zien, stervend in uw plaats, zal troost uw ziel vervullen. O misleide zoeker, niet eerder. Daarom gebiedt God Zijn dienaren om Jezus Christus en Die gekruisigd te preken. Daarom verkondigen we Zijn dood zo vaak we tot deze tafel komen. Want zondaren hebben dat meer nodig dan wat dan ook.

			En, geliefden, er is nog een reden. Ik denk dat deze waarheid uitgekozen werd om in dit gedachtenismaal te worden getoond omdat ze de waarheid aan uw eigen ziel verzekert. Welke pijl zal ooit het hart van de zonde raken als hij niet gedoopt is in het bloed van Jezus? Maar als ik zie dat de zonde werd gestraft aan Christus, zie ik hoe erg die is. Als ik zie dat Christus voor mijn zonden stierf, zie ik hoe ik zou moeten sterven voor mijn zonden. Als ik Zijn pijn en lijden ter wille van mij aanschouw, zie ik waarom ik overvloedig zou offeren om Hem te verheerlijken. Geliefden, de dood van Christus is de grote zondedoder. Degene die dit werkelijk kent en begrijpt, zal de heiligende kracht ervan ervaren.

			Tegelijkertijd verheerlijkt deze waarheid God in het bijzonder. Wanneer prijst u God meer van harte dan wanneer u, arme, schuldige zondaar, aan de voet van het kruis staat en ziet dat Christus voor u stierf? De mooiste liederen op aarde zijn de liederen die zondaren rond het kruis zongen, gered door soevereine genade. En ieder zingt voor de Heere: ‘Was me in de fontein. Maak me witter dan sneeuw. Dan zal ieder deel van mijn wezen u prijzen. En mijn gehele wezen zal uitbreken in extatische vreugde als ik de naam van de Heere grootmaak en loof. Hij is machtig om zulke beledigingen als de mijne weg te doen door het bloed van Zijn lieve Zoon.’ Zo zult u in staat gesteld worden om God te verheerlijken als u tot deze tafel komt en peinst over het grote, dodelijke offer waardoor uw zonde voor altijd werd weggedaan.

			Ik denk dat ik zonder opscheppen kan zeggen dat mijn bediening en deze inzetting goed samengaan. Ik heb Jezus Christus en Die gekruisigd al lang aan u gepreekt. Ik heb Zijn offer in onze plaats volledig aan u gepreekt. En als u tot deze tafel komt, beseft u dat de waarheid die ik u heb gepreekt te maken heeft met deze inzetting. Maar hoe iemand droge filosofie aan deze dienst verbindt, weet ik niet. Wat ze van het avondmaal maken als ze deze grote, fundamentele leer van de verzoening weglaten, kan ik zelfs niet gissen. Het lijkt me dat ze het evengoed kunnen afschaffen. Het teken kun je wegdoen als de inhoud ervan al verdwenen is. Maar zo kunnen wij niet doen. Want we menen dat God wil dat Zijn volk altijd aan Jezus denkt. Hij wil dat ze vaak over Jezus praten. Hij wil dat ze voortdurend getuigen van Jezus’ dood. En daarom maakt Hij deze gemeenschap tot de heerlijkste van alle instellingen. Hij wil ons trefzeker wijzen op Christus aan hun kruis.

			III. Wilt u ten derde opmerken dat het gaat om een blijvende instelling? En we denken ook na over de redenen waarom zij blijvend is. U verkondigt de dood van de Heere ‘totdat Hij komt.’ Als Hij komt, hebben we deze tekens niet meer nodig. Dan hebben we de Meester Zelf bij ons. Maar ‘totdat Hij komt’, moeten we deze inzetting houden.

			Wat leer ik hieruit? Nou, lieve vrienden, dat Zijn dood werkzaam is ‘totdat Hij komt.’ U bent niet geroepen om de wereld iets te tonen dat uitgewerkt is. U komt niet aan deze tafel om aan de mensen die toekijken iets te laten zien dat geen kracht meer heeft. O nee! U kunt nog steeds zingen:

			Lief, stervend Lam, Uw dierbaar bloed
zal zijn kracht nooit verliezen,
tot heel de kerk van God, door U gekocht,
gered is om niet meer te zondigen.

			En iedere keer dat u, die nog onbekeerd bent, maar de Heere zoekt, deze tafel gedekt ziet staan, moet u tegen uzelf zeggen: ‘Deze mensen geloven dat Christus’ bloed nog steeds kracht doet, want anders zouden ze deze maaltijd niet in stand houden.’ Ja, dat geloven we precies! En we geloven dat Jezus in staat is om u te redden als u nu tot Hem komt – onmiddellijk in staat om tot uw hart van vrede en vergeving te spreken, als u Hem maar vertrouwt.

			Iets anders dat ik uit onze tekst leer is dat, zoals deze maaltijd gevierd moet worden ‘totdat Hij komt’, het laat zien dat er altijd een kerk van Christus zal zijn om die te vieren. Er is altijd een kerk van Christus geweest sinds Hij die oprichtte. In de meest duistere paapse tijd had Christus nog altijd een kleine kerk om Zijn inzetting te houden. In de catacomben van Rome, in de bergen van Bohemen, in de valleien van Vaudois, in de woeste dalen van Schotland en in haast elk land gedachten gelovigen, terwijl zij samenkwamen met gevaar voor hun leven, Christus’ dood door het eenvoudige breken van brood en uitgieten van wijn. En tot in deze betere dagen waarop we twee- of driemaal per dag, met honderden of duizenden tegelijk samenkomen om brood te breken en wijn te drinken in gedachtenis aan onze stervende Heere, is er altijd een kerk van Christus geweest en zal er altijd een kerk van Christus zijn. Wees dus niet moedeloos, hoe duister de dagen ook worden. Rome, noch de hel zelf, kan de kandelaar uitblazen die de Heere heeft aangestoken. Er zal een kerk van Christus zijn ‘totdat Hij komt.’

			Het is waar dat er altijd mensen zullen zijn die deze leer bestrijden. Een reden waarom we deze instelling voortdurend moeten onderhouden, is dat er altijd mensen zullen zijn die Christus’ plaatsvervangende dood ontkennen. Lieve vrienden en medewerkers in de Heere, ik vind het zoiets heerlijks om te bedenken dat iedereen die vanavond deelneemt aan deze inzetting meehelpt met preken over onze tekst. Het spreken moet ik alleen doen, maar u die straks rondom de tafel samenkomt, zult zich met mij verenigen. We zullen allemaal zeggen: ‘Christus stierf aan Golgotha’s kruis. Christus stierf voor ons.’ En alle andere waarheden die ik u genoemd heb. Gewoon door het brood te eten en de wijn te drinken, zult u opnieuw verkondigen dat er mensen zijn die in de bloedende Zaligmaker geloven – mensen die nog steeds geloven dat Hij stierf in hun plaats. Laat anderen het ontkennen als zij willen. U zult dit getuigenis volhouden.

			Geliefden, deze instelling is ook blijvend, omdat christelijke harten haar altijd nodig zullen hebben. Er waren mensen, nog maar kortgeleden, die zo wonderlijk volmaakt werden (in hun eigen ogen) dat ik op een gegeven moment dacht dat zij wel snel zouden stoppen met hun deelname aan deze inzetting. Van een van hen las ik dat hij niet langer bad, want zijn geest was zo volkomen geheiligd en overgegeven aan de wil van God dat hij het niet nodig had om iets aan God te vragen. Arme dwaas! Dat is alles wat ik kan zeggen van iemand die in zo’n toestand verkeert. Als iemand het gebed niet meer nodig heeft, moet hij nodig zijn christelijke leven opnieuw beginnen. Hetzelfde geldt voor mensen die denken dat ze de inzettingen niet meer nodig hebben. Christus weet dat we nooit, niet in dit leven, in staat zullen zijn om het zonder uiterlijke instellingen te doen. Hij wist dat Zijn volk vergeetachtig zou zijn, zelfs wat Hem betreft. En daarom gaf Hij ons dit dubbele ‘vergeet-Mij-niet’ – deze heerlijke gedachtenis aan Zijn dood. Zo dikwijls we deze inzetting houden, doen we dat om Hem te gedenken.

			Daarenboven heeft de wereld deze instelling altijd nodig. Er zal nooit een dag komen dat de wereld het niet nodig heeft dat hij de gekruiste Christus voorgesteld krijgt. Er zal nooit een uur zijn dat er geen gebroken harten zijn die troost nodig hebben, dwalende zielen die teruggeroepen moeten worden, en anderen die zichzelf willen redden en die het nodig hebben om onderwezen te krijgen dat de zaligheid in een Ander ligt en alleen gevonden kan worden in het bloedende Lam op Golgotha.

			Moge God ons helpen om dit getuigenis voor de wereld in stand te houden, omwille van de arme zondaar, omwille van onszelf en omwille van Christus ‘totdat Hij komt.’

			IV. Ik ben klaar als ik nog een andere opmerking heb gemaakt, en wel deze. Als het waar is wat ik heb gezegd over deze instelling, laten wij er dan aan deelnemen. Als we op deze wijze Christus’ dood verkondigen – als onze komst aan de tafel onze aandacht daarop richt – als we samenkomen bij deze daad van broederschap, als getuigenis van de dood van Christus, laten we er dan aan deelnemen.

			Wat moet ik tegen sommigen van u zeggen van wie ik vertrouw dat Christus hun Meester is, maar die nooit dit gebod van Hem hebben gehouden? Laat me u vragen waarom Hij ooit een uitzondering voor u gemaakt heeft? En laat me u ook vragen waarom u meent te denken dat het wijs is om niet deel te nemen als Hij het wijs vond om deze instelling in te zetten? Stelde Hij het in om u die te laten negeren? Heeft Hij ooit iets voor Zijn volk ingesteld om te verwaarlozen? Weet u hoeveel u al verloren hebt door uw ongehoorzaamheid aan het gebod van de Heere? U zegt dat het avondmaal u niet redt. Ik weet het. En u weet evengoed als ik dat u niet tot de tafel zou behoren te komen als u dacht dat het u zou redden. Niemand wordt genodigd dan alleen zij die al zijn gered. Maar ik zou willen dat u naar deze zaak keek zoals die arme jongeman sprak over die andere inzetting van de Heere Jezus Christus. Hij was niet helemaal goed bij zijn verstand, maar de genade van God werkte in hem en toen hij op zijn sterven lag, was hij erg verdrietig dat hij nooit gedoopt was. Zijn zussen zeiden tegen hem: ‘Maar Isaac, je weet toch dat de doop je niet behoudt.’ Hij antwoordde: ‘Dat weet ik ook wel. Ik ben al behouden. Maar’, voegde hij eraan toe, ‘ik denk dat ik de Heere Jezus Christus nu heel snel zal ontmoeten en ik zou niet willen dat Hij tegen mij zei: ‘Waarom heb je dat niet gedaan om Mij blij te maken? Het was zoiets kleins.’

			Die opmerking is veelzeggend. Hoe kleiner het is wat we moeten doen, hoe groter de reden om het onmiddellijk te doen. Anders is het alsof we zeggen: ‘Zelfs dat kleine wil ik niet doen om Christus te behagen. Als u gered zou worden door aan het avondmaal deel te nemen, zou u uit pure zelfzucht natuurlijk komen. Maar als uw religie uit niet meer dan zelfzucht bestaat, moge de Heere u genadig zijn en u een betere godsdienst geven! Het is het voorrecht van hen die gered zijn om hun gehoorzaamheid aan Christus en hun liefde voor Hem te tonen door aan deze tafel te komen. Denkt u dat u Hem recht aan kunt kijken als u moet zeggen: ‘Mijn Heere, U heeft deze inzetting ingesteld om U te gedenken, maar ik heb er nooit aan deelgenomen’? Zou Hij u niet aankijken en zeggen: ‘Dat was zoiets kleins en het was goed voor je ziel. Kun je dat niet voor Mij doen?’ U zou zich moeten afvragen of uw hart wel juist gesteld is als u dit gebod van onze Heere zomaar kunt negeren.

			Maar ik moet ook iets zeggen tot de mensen die deze inzetting wel op een bepaalde manier houden, maar niet in de ware geest ervan. Zij die terecht aan de tafel komen, komen daar om Christus’ dood te verkondigen ‘totdat Hij komt.’ Maar ik ben bang dat er altijd weer mensen aanzitten die niet juist denken over de dood van Christus. Ik voel me altijd erg verdrietig als ik deze inzetting leid en ik merk dat mijn gedachten wegdwalen van dat laatste, vreselijke gezicht aan het kruis. Ik zou liever niet aan de tafel van mijn Heere zijn dan dat ik er was terwijl ik aan iets anders dacht dan aan Zijn lijden en dood. Wat is het nut van een uiterlijke inzetting als de innerlijke, geestelijke genade gemist wordt? Smeek de Heere om al uw gedachten naar het kruis te dwingen. Maak dit uw gebed: ‘Bind het feestoffer met touwen tot aan de horens van het altaar’ (Psalm 118:27), en laat dat altaar het gebroken lichaam van onze Heere aan het hout zijn. Laat me aan Hem denken, laat me in Hem rusten door de avondmaalsdienst, en laat me erop toezien dat ik eerbiedig, nederig en hartelijk Zijn dood verkondig ‘totdat Hij komt.’

			Kom dan, geliefden, onwaardig zoals u bent, kom tot Zijn tafel. Kom bevend vanwege uw zonde, maar verblijd u in Zijn offer en wees dankbaar voor Zijn grote liefde. Kom en vertrouw Hem opnieuw. Kom en geef uzelf nogmaals aan Hem over. Kom en vernieuw uw geloften van liefde en toewijding. Kom en leg uw vinger in het litteken van de spijkers en voel met uw hand aan Zijn doorstoken zijde. Nee, meer dan dat. Zeg wat de echtgenote zegt aan het begin van het Hooglied: ‘Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn’ (Hoogl. 1:2).

			Zoek ernaar om tot Hem te naderen, om intieme omgang met Hem te krijgen. En als u dat doet, houd Hem dan stevig vast en laat Hem niet gaan. Roep uw vrienden en christelijke broeders en zeg tot hen: ‘Hier is de Meester. Kom mee en laten we vanavond heerlijke gemeenschap met Hem oefenen.’ Als ik vanavond aan de tafel van gemeenschap de Engel van het verbond zo mag aangrijpen, denk ik dat ik niet anders kan dan Hem vasthouden tot het dagen van de morgen, zoals Jakob bij de Jabbok deed. En als Hij dan mijn zenuw verminkt, zou ik Zijn naam zegenen omdat Hij erin toestemde met mij te worstelen. Als u Hem ontmoet, besluit dan dat u Hem vast zult houden en tot Hem zult zeggen: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent’ (Gen. 32:26).

			Amen

			Christus en Zijn tafelgenoten

			En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. (Lukas 22:14)

			De christelijke religie kent maar twee uiterlijke instellingen en die zijn buitengewoon eenvoudig. Toch is geen van beide ontsnapt aan menselijke veranderingen. En helaas! Dat gaf veel misvattingen. Veel kostbaar onderwijs is geofferd aan deze ellendige aftakeling. De instelling van de doop, bijvoorbeeld, betekende de begrafenis van de gelovige met Christus en zijn opstanding met Zijn Heere in een nieuw leven. Zo werd zij door de apostelen bediend. Maar mensen moesten zo nodig de onderdompeling vervangen door besprenkeling en de verstandige gelovige door een onbewust kind. Zo werd de instelling vernietigd.

			De andere heilige inzetting, het avondmaal van de Heere, is de eenvoudigheid zelve, net als de geloofsdoop. Zij bestaat uit gebroken brood en uitgegoten wijn. Deze levensmiddelen worden tijdens een feest gegeten en gedronken – een vreugdevol plaatje van het lijden van Christus voor ons en van de broederschap die de heiligen met elkaar en met Hem hebben. Maar deze instelling is eveneens door mensen aangetast. Door sommigen werd de wijn helemaal weggenomen of gereserveerd voor de kaste van de priesters. En het eenvoudige brood werd veranderd in een geheiligde hostie. Wat betreft de tafel, bij alle volken het teken van gemeenschap – want wat drukt gemeenschap beter uit dan samen rond een tafel zitten om gezamenlijk te eten en te drinken? –, hij moet natuurlijk worden weggenomen en er moet een ‘altaar’ worden opgericht. Het brood en de wijn, die er zijn om de Heere Jezus te gedenken, worden veranderd in een ‘onbloedig offer’ en zo wordt het geheel een on-Schriftuurlijke viering in plaats van een heilige inzetting om gemeenschap te oefenen.

			Laten we gewaarschuwd zijn door de fouten die anderen maken, zodat we nooit iets toevoegen aan of afdoen van het Woord van God, geen jota of tittel. Blijf staan op het fundament van de Schriften, dan staat u veilig en heeft u iets te antwoorden aan hen die u ter verantwoording roepen. Ja, een antwoord dat u kunt uitleggen voor de rechterstoel van God. Maar veroorlooft u zich een eigen gril, een eigen voorkeur, een eigen smaak en een eigen inzicht in wat juist en geoorloofd is, en laat u zich daardoor leiden in plaats van door het Woord van God, dan bent u een gevaarlijke weg ingeslagen. Tenzij de genade van God het voorkomt, zal ongebonden misvatting volgen. De Bijbel is onze norm, niemand mag daarvan afwijken. De wijze man in Prediker zegt: ‘Houd u aan het bevel van de koning’ (Pred. 8:2). We zullen Zijn advies herhalen en er het wijze voorschrift van de moeder van onze Heere aan toevoegen, toen ze in Kana zei: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het’ (Joh. 2:5).

			We vragen u nu om te kijken naar de eerste viering van het avondmaal van de Heere en daarover te mediteren. U ziet meteen dat er in die grote opperzaal geen altaar stond. Er was een tafel. Er was een tafel met brood en wijn, maar geen altaar en Jezus knielde niet – daar is geen enkele aanwijzing voor – maar Hij lag aan. Ik twijfel er niet aan dat Hij op de oosterse wijze aanlag. Dat is een gedeeltelijke rusthouding. Hij lag aan met Zijn apostelen. Nou, Degene Die dit avondmaal instelde, wist hoe het moest worden gehouden. En omdat de eerste viering model staat voor alle volgende, kunnen we er zeker van zijn dat de juiste manier voor deze gemeenschapsoefening is om ons rond de tafel te verzamelen, te zitten of te rusten terwijl we samen eten en drinken van brood en wijn in herinnering aan onze Heere.

			Terwijl we de Heere zien aanliggen met Zijn twaalf apostelen, moeten we vragen

			I. Wat dit van de apostelen maakte.

			II. Wat het betekent om tafelgenoot te zijn.

			III. Wat we hier verder terecht uit kunnen concluderen.

			I. We zien dus de grote Meester, de Heere, de Koning van Sion, aan de tafel aanliggen om met Zijn twaalf apostelen te eten en te drinken. Wat maakte dit van hen?

			Merk op wat zij aan het begin waren. Toen ze voor de eerste keer geroepen werden, werden zij Zijn volgelingen. Want Hij zei tegen hen: ‘Volg Mij.’ Dat wil zeggen dat ze door verscheidene tekenen en wonderen overtuigd waren dat Hij de Messias was. Daarom werden ze Zijn volgelingen. Volgelingen kunnen op grote afstand van hun leider volgen en weinig of geen contact met hem hebben. De leider kan te groot zijn om door de gewone leden van zijn club benaderd te worden. In het geval van deze discipelen volgden zij hun Meester doorgaans van nabij, want hun Meester boog zich laag tot hen neer. Toch was hun omgang aanvankelijk niet altijd van de meest intieme soort. Daarom nodigde Hij hen ook nog niet meteen op zo’n feest als dit avondmaal zou zijn.

			Ze begonnen met volgen, en dat is waar wij beginnen moeten. Als we nog niet dichter bij onze Heere kunnen komen, kunnen we ten minste Zijn stem kennen door Zijn Geest en Hem volgen zoals schapen de herder volgen. De belangrijkste manier van volgen is dat wij Hem vertrouwen en vervolgens dat we Zijn voorbeeld ijverig navolgen. Dit is een goed begin en het zal goed eindigen. Want wie vandaag met Hem wandelt, zal straks met Hem rusten. Wie nu in Zijn voetstappen treedt, zal straks met Hem in Zijn troon zitten.

			Eerst waren ze Zijn volgelingen, toen werden ze Zijn discipelen. Iemand kan al een tijdje een meester volgen, maar het discipelschap nog niet bereikt hebben. Een volgeling kan blind volgen en veel horen wat hij niet begrijpt. Maar als hij een discipel wordt, onderwijst zijn meester hem en leidt hij hem in de waarheid. De onderwijzer zal zijn discipelen alles uitleggen en toelichten, hij zal hun vragen beantwoorden en twijfels wegnemen. Hij maakt de waarheid begrijpelijk. Het was heerlijk voor de volgelingen om discipelen te worden. Maar discipelen zijn niet noodzakelijkerwijs zo intiem met hun meester dat zij met hem aan tafel zitten. Socrates en Plato hadden veel studenten die zij niet thuis uitnodigden.

			Mijn broeders, als Jezus ons slechts geroepen had om Zijn discipelen te zijn, en niet meer dan dat, hadden we reden tot grote dankbaarheid. Als ons slechts werd toegestaan om aan Zijn voeten te zitten en als Hij nooit zo’n heerlijk vermaak met ons had gedeeld als we nu zullen genieten, behoorden we vanuit de grond van ons hart dankbaar te zijn. Maar nu Hij ons een nog veel hogere plaats verleent, laten we dan nooit ons discipelschap verzaken. Laten we dagelijks van Jezus leren. Laten we de Bijbel doorzoeken om te zien wat Hij ons onderwees. En laten we dan, door de hulp van Zijn Heilige Geest, gewetensvol gehoorzamen.

			Toch is er iets wat nog verder gaat. Terwijl zij discipelen van de Heere waren, werd het de uitverkorenen vergund om Zijn dienaren te worden. Dat is een stap verder. Een discipel kan een kind zijn, maar een dienaar heeft enige kracht. Hij heeft een bepaalde mate van scholing gehad en kan iets terugdoen. Hun Meester gaf hun de kracht om het Evangelie te preken en om genadedaden te verrichten. Ze waren blij dat ze geroepen werden om op zo’n Meester te wachten en te helpen bij het oprichten van Zijn Koninkrijk.

			Mijn lieve broeders en zusters, bent u allemaal bewust Christus’ dienaren? Als dat zo is, wees dan erg dankbaar dat u dienaren bent, want ook al is het soms zwaar doordat uw geloof zwak is, het is beter om God te dienen dan om over alle koninkrijken van de wereld te heersen. Het is beter om de laagste knecht van Christus te zijn dan om de grootste te zijn onder de mensen en slaven van uw eigen lusten te zijn, slechts mensenbehagers. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

			De dienaar van zo’n Meester zou zich in zijn roeping moeten verheugen, maar er is meer. Tegen het einde van Zijn leven openbaarde onze Meester een nog intiemere relatie met Zijn discipelen en uitte woorden als deze: ‘Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’ (Joh. 15:15). Dit is een grote stap vooruit. Een vriend, hoe nederig ook, geniet een bijzondere vertrouwelijkheid met zijn vriend. Een vriend krijgt te horen wat een dienaar niet hoeft te weten. Een vriend geniet een gemeenzaamheid die de gewone dienaar, de discipel en de volgeling nooit hebben bereikt. Mochten we deze hogere verbinding, deze intiemere relatie kennen! Mochten we nooit tevreden zijn zonder de genieting van de vriendschap van onze Meester! Wie vrienden heeft, moet zelf een vriend zijn. Als wij Christus’ vriendschap willen hebben, moeten we Zijn doel omhelzen, Zijn waarheid, Zijn volk. Hij is een Vriend Die altijd liefheeft. Als u Zijn vriendschap wilt genieten, zorg er dan voor dat u in Hem blijft.

			Let er nu op dat onze Heere in de nacht voor Zijn lijden, Zijn vrienden een stap verder voerde dan gewone vriendschap. Wie slechts volgt, zit niet met zijn leider aan tafel. De discipel noemt zichzelf geen medewerker van zijn meester. De dienaar wordt zelden aan dezelfde tafel vermaakt als zijn heer. De vriend wordt niet altijd genodigd. Maar hier maakt de Heere Jezus Zijn uitverkorenen tot Zijn tafelgenoten. Hij verhoogde hen om met Hem aan dezelfde tafel te zitten, hetzelfde brood te eten en uit dezelfde beker als Hijzelf te drinken. Hij heeft hen nooit vernederd. De twaalf apostelen vertegenwoordigen ons allen. Waar de Heere hen heeft gesteld, heeft Hij al Zijn heiligen voorgoed gesteld. Alle gelovigen zitten, door heilig voorrecht en roeping, aan dezelfde tafel met Jezus. Want ‘deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus’ (1 Joh. 1:3). Hij is in ons hart gekomen en Hij eet met ons en wij met Hem. We zijn Zijn tafelgenoten en zullen brood met Hem eten in het Koninkrijk van God.

			II. We zullen verdergaan en in de tweede plaats vragen: Wat betekent het om tafelgenoot te zijn?

			Het betekent in de eerste plaats wederzijdse trouw. Dit ernstige eten en drinken samen was een eed van trouw aan elkaar. Zo moet het zijn verstaan. Anders zou het geen zin hebben dat geklaagd werd: ‘Zelfs de man die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt’ (Ps. 41:10). Betekent dit niet dat Judas, omdat hij met zijn Heere had gegeten, gebonden was om Hem niet te verraden en Hem zo na te trappen? Dit was het zegel van een verondersteld verbond. Samen eten, dat betekent dat ze waren gebonden aan wederzijdse trouw.

			Ieder van u die werkelijk dienaar en vriend van Christus is, mag weten dat de Heere Jezus door met u aan Zijn tafel te eten, zweert dat Hij u trouw is. De Meester speelt nooit de Judas– de Judas bevindt zich onder Zijn discipelen. Er is niets verraderlijks in de Heere. Niet alleen is Hij in staat om te doen wat wij aan Hem toevertrouwen, maar Hij zal het ook doen, want Hij is trouw. Hij zal trouw zijn, niet alleen aan de grote hoofdzaak, maar aan elke belofte die Hij ooit deed. Weet dus zeker dat uw Meester u niet aan de tafel gevraagd zou hebben om met Hem brood te eten als Hij voornemens was om u te verlaten. Hij heeft u als geëerde gast ontvangen en u gevoed met uitgelezen vlees. Daarmee zegt Hij zoveel als: ‘Ik zal u nooit verlaten, kome wat ervan komt. En in elke tijd van beproeving, neerslachtigheid en verleiding zal Ik aan uw rechterhand zijn. U zult niet ondergaan en tot het einde toe zal Ik Mijn trouw en waarheid bewijzen.’

			Maar geliefden, u begrijpt deze maaltijd niet tenzij u ook herinnerd wordt aan de trouw die u uw Heere verschuldigd bent. Want het is een gezamenlijk feest en een wederzijdse eed. Als u met Hem eet, zweert u de Gekruisigde met een belofte. Geliefden, hoe heeft u die belofte de afgelopen tijd gehouden? U heeft brood met Hem gegeten en ik geloof dat u in uw hart nooit zover bent gegaan dat u Hem een trap na gegeven hebt. Maar heeft u Hem altijd de eer gegeven die Hem toekomt? Heeft u zich als gast altijd gedragen zoals het behoort? Kunt u zich Zijn liefde te binnen brengen en de uwe ernaast stellen – ernaast leggen zonder schaamte? Mocht de Heilige Geest vanaf deze keer in onze zielen een jaloerse trouw bewerken aan de zeer Geliefde, die onze harten niet toe zal staan van Hem weg te dwalen of onze ijver voor Zijn eer af te laten nemen!

			Nogmaals, bedenk dat er in dit ernstige samen eten en drinken een eed van trouw is tussen de discipelen onderling, evenals tussen de discipelen en hun Heere. Judas zou ook een verrader zijn geweest als hij Petrus, Johannes of Jakobus had verraden. Dus als we tot deze ene tafel komen, mijn broeders, moet u vanaf dat moment ook trouw zijn aan elkaar. Alle getwist en elke jaloezie moeten eindigen. Een ruimhartige en liefdevolle geest moet in elke boezem heersen. Als u iemand hoort spreken tegen iemand die met u aangezeten heeft, ga er dan van uit dat u zijn reputatie hoog moet houden, aangezien u met hem brood gegeten heeft. Als er een hinderlijke beschuldiging wordt opgeworpen tegen een broeder in Christus, ga er dan van uit dat zijn karakter u even dierbaar is als het uwe.

			Laat een heilige vrijmetselarij onder u worden gehandhaafd, als ik een nog veel hogere en meer geestelijke vereniging zou mogen vergelijken met iets wat tot het gewone leven behoort. U bent leden van elkaar. Zie toe dat u elkaar liefhebt, ijverig en met een rein hart. Door van dezelfde beker te drinken en hetzelfde brood te eten, geeft u de wereld een teken, en ik vertrouw erop dat u daarmee niet wilt liegen. Zoals het Christus’ trouw aan u laat zien, laat het zo uw trouw aan Christus en aan elkaar typeren.

			In de tweede plaats was eten en drinken een teken van wederzijds vertrouwen. Door daar samen aan te zitten, beleden zij hun vertrouwen in elkaar. Deze discipelen vertrouwden hun Meester. Ze wisten dat Hij hen niet zou misleiden of verraden. Ze vertrouwden elkaar ook, want toen hun Heere vertelde dat een van hen Hem zou verraden, wantrouwden ze elkaar niet, maar ieder zei: ‘Heere, ben ik het?’ Ze hadden veel vertrouwen in elkaar. En de Heere Jezus gaf hun veel vertrouwen, zoals we zagen, door hen als Zijn vrienden te behandelen. Hij had hun zelfs het grote geheim van Zijn komende lijden en Zijn dood toevertrouwd. Het was een vertrouwelijk gezelschap dat daar aan tafel zat.

			Geliefden, als u zich rond deze tafel verzamelt, kom dan in de geest van vertrouwen in de Heere Jezus. Als u lijdt, twijfel dan niet aan Zijn liefde, maar geloof dat Hij alles ten goede zal doen medewerken. Als u door zorgen wordt belaagd, bewijs uw vertrouwen dan door ze geheel in de handen van uw Verlosser te leggen. Het zal geen feest van gemeenschap zijn als u hier komt met wantrouwige gedachten over uw Meester. Nee, laat uw vertrouwen zien als u brood met Hem eet.

			Laat er ook een broederlijk vertrouwen in elkaar zijn. Wat zou het verdrietig zijn als we een geest van wantrouwen en argwaan onder u 
zouden zien. Wantrouwen is de dood voor vriendschap. Op het moment dat de ene christen zich verbeeldt dat de andere hard over hem denkt, wordt een wortel van bitterheid gezaaid, zelfs al is er geen zweem van waarheid in die gedachte. Laten wij in elkaars oprechtheid geloven. We kunnen er zeker van zijn dat onze broeders het verdienen dat we hen beter vertrouwen dan we nu doen.

			Keer uw wantrouwen naar binnen. Als u moet wantrouwen, wantrouw dan uw eigen hart. Maar als u hen ontmoet met wie u aan deze tafel gemeenschap hebt gehad, zeg dan in uzelf: ‘Als zij mij kunnen bedriegen, en helaas! ze zouden het kunnen, dan zal ik tevreden zijn om vernederd te worden, liever dan dat ik mijn medechristenen zou blijven wantrouwen.’

			Een derde betekenis van het bijeenkomen rond de tafel is hartelijke broederschap. Onze Heere lag aan de tafel met Zijn discipelen. Daarmee maakte Hij zichzelf één met hen, echt een Broeder. We lezen niet dat er bij de toewijzing van de plekken sprake was van hiërarchie. Natuurlijk, als de ‘Grote Patriarch van Rome’ de tafel had gedekt, zou hij Petrus aan de rechterhand van Christus hebben gezet en de andere apostelen op plekken die ze verdienen volgens de belangrijkheid van hun toekomstige bisdommen. Maar alles wat we over hun plekken weten, is dat Johannes naast de Zaligmaker lag en op Zijn boezem leunde. En Petrus zat een heel eind weg. Dat weten we zeker, omdat er staat dat hij naar Johannes wenkte. Als hij naast hem had gezeten, zou hij hebben gefluisterd. Nu wenkte hij. Hij moet dus een eindje naar het voeteneind van de tafel hebben gezeten, als er al een hoofd- en voeteneind was. We geloven dat zij daar in een heilige gelijkheid zaten. De Heere Jezus, als de oudste Broeder, tussen hen in en de rest gerangschikt volgens de woorden: ‘Eén is uw Meester, namelijk Christus, en u bent allen broeders’ (Matth. 23:8). Als we nu opnieuw naar deze tafel komen, laten we dan bedenken dat we door banden van een heilige relatie gebonden zijn aan Jezus Christus, Die in de hemel verhoogd is, en dat onze relatie met onze medechristenen in Hem heel intiem en nabij is.

			O, dat de christelijke broederschap meer werkelijkheid was! Het hele woord ‘broeder’ is een bespotting geworden, een hypocriet stuk. En terecht, want het is doorgaans niet meer dan een frase, alleen maar jargon. In veel gevallen betekent het heel weinig. Maar het zou iets moeten betekenen. U heeft geen recht om aan de tafel te komen tenzij u echt voelt dat degenen die in Jezus’ bloed gewassen zijn de liefde van uw hart nemen en uw weldadigheid in beweging zetten. Wat! Zult u eeuwig in de hemel samenleven en hier op aarde geen liefde voor elkaar tonen? Het is het nieuwe gebod van uw Meester dat u elkaar liefhebt. Wilt u het negeren? Dit heeft Hij de christenen gegeven als een kenteken. ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent’ – u krijgt geen gouden kruis te dragen, maar – ‘als u liefde hebt onder elkaar’ (Joh. 13:35).

			Dit is het kenmerk dat een christen echt in waarheid een discipel van Jezus Christus is. Hier aan deze tafel vinden we broederschap. Wie ook maar dit heilige maal eet, verklaart dat hij een deel is van de broederschap in Christus, een broederschap die gezamenlijk hetzelfde doel nastreeft, verbonden door oprechte waardering, leden van elkaar. En allen zijn zij leden van het lichaam van Christus. God geve dat dit een feit is in de breedte van het christendom, ook nu. Hoe zou de wereld zich verbazen! Hij zou uitroepen: ‘Zie hoe lief zij elkaar hebben!’

			Maar dat we tafelgenoten zijn, betekent nog meer. Het laat ook een gezamenlijke vreugde zien. Jezus eet, en zij eten. Van hetzelfde brood. Hij drinkt, en zij drinken. Van dezelfde beker. Er is geen verschil in voedingsmiddelen. Wat betekent dat? Zegt het ons niet dat de vreugde van Christus de vreugde van Zijn volk is? Heeft Hij niet gezegd: ‘Opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden’ (Joh. 15:11)? Precies de vreugde die Christus blij maakt, is de vreugde die Hij klaarmaakt voor Zijn volk. Als u een echte gelovige bent, deelt u Christus’ vreugde. U bent blij als Zijn koninkrijk komt, Zijn waarheid voortgaat, zondaars gered worden, genade verheerlijkt wordt, heiligheid wordt bevorderd, God wordt verhoogd. Dat is Zijn vreugde ook. 

			Maar, mijn lieve broeders en medebelijders, bent u er zeker van dat uw hoogste vreugde dezelfde is als die van Christus? Bent u er zeker van dat de hoofdzaak van uw leven datgene is wat Zijn eten en drinken was, namelijk om de wil van de hemelse Vader te doen? Als dat niet zo is, ben ik bang dat u niets te zoeken heeft aan Zijn tafel. Maar als het zo is en u komt tot de tafel, dan bid ik dat u zult delen in de vreugde van Christus. Mocht u zich verheugen in Hem zoals Hij Zich verheugt in u en mag uw gemeenschap met Hem zo heerlijk zijn!

			Ten slotte wil ik bij dit punt opmerken dat het feest aan die ene tafel de liefde van een familie aanduidt. Het is de plek van een kind om bij zijn ouders aan tafel te zitten, want daar regeert de liefde. De tafel is een plaats van eer: ‘Martha bediende, maar Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12:2, Eng. vert.) Maar het is een soort eer die liefde en geen vrees suggereert. Aan tafel laten mensen vaak meer van hun innerlijk zien dan ergens anders. Als u iemand wilt begrijpen, moet u niet met hem naar de winkel gaan of hem volgen naar de markt. Daar houdt hij zich in. Maar als u naar zijn tafel komt, volgen er ontboezemingen.

			De Heere Jezus Christus zat met Zijn discipelen aan tafel. Het ging om een maaltijd, een huiselijke maaltijd, de tijd werd gevuld met een intiem gesprek. Broeders en zusters, ik ben bang dat wij soms tot deze tafel zijn gekomen en weer weggegaan zijn zonder dat we omgang hadden met Christus. Het was een lege formaliteit. Niets meer. Ik dank God dat we hier aan tafel meestal de meest nabije gemeenschap met Christus hebben mogen beoefenen die ooit beoefend werd. Elke zondag mogen we hier komen, en sommigen van ons doen dat ook en hebben dat al jarenlang gedaan. We hebben Zijn naam duizend keer gedankt voor deze inzetting.

			Toch bestaat er nog steeds zoiets als het eten van brood en het drinken van wijn waarbij we de hele heilige betekenis ervan verliezen. Bid de Heere om Zichzelf aan u te openbaren. Vraag Hem dat het geen dode vorm voor u zal zijn, maar dat u metterdaad uw hart aan Christus mag geven, terwijl Hij u Zijn handen en Zijn zijde toont en u Zijn 
doodsstrijd en sterven bekendmaakt, waarmee Hij u verlost van de komende toorn. Dit alles en nog veel meer is het onderwijs van de tafel waaraan Jezus met de twaalf zat. Ik heb me vaak verbaasd waarom de kerk van Rome al die schilderijen niet opkocht van een van haar meest bekende schilders, Leonardo da Vinci, waarin onze Heere wordt geschilderd terwijl Hij met Zijn discipelen aan de tafel zit. Dat gaat toch in tegen de paapse leer over deze materie! Zolang dat schilderij aan de muur hangt en zolang er overal kopieën van worden verspreid, wordt de Roomse Kerk erop gewezen dat zij ingaat tegen het onderwijs van de Vroege Kerk. Ze richt een ‘altaar’ op, terwijl ze zelf belijdt dat in vroeger tijd er geen altaar was om op te offeren, maar een tafel van gemeenschap, en dat de Heere niet knielde of stond als dienstdoende priester, maar met Zijn discipelen aan de tafel zat. Wij hebben tenminste geen reprimande van de oudheid te vrezen, want we volgen de primitieve methode. Dat proberen we. Onze Heere heeft ons geboden om dit te doen totdat Hij komt. We mogen het niet wijzigen, we moeten ‘dit doen’, precies zo. We moeten niet iets anders doen, we moeten het op dezelfde manier doen, totdat Hij weerkomt.

			III. We komen dichterbij als we vragen: Welke gevolgtrekkingen kunnen we nog meer maken uit het aan tafel zitten van Christus met Zijn discipelen?

			Ik antwoord in de eerste plaats de gelijkheid van alle gelovigen. Hier waren twaalf apostelen. Maar hun apostelschap doet er nu niet toe. Toen het avondmaal van de Heere werd gevierd nadat alle apostelen naar de hemel waren gegaan, is het toen gewijzigd omdat de apostelen waren heengegaan? Helemaal niet. Gelovigen moeten dit doen in gedachtenis aan hun Heere totdat Hij komt. Er was geen gebod om te veranderen toen de eerste apostelen de kerk hadden verlaten. Nee, het moest hetzelfde blijven – brood en wijn en rond de tafel, totdat de Heere zou komen. Ik concludeer hieruit dus de gelijkheid van alle heiligen. Er is verschil in taak en er is verschil in bijzondere gaven en er zijn grote verschillen in groei in de genade, maar nog steeds eten alle heiligen in het huis van God aan één tafel. Of ze nu apostelen zijn, dominees, 
leraren, diakenen, ouderlingen of gewone leden, ze zijn allemaal gelijk. Er is maar één brood en er is maar één sap van de wijnstok.

			Het is slechts in de kerk dat deze woorden, die in de politiek zo wild klinken, meer kunnen zijn dan een droom: ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap.’ Hier heeft u ze, waar Jezus is. Niet in een republiek, ze zijn in het Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, waar elke heerschappij en regel in Hem woont en waar ieder van ons Hem gewillig erkent als ons heerlijke Hoofd. Wij zijn allen broeders. Denk nooit dat vroegere gelovigen superieur zijn aan onszelf. Praat niet over de heilige Paulus, de heilige Mattheüs en de heilige Markus, tenzij u ook bereid bent om te spreken over de heilige Willem en de heilige Jannie die daarginder zitten. Als zij in Christus zijn, zijn ze even echt heiligen als deze eerste heiligen dat waren. En ik meen dat er zijn die zelfs heiliger zijn geworden dan velen die de traditie als zodanig erkent. De hoogten van heiligheid liggen door genade voor ons allen open en de Heere nodigt ons om ze te beklimmen. Denk niet dat wat de Heere in de eerste christenen werkte niet in u gewerkt kan worden. Omdat u zo denkt, bidt u er niet voor. En omdat u er niet voor bidt, ontvangt u het niet. De genade van God droeg de apostelen. Die genade is vandaag niet minder dan toen.

			De arm van de Heere is niet verkort. Zijn macht is niet minder geworden. Als we slechts konden geloven en zo ijverig zijn als die eerste heiligen. We zouden koninkrijken verslaan en de dag zal komen dat de goden van het hindoeïsme, de valse leer van Mohammed en de leugens van Rome even zeker zullen worden omvergeworpen als de antieke filosofieën en de klassieke afgodendienst van de Grieken en Romeinen werden verslagen door de leer van de eerste dienaren van Christus. Hier is dezelfde tafel voor u, hetzelfde voedsel is hier als teken en genade kan u maken als deze heilige mannen. Want u bent gekocht door hetzelfde bloed en levend gemaakt door dezelfde Geest. Geloof alleen, want ‘alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’ (Mark. 9:23). 

			Een andere conclusie, waar ik slechts even aan wil raken, is dat de behoeften van de kerk alle eeuwen hetzelfde zullen zijn en de vervulling van die behoeften zal nooit veranderen. Er zal de tafel zijn. En de tafel zal zijn gevuld met dezelfde levensmiddelen – altijd brood, niets meer dan brood, als voedsel, en altijd wijn, niets minder dan wijn, als drinken. De kerk zal altijd hetzelfde voedsel nodig hebben, dezelfde Christus, hetzelfde Evangelie. Weg met u, verraders! U vertelt ons dat we ons Evangelie aan moeten passen aan de verlichte negentiende eeuw. Weg met u, valsaards. U wilt de eeuwige waarheid die de zon, de maan en de sterren zal overleven naar beneden halen, zodat zij past bij uw cultuur waar u zo over opschept, maar die slechts onwetendheid is met een laagje vernis.

			Nee, de oude waarheid was door God machtig genoeg om burchten neer te halen en is nog steeds machtig. We zullen haar vasthouden tot in de dood. De kerk heeft de leer van de genade nog even nodig als in de tijd van Paulus, Augustinus en Calvijn. De kerk heeft de rechtvaardiging door het geloof nodig, de plaatsvervangende verzoening en de wedergeboorte. De soevereiniteit van God moet worden gepreekt vanaf de preekstoel, even krachtig als in de dagen vanouds. En door de genade van God zal de kerk deze leerstellingen ook houden.

			Ten slotte ligt in het feit dat Christus al Zijn discipelen in de positie van tafelgenoten heeft geplaatst nog dat het een profetie is dat dit voor eeuwig het deel zal zijn voor heel Zijn volk. In de hemel zal ons voorrecht niet minder zijn dan op aarde. Het kan niet zo zijn dat gelovigen in de staat van heerlijkheid teruggezet worden ten opzichte van wat zij hier beneden waren. Wat waren zij hier beneden dan? Tafelgenoten! Wat zullen zij in de hemel boven zijn? Nog steeds tafelgenoten en gezegend zijn zij die brood eten in het Koninkrijk van God. ‘Velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 8:11).

			De Heere Jezus zal aan het hoofd van de tafel zijn. En wat zou de tafel van Zijn vreugde zijn? Zet uw verbeelding aan het werk en bedenk welk feest het zal zijn voor Zijn ziel als Hij Zijn beloning voor Zich ziet en ziet hoe Hij alles overwonnen heeft. Ziet u het voor zich? Kunt u het bevatten? Wat het ook zal zijn, u zult erin delen. U, arme werkvrouw. O, wat zal het zijn om tussen de prinsessen in het heerlijke paleis van Christus te zitten, dicht bij uw Heere. Al uw moeite en gebrek zullen voor altijd voorbij zijn! En jij, arm kind! Je lijdt en je bent bijna niet in staat om te komen in de vergadering van Gods volk. Misschien ga je weer terug naar je bed waarop je je verveelt. Dáár zul je geen pijn meer hebben. Je zult voor altijd met de Heere zijn. Vergeet de problemen die je nu hebt als je uitziet naar de vreugde die je zult genieten. Ze is veel groter dan de moeite van dit moment. En als je niet blij kunt zijn over het heden, verblijd je dan over de toekomst die al snel van jou zal zijn.

			We eindigen met woorden van diepe spijt – spijt dat velen hier niet kunnen begrijpen waarover we hebben gesproken en er geen deel aan hebben. Er zijn er onder u die niet aan de tafel van gemeenschap moeten komen, want u hebt Christus niet lief. U hebt uw vertrouwen niet op Hem gesteld. U hebt geen deel aan Hem. Er ligt geen heil in wat sommige mensen ‘sacramenten’ noemen. Geloof me, die sacramenten zijn slechts misleidingen voor hen die niet tot Christus komen met hun hart. U moet niet tot het uiterlijke teken komen als u datgene wat het betekent niet bezit. Dit is de weg van behoud: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Hand. 16:31).

			In Hem geloven is op Hem vertrouwen. Het is een leunen op Hem, een rusten in Hem. Kijk, ik leun op dit hekje. Ik rust met mijn hele gewicht op dit steunsel. Doe zo met Christus in geestelijke zin. Leun op Hem. U heeft een zwaar gewicht aan zonde. Leun op Hem, met zonde en al. U bent allemaal onwaardig en zwak, misschien ellendig. Werp uw zwakheid op Hem, en uw onwaardigheid, uw ellende en alles. Neem Hem om alles in allen voor u te zijn. En als u Hem zo vertrouwd hebt, bent u Zijn volgeling geworden. Ga nederig verder met Zijn discipel te zijn. Word door gehoorzaamheid Zijn dienaar, door liefde Zijn vriend en door gemeenschap Zijn tafelgenoot. Moge de Heilige Geest u zo leiden, om Jezus’ wil!

			Amen

			

			
				
						1. Spurgeon doelt op de situatie in hoogkerkelijke, liturgisch georiënteerde gemeenten van de Church of England.


						2. Er waren zowel zondagsschoolklassen voor kinderen als voor volwassenen.


						3. In de Engelse vertaling is zichtbaar dat met ‘u’ meerdere personen worden aangeduid.


						4. In de Engelse vertaling staat: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere, totdat Hij komt.’


						5. De slag bij Waterloo was belangrijk in de strijd tegen Napoleon. Napoleon slaagde er, ondanks verwoede pogingen, niet in om de grote boerderij Hougoumont te veroveren.
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